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Duisburg'da bir Türk ailesini yakarak öldüren neo-nazilerle işbirliği yapan Türk Federasyonu neden yasaklanmıyor? 


Faşist bozkurtlar e saldırıya geçti... Bugün Mo 
Zeki Saal 


yarın kim 


Federal Almanya'nın Hannover kentinde VW fabri- mesini istediler. Bunakarşılık polis ve soruşturmayı kasında çalışan Zeki Sonracı, 7 Ocak gecesi vardiya yürüten savcının olayı “basit bir yaralama” olarak çıkışında Türk Federasyonu Üyesi 8 faşisttarafından göstermeye çalışması ve kaçmaya çalıştıkları miniöldürmek kastıyla bıçaklanarak ağır yaralandı. büsün içerisinde suçüstü yakalanan iki sanıktan bi-FİDEF Hannover örgütünün kurucusu, aktif bir rini serbest bırakması tepkiyle karşılandı. 

sendikacı ve İşyeri barış girişimi üyesi Sonracı'nın Olay duyulur duyulmaz Birlik Yolu, DİBAF, FİDEF, uğradığı saldırı, bütün Federal Almanya'da yerli ve Gerçek ADK, KKDK ve KOMKAR ortak bir basın yabancı demokratik kamuoyunun şiddetli protesto- açıklaması yayınlayarak Türk Federasyonu'nun larına yol açtı. Sonracı'nın üyesi olduğu İG-Metall derhal kapatılmasını istediler. 12 Ocak günü de sendikası, öteki ilerici Alman örgütleri ve Türkiyeli o Hannover'de 700 kişilik bir protesto gösterisi yapılörgütler terör örgütü faşist Türk Federasyonu'nun dı. 15 Ocak günü ise İG-Metall sendikası, sendikaderhal kapatılmasını ve militanlarının sınırdışı edil- mın yabancı işçiler sorumlusu Yılmaz Karahasan'ın 


Ücretli eğitim izni NRW Eyaleti?nde de yasalaştı 


Federal Almanya'nın bazı eyaletlerinde yürürlükte olan “Eğitim İzni Yasası” Kuzey Ren Westfalya eyaletinde de yürürlüğe girdi. Sendikalar, yerli Ve yabancı bütün ücretliler için büyük bir kazanım olan 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uer rascHISTI- 
CHET TÜRK FÖDERATION | 


Ölümlerinin 
64. yılında 
Mustafa Suphi ve 14 Komünist 
Türkiye’de ve 
Batı Avrupa’da anılıyorlar 


? 


VERBOT 
DR FASCHISTISCHEN 
TÜRKISCHEN Ia 
FÖDERATION | 


DERATION 


da katıldığı 200 kişilik bir kapalı salon toplantısı düzenledi. Olay konusunda görüşlerini açıklayan bütün partiler, örgüt vekişiler, Alman neo-nazileriyle amaç ve işbirliği yapan Türk Federasyonu'- nun eylemlerine Alman hükümetitarafından gözyumulduğusürece, bu türden acı olayların gelegekte de yaşınmasının. Kaçın!» 
maz olduğunu öçlirttiler, 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Kıbrıs'ta federal bir devlet kurulması yönünde Birleşmiş Milleler Genel Sekreteri'nin sunduğu Önanlaşmayı imzalamak için 17 
Ocak'ta New York'da bir araya gelen Denktaş ve Kipriyanu arasındaki görüşmeler şimdilik başarısızlıkla sonuçlandı. Anlaşmanın 


İllegal olarak yayınlanan 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imzalanmamasına, her iki liderin de masaya “anlaşmak için değil, anlaşmamak için” oturmaları neden oldu. Denktaş, daha önceden tartışılması öngörülmüş olan konularda hiçbir tartışmaya yanaşmazken, Kipriyanu da daha önceden üzerinde konuşulmuş ve bağ- 


> | Kohlve Thatcher yeniden düşünecekler mi ? 


Belçika, Cruise füzelerinin 


yerleştirilmesini erteledi 


Belçika Başbakanı Hristiyan Demokrat Wilfried Martens, ABD'nin „ağır baskılanna rağmen, yeni başlayacak silahsızlanma görüşmelerini olumlu yönde etkilemek amacıyla Belçika'ya 48 Cruise füzesi yerleştirilmesi kararını erteledi. Martens'in Reagan'a Washington'daki görüş- 


İleri Gazetesi ile röportaj 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lanmış olan konuları tekrar tartışmaya açmaya çalışarak önanlaşmanın imzalanmasını engellediler. 
Oysa gerek adanın Rum kesimindeki ve gerekse Türk kesimindeki ilerici, demokrat ve barışsever güçler, adanın bugünkü bölünmüş durumuna son verme yolunu hiç de- 


Cenevre görüşmeleri silahsızlanma yönünde yeni olanaklar 


Çe 


YERLİ VE YABANCI ANTİFAŞİSTLERİN HANNOVER'DEKİ PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNDEN.. 
Kendi toplumlarını temsil etmeyen Denktaş ve Kipriyanu görüşmelerin geleceğini çıkmaza soktular 


Kıbrıs doruğu *sonuçsuz” sonuçlandı 


gilse açacak bu doruk toplantısına büyük umut bağlamışlardı. Görüşmelerin geleceğinin böylece tehlikeye girmesi, adanın Kuzey'inde kurulmuş bulunan Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nin kalıcılaşması ve adadaki bölünmüşlüğün geri döndürülemez bir biçimde ke- 


sinleşmesitehlikesini dedoğurmuş oluyor. Ama çerçeve anlaşmasımn ilerki bir tarihle tekrar imza masasına gelme şansının tümüyle kalktığını söylemek için de zaman henüz erken. 
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Özal şimdi de Keban Barajı'nı pazarladı 


Keban Barajı ortaklarını 


Provokasyona gelmeden... 


ürk Federasyonu'nun Federal Almanya'nın hemen her 

yerinde peşpeşe düzenlemeye başladığı kışkırtıcı ve 

sözde “kültür geceleri"... 24 Aralık'ta Stuttgart kentinde meydana gelen olaylar... Hemen ardından 7 Ocak'ta Hannover'de Zeki Sonracı'ya, hedef gözetilerek ve öldürme kastyla düzenlenen saldırı... Bu olaydan hemen altı gün sonra, 
13 Ocak'ta Münih'teki saldırı ve çatışma... Yeni yılla birlikte 
başlayan bu olaylar dizisi, MHP'nin kapatılmasıyla ve Türkeş'in tutuklanmasıyla bir süre için inlerine çekilen “Bozkurtların şimdi tekrar saldırıya geçtiklerini gösteriyor. 

MHP'nin yurt dışı örgütü Türk Federasyonu'nu tekrar Ininden çıkartan iki neden var. Bunlardan biri Türkiye'deki gelişmelerdir. Evet, Türkeş hala tutuklu ve MHP de hala kapalıdır. Ama Türkeş dışında MHP'nin hemen bütün elebaşıları serbest bitakıldılar. MHP'nin çeşitli düzeylerdeki liderleri devletin belli başlı kurumlarının önemli yerlerine getirildiler. Özal hükümetinin bakan koltuklarının bir kısmında bunlar oturuyor. iktidardaki ANAP'ın her düzeydeki yönetim kademeleri de bunlarla dolu, Bu durum Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da Türkeş'in faşist militanlarına hem cesaret hem güç veriyor. 

“Bozkurtlar”ı tekrar inlerinden çıkartan ikinci neden, Federal Almanya'daki gelişmelerdir. Türk Federasyonu iki yılı aşkın bir süredir iktidarda olan bugünkü Federal Hükümet'in açık desteğine sahiptir. İlerici Türk ve Kürt örgütlerini bir yana bırakın, ilerici Alman örgütleri ve partileri bile resmi binalarda toplantı yapma olanağı bulamazlarken, CDU ve CSU partilerihin yönetimi ellerin- 

Devamı 2. sayfada T 


melerinde bildirdiği karara göre Belçika hükümeti füzeleri yerleştirip o yerleştirmeme konusunda Mart ayı sonunda karar verecek. 
Eski karara göre, Belçika'nın Mart 


açıyor ama... 


Gromiko ile Shuliz'un Cenev- te'de yaptıkları görüşmeler uümulandan daha verimli geç- 


ayı sonunda füzeleri yerleştirmeye ti, Ancak bu tam bir çözüm anbaşlaması gerekiyordu. lamina gelmiyor. Olumlu bir Böylelikle ufak bir NATO üyesi gelişme ABD'nin tutumuna 


bağlı, Ancak gözlemciler son 
30 yıl içinde imzalanan birçok 
anlaşmayı ABD'nin pervasız ca çiğnediğine dikkati çekiyorlar. Bu yüzden “simdilik” aşırı iyimserlik mümkün değil 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ülkenin başbakanı dünya politikası konusunda Federal Almanya, ya da İngiltere başbakanlarından daha fazla sorumluluk taşıdığını da kanıtlamış oldu. Ancak bu karar değişikliğinde esas rolü, Belçikalıların yüzde 75'inin füzelerin yerleştrilmesine karşı olmaları oynadı. 


OKUYUCULARIMIZA DUYURU 


Türkiye Postası, Batı Berlin'den Duisburga taşındıktan sonra gazetemizin dağıtımında aksaklıklar çıkmaya başladı. Gerek temsilciler, gerekse aboneler özellikle bir önceki sayımızı (48, sayı) çok gecikmeli olarak alabildiler. Söz konusu aksama bizden kaynaklanmıyor. Türkiye Postası'nın baskıya veriliş tarihi, her zamanki gibi 15 günde bir salı günleridir. Duisburg'a taşındıktan sonra da bu günlemede herhangi bir kayma olmadı. Ancak dağıtımın aksadığı da bir gerçek. Tesbitlerimize göre, son sayıdaki aksaklıklardan bir bölümü gazeleyi poştaya vermekle görevli dağıtıcının 1,5 günlük gecikmesinden doğdu. Ancak aksamanın geri kalan bölümünün posta idaresinden kaynaklandığını sanıyoruz. Bu konuda sağlıklı bir yargı verebilmemiz ve gerekli yasal girişimleri yapabilmemiz için temsilcilerimizin şu anda ellerinde tuttukları 49. sayı paketini, abonelerin de gazetelerini hangi gün aldıklarını bize telefon ya da mektupla bildirmelerini rica ediyoruz. 


sadece “kazık” bekliyor 


“İşbitirici” ANAP hükümeti, Boğaz Köprüsü'nden sonra şimdi de Keban Barajı'nı pazarâ sürdü. Üstelik bu kez hisse senetleri yurt dışında da pazarlandı. Daha önce DÇM hesaplarından, permi hesaplarından, tasarruf bonolarından ve Kastelli'den hatırı sayılır kazıklar yiyen göçmen emekçiler şimdi de Keban Kazığı'- 


nın içine sürüklendiler. © Yazısı Sayfa 3'de 


onay bekleyen 
56 idam kararı 


Sıkıyönetim mahkemelerinin idam kararlarında son günlerde belirgin ve ani bir drtış gözlendi. 
Özellikle Kürt yurtseverlerinin yargılandığı Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nde verilen 30 
idam kararı ve Askeri Yargıtay'da gene Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi'nce verilmiş 7 idam cezasından 6'sının onaylanması kana doymayan faşist rejimde ye- bir “idam dalgası"nın kabardığı biçiminde değerlendiriliyor. Bu arada Millet Meclisi gündemine ulaşan idam kararlarının sayısı da 56'ya yükseldi. Diyarbakır'daki “sanık” Kürt yurtseverlerin sa vunmasını. üstlenebilecek tüm avukatlar sıkıyönetimce ağır tehdit altında tutuluyor. 
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Özdağlar olayı “çürüme'nin bir kanıtı 


Yeni yılla birlikte Türkiye'de patlak veren “Özdağlar Olayı” rejimin çürümüşlüğünün somut bir kanıtı oldu. UM Denizcilik tekeli ile Cerrahoğlu tekelinin petrol taşımacılığındaki büyük vurgunu paylaşamamalarından doğan Özdağlar Olayı bir başka yönüyle de ANAP içindeki it dalaşının bir göstergesini oluşturuyor. 
Seçimler öncesinde MDP'yi destekleyen ve üst yönetimini emekli amirallerin oluşturduğu UM Denizcilik tekeline 

karşı, seçimlerde ANAP'ı 700 milyon liracık destekleyen Cerrahoğlu tekelini destekleyen ANAP'ın MHP'lileri, MSP yandaşı Özdağlar'ın kişiliğinde MSP'li kanadı yaralamak için özel ve ek çabalar harcıyorlar. 
Konuyla ilgili olarak bir Meclis Soruşturma Komisyonu kuruldu. Buyüzdenönümüzdeki günlerde ilginç ve ibretlerle dolu 

gelişmeler izleneceğine kuşku yok. Ama artık milyarlarla ölçülen vurgunlara, Milyonlarla ölçülen rüşvetlerin ödendiği Türkiye'de rejimin çürümüşlüğünden de ve Özal'ın işbitirici ekibinin ülkeyi tam bir çöküntüye götürdüğünden de kuşku yok. 


© Yazısı sayfa 4'de 


Sayfa 2 Türkiye Postası, 25 Ocak 1985 
OKUYUCU POST ASI 
Bundan sonra fenik yok ! “Bir anarşik Bir sonbaharın düşündürdükleri 


Sayın Türkiye Postası yöne- (o Basel'e vardık. Aynı şeyl orada Dışarda usulca ortalığı ısıtma: lar. Boynu dahil, kırılmadık keticileri, Mitfen başımıza geien- da yaptılar. Bağırdık, çağırdık olayda ” ya çalışan güneş, ağaçlarda son- (o miğihemen heman kalmıyor. Ayleri yazın. Biz duyduk ki, sizler nafile. Ama kabahati yalnız vuruldu! bahar mevsimine uygun sanla- larca hastahanelerde yatıyor. 
vatandaşların dertlerini dinle- © bunlar değil. Bizim hükümetler Ordu Aybastı'da oturan bir $an yapraklar, etrafımda “füze- Yargıçlar Bülent'i 21 sene 4 ay yen lyi bir gazete imişsiniz. Ya- de bundan suçlu. Biz de Evren kadın, ilçeye üç kilometre uzak- ere hayır” belgisini haykıran ağır hapis cezasına çarptırıyorzin da bizleri rezli edenler rezil Paşa'yı mert, kabadayı zanne- Wktaki Küçükkaya Köyü'ndeki (Dinlerce barışsever ve kafamda lar. 
olsunlar. derdik. Meğerse onun kabada- ( kaynanasına iki çocuğunu bıra- düşünceler. Türk “dili “yi Bizler Federsi Almanya'da 10i bizsymiş Kardeşim bizim kıp eşiyle doktora gidiyor. Eşi | Öilmen tanır mang, duydu- yaya an 

er Amanya'da memleketin yöneticileri meye" gişverişteykençocuklarınınma- "UZ mu? Adı Bülent Acımaz ka ilemi İm e oturan iki alleyiz. Feder parlar. Bu koneoloslar, elçilik- va odan anne bir daha gerye Güzel İzmirin yetiştirdiği yiğt Aslan asmakla Doğuda Kürt manya'da oturuyor ve çalışıyo” jer ne yerler anlamadık. Bun- görmüyor. Ertesi gün kadının  Gemokratlardan. 1979 senesin. UlUsunu hunharca, acmasızca” ruz. Pasaportlarımız Üreyen VS dan sonra fenik göndermeye- dd DAMGA yakınındaki de okuduğu liseyi birincilikle bi- ezmekle, Bülentleri düşüncelesüresiz oturma İznimiz Var. ceğiz. Bundan sonra Evren Pa- jandarma karakolu civarda de- MİŞ, Üniversiteler arası imtiha- rinden dolayı 20 yılı aşkın ceza-Trafik suçumuz bile yok. yi övenin boyu devrilsin. Je Yatağında bulunuyor Öldürü. na katmadan istediği bölüm 'era çarptrmakla en yi şeklde 


i diyenin çe dü kamuoyuna ve Türkiye Yabaşı tatilinden faydalana- a iyi diyenin ağzı tutulsun. jan kadına tecavüz edildiği kuş- ve Üniversitede okuma hakkını pen etiöe 


um Fransa'ya yakınlarımıza gi BİZİ buralardayâlnızbırakanla- kusu bulunduğu halde savcılık elde etmişti. Ege Üniversitesi Tip “Etrafımda binlerce pE aa 


Provokasyona gelmeden... 


1! Baştarafi Sayfa I'de 


de tuttukları eyaletlerde Türk Federasyonu'na faşist propaganda için düzenledikleri sözde “kültür geceleri" için resmi salonlar ayrılmaktadır. Üstelik bu toplantılar, tıpkı neo-nazilerin toplantıları gibi Alman polisinin özel koruması altında yapılıyor. 
Yabancı düşmanı bir politika güttüğünden hiç kuşku duyu-Iamayacak Kohi hükümeti, yabancı bir örgüt olan Türk Federasyonu'nu niye desteklesin? Bunda bir çelişki, bir mantıksızlık yok mu? Hayır tersine, Türk Federasyonu'nun terör eylemleri hükümetin yabancı düşmanı politikası ile tam bir uyum içinde. Bozkurtların giriştikleri saldırılar, yabancı düşmancı çevrelere, “sağ ve sol yabancı grupların çatışarak Federal Almanya'nın huzurunu bozduklarını" sözümona kanıtlama firsati verecektir. Unutmayalım ki, sendikal faaliyetlere katılan, barış eylemlerinde yer alan yabancıları sınırdışı etmeyi ve ilerici yabancı örgütlerini kapatmayı amaçlayan yeni “yabancılar yasa tasarısı” hala İçişleri Bakanı Zimmermann'ın çantasında, uygun ortamını bulur bulmaz Federal Parlamento'nun önüne çıkmayı bekliyor. Bu “uygun ortamın” yaratılması için MHP'- 


~ A r= - bölümünde okuyordu. Peki bu 

i Türk Federasyonu'nun Türk ve Kürt emekçilere karşı giri- É delim dedik. Yol hazırlıklarımızı " biz ne edelim? soruşturma açmıyor ve ceset - “Atom roketleri sökülsün” 

şeceği saldırılardan daha elverişli araç olabilir mi? yaptık. Çocuklarımızı yakınları- gömülüyor. O günlerde terhis Kadar Al ye mek haykırıyor. Düşüncelerin ei Yurt dışındaki Türk ve Kürt emekçilerin ve onlann sözcü- mıza bıraktık. Gece yansı güle, M. B.-N.B.-A.T.-B.T./Uim olan İlerici bir askerin yaptığı o vi e sından kurtaramıyorum kendimi. 


pa yazılı ihbar üzerine savcılık araş- gürlük, toplumsal ilerleme ve ME (5 ira a an enin ei İL een Strasbourg'a vardık. Tüm mii- zgür batı! ve yapılan otopside kadına pek rag rtea yen leri şumlar çerçevesinde ben de göietlerden Insanlar rahatça 98- | DOR'den Batı Almanyaya | çok Kişinin tecavüz ettiği sap. Gesi LD sekreteri orii, evlerimi düşünüyorum. Yarının çip gittiler, Bizi durdurup güm- | sığınıp tank firmasında çal: | ‘Anor: Saldırganların karakolda casur ve kariye 12 EYİ 1980. izel günlerini kurmanın yolu rük binasına aldılar. Pasaport- | şan bir vatandaş, sakat olan | görevli askerler olduğu ve bunlann eoma KK arayanı geçer ve benim görelanmızı kontrol ettiler. Vizeniz | çocuğunu gideceği yere gö- | m Kimlikleri bilindiği halde iş Aylarca işkence gördü (Türkiye vim nedir? Daha daha neler ya- yok dediler. Biz de verin de | türmesi nedeniyle işe geçge- | 9eçiştiriliyor. Daha sonralar ola- Postası daha önceleri bunu ha- akyiirm, neler yapmalıyım diye geçelim dedik. Gidin konsolos” | ip çocuğunu erken alması | Yı bildiren askerin “bir anarşik ber Sirek yazmişt). Münür kendi kendime soruyorum. Her luktan alın dediler. Bu gece ya- | gerekiyormuş. O nedenle bir- | Olayda” vurulduğu haberini gün- ye sein şey hayatın içinde onun zorlu nsı bizi yüzlerce kilometre baş- | kaç kez işine geç gelip, erken | Ük gazetelerden okuduk. ezhel kah GKESAYANI opia- yollarından geçerek oluşuyor. 
ka yere göndermeyin dedik ve | gitmiş. işverenle son görüş- lar, onu bir binanin. gah doğ” É 

Adının açıklanmasını Iste- rusu amniyet binasının 3 katın Bize düşen görev, bu oluşun di- 


Fransız konsolosluğunun 20 | mesinde, işveren "ya işine ku- - a düşmemek, bu oluşun Aralık'tan 1 Ocak'a kadar ka- | rallara uygun olarak gelirsin, meyan hir alaaf inmeye. * den, esed hoşfuğuss yor » GeT Rin yağların is 


pai olduğunu söyledik. Laf | ya da başka iş ararsın" de- nde dinlemediler. Anlayış günlerin vip, Bu kogu biz gt pa Yabancı düşmanlığı değil de ne? ue yanında. we olmak, lerken vize almıyorsu- hamak a Mainz'de işçi arkadaşlardan birkaçı bir a, trr, “Doğud. raya gelmiş konuşuyorpetgat meh E kendi hü- mele vay Panbers duk. H. K isimli bir genç, yaşadığı bir olayı anlatıyordu. Bu ar- O USUldan etrafı istan güneşin 


kümetinize anlatın dediler. S- | tu. Ben Batı'ya özgür yaşa- | Kaderin başından geçenleri, Türkiye Postası'na aktarmakta yarar inaa ohtu sa 


lüğünü yapan örgütlerin önlerinde duran bir tuzağa özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Bir zamandır inlörine çekilmiş olan “Bozkurtlar” şimdi yeniden büyük bir tehlike haline geliyorlar. 
Bu doğru. Ama en az bunun kadar büyük bir başka tehlike de, Türk Federasyonu'nun saldırıları ve cinayetleri karşısında duyuları haklı öfkenin eyleme dönüşmesinde faşistlerin kullandığı “yöntemlerin” benimsenmesi ve anti-faşist çıkışların basit bir “intikam alma” biçimine dönüşmesi olasılığıdır. Federal Alman gericiliği ile neo-nazilerinin ve Türkiye'deki diktatörlüğün ellerini oğuştura oğuştura bekledikleri de budur. 

Stuttgart'taki ve Münih'teki “kültür gecesi” provokasyonları sırasında meydana gelen olaylar bu konuda ne kadar uyanık olunması gerektiğini yeterince gösteriyor. Faşistlere karşı direysel terör yöntemlerine başvurmayı ve Türk Federasyonu'nun sahtökarca sahip çıkar göründüğü ulusal ve dinsel değerlere saldırmayı ilericilik sanan bir avuç kendini bilmezin sorumsuzlukları mutlaka önlenmelidir. Suratına “devrimcilik” maskesi geçirmiş polis ajanlarının provokasyonlan konusunda uyanıklık elden bırakılmamalıdır. 

Yapılacak şey, özellikle Federal Almanya'daki göçmen işçi 


örgütlerinin elele vererek Türk Federasyonu'nun gerçek yüzü- mrda şaşkın şaşkın kaldık. Ge- | mak için gelmiştim” diye be- A _ lere hayır", “Atom başlıklı ronli ortaya koyacak yoğun bir kampanyayı derhal başlatmala- |f riye dönüp eşe dosta rezil ol- | "rtmiş. ralli GÜNİ Kal DONAN bi Ger diperek Bk git öy ketier sökülsün” belgilerini Türndir. Bu kampanya Alman kamuoyuna sözkonusu olanın *sağ- maktansa, en yakın yerden Ba- Mainz tank firmasından | çası verdi. Verilen adrese vardığımda lik işim besleme iu Kiye'deki barış savaşçılarıyla, desol çatışması” değil, Federal Alman Anayasası'na göre derhal sal'den isviçre'ye geçelim de- bir işçi/Malnz | sunu (Haus Meister) bulmak oldu. Sorumlu adamla birlikte Mokratlarla, politik tutuklularla, 


dik. Yüzlerce kilometre sonra 


kapatılması gereken bir faşist örgütün terör eylemleri olduğunu bütün kanıtlarıyla gösterebilmelidir. Türkiyeli emekçi yığınlar da, “Türklük, bayrak, din” deragojilerine sanlan bu MHP'li örgütün, kendilerine kan kusturan Alman neo-nazilerle amaç ve eylem birliği içinde olduğunu görebilmelidir. 


Bozkurtları çıktıkları deliğe tak e = AON yer, k Türkiye Postası 


bir odanın dışında bütün numaralan aldık. Bu odanın numarası- Bülentle, Kürt halkının insanca nı da alalım dediğim zaman, “orda ders yapıyorlar. Biraz bekle (Yaşama arzusuyla bütünleştirederse ara verdikleri zaman alırsın” dedi ve gitti 30 dakika ka- rek ben de gür ve insana mutdar bahladim. Derse birgi gay ara vorsoskiorini düşünerek ka- luluk veren bir kararlılıkla bağıdileyerek kalorifer numarasını al-  Tiyorum “Füzelere hayır” Sıcak mam gerektiğini bildirdim. Dera veren kadın, “rahatsız etme bir sonbaharın beraberinde ge- 


OKUYUCU SİİRLERINDEN SECMELER 


4 \cili ve Umutlu Şiirler (*) pakas İn e olmadığını bu numarayı da aip se ar pal ye doğru 
rms a, De kame | m e a a ya 
Va onu Rize çayı > e meyin Çıkın dışarı” dedi. Sorumlu adam durumu açıkladıktan son-Ayvalık zeytiniyle yemek gibi Ama dünya dönüyor sevgilim İma e la rağ milan? hoy- dolius: 


„| birşey, rli bir ur gibilm SİG r 


yi li 


devletin T 


Ağrı'nın Yukarı Küpkıran köyünden olup, halen Stuttgart'ta 


OCAK *AS 
SAYISINDA 
DONYA GENÇLİK YILI 
ÇAĞIMIZIN MASRENNÍN HOCASI: 
AZİZ NESIN 


nysim atla çalışmakta olan |. C. devlet teröt ji. 
yere men er Yatatomdar caom me. | Yitip yitip görünen bakışların gültekin gazleğin bere göre, büyük oğlum C. C. Zorunlu bir göçmenlik 
40. TİLDİMOMİ #EVENİYLE 
ALGAN ISTAN, Ağrı Şeker Fabrikası'na şeker "ağn amcan, yatırdıktam sonra ursun skças ' 
iğ kahveden al- | Rumeli sırtlarında Mak in“ dekörden Pırmalların tütünsü yeçilliğine sonra kahveye doğru koşmaya 


AVRUPANA TÜRKİYELİ KADIN zübeyde çizer 


MEYAL İsa sövLuşi konuşun:yalak altun 


MALE ŞİİRİNİN Günümüz Şifalı kreisi yapor miraç 


Ne yapsan boşuna 

bu çırpinışlar... 

işin bitik, yüreğimde senden büyük 


BUSUALARİ YLA selçuk desirel mustafa okan 


küçük 
YAZIŞMA ADKUSİMİZ 
YAZIN 


umudum var, 


Ey... ateşten gömlek giymiş Karşımda durma öylesine... 
hınzır. 


.öinzerlend str, 147 
6000 frankfurt Ts9RU 
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Birliğin güzelliği yağsın ömrümüzə, bu tohumdur, bu tarla bu ellerimizde çoğalan emek, hasret dönüşsün sevince sular ışısın, çocuklar gülsün yeni bir hayat yeşersin ellerimizde. 
Dört bir yanı kuşatmış çünkü yalan tacilerinin talanı 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ömrümüzde günler yoksul sevdamız tarumar, soframız aç, 


yüreğim var. 


Ve sen..! 
Karadan kara ölüm. 
Pis pis sırıtıp dursan da karşımda boşuna... 
Sana inat, yaşayan bedenim var. 


Gönül/Diyarbakır 


Birlik 


ve dişlilerde kanayıp durur can ekmek uğruna emek gülü. 


Birliğin bereketi yağsın. 
ömrümüze, bu umutlar, hayatı kavrayan tezgah başında ve her yerde, sevdamız belensin hak terine sular yürüsün, dallar meyvelensin yeni bir hayat yeşersin ellerimizde. 


Cengiz Doğu/Neuburg 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nistan'da bir yarımada,» Bir alan ölçüsü birimi (veya şu anda Türkiye'de işbaşında olan hükü- 
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Türkiye Postası, 25 Ocak 1985 
Kendi toplumlarını temsil etmeyen Denktaş ve Kipriyanu görüşmelerin geleceğini çıkmaza soktular 


Kıbrıs doruğu çıkmaza girdi görüşmelerin geleceği tehlikede 


Kıbns sorununun çözümü yolunda ilk adımı atmak üzere 17 Ocak Newyork'da bir araya gelen Kıbns Türk kesimi lideri Denktaş ile Rum kesimi lideri Kipriyanu, uzlaşmaz tavırlarıyla doruğu çikmaza, görüşmelerin geleceğini de tehlikeye soktular, Hatırlanacağı gibi, Birleşmiş Milleler Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın araçılığıyla Kıbrıs'da “federal bir devlet” kurulmasının önkoşullarını belirleyen bir anlaşma taslağı hazırlanmışlı ve 17 Ocak günü yapılacak olan doruk toplantısında her iki liderin de bu anlaşma taslağını imzalamaları bekleniyordu. Ancak Denktaş, üzerinde hiçbir tartışma yapılmaksızın anlaşmanın imzalanması konusunda diretti. Kipriyanu ise doruk öncesi üstünde anlaşmaya varılmış konuları yeniden gündeme getirip bunu bir koşul olarak dayattı. Kendi toplumlarının gerçek temsilcisi olma niteliklerini taşımayan her iki liderin bu uzlaşmaz tutumları sonucu Kıbns doruğu çıkmaza girdi. Nitekim Denktaş ve Kipriyanu'nun doruk buluşmasına ilişkin planlama- 


Iki kazanım: 
TKP Istanbul 
Davası'nda tek tutuklu kalmadı 
TYS yöneticileri ise beraat etti 


Türkiye Komünisi Partisi üyesi oldukları iddiası ile tutuklanan, ağır pae geadidkten; 

t dd 


e D di. 
re kei, ağn di) 


HABERLER/YORUMLAR 


© New York'daki görüşmelerde Denktaş, anlaşmanın hiç tartışılmadan 


imzalanmasında diretirken, Yunan gericiliğinin etkisindeki Kipriyanu da üzerinde daha önce anlaşılmış olan konuları tekrar tartışma masasına getirmeye kalkıştı. Her iki tarafın bu tutumları yüzünden doruk şimdilik başarısızlıkla sonuçlandı. Taraflar masaya “uzlaşmamak için değil, uzlaşmak için” otursalardı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin sunduğu çerçeve anlaşma imzalanacak ve diğer ayrıntıları görüşecek çalışma gruplarının kurulması mümkün olacaktı. 


nın sadece, her iki liderin Newyork'ta biraraya gelmelerine ilişkin olan bölümü gerçekleştirilebildi. 
Ondan sonrası bir sağırlar diyaloğu biçiminde gelişti ve usül tartüşmalarından sorunun özünün konuşulmasına geçilemedi ve dolayısıyla anlaşma da imzalanamadı, Gazetemizin baskıya gireceği 21 Ocak günü her iki lider de henüz Kıbrıs'a dönmemişlerdi. 
Ancak bu aşamada anlaşma imzalanmasının mümkün olmadığı kesinlik kazanmıştı. Görüşmelerin tümüyle mi kesileceği, yoksa bir süre sonra yeniden mi başlayacağı ise henüz açıklık kazanmış değil. 


ha ele geçmeyecek eşsiz 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar, 17 Ocak günü Denktaş la Kipriyanu'yu bir araya getiren Kıbns Doruğu'nu açarken, “anlaşma için bir da- bir fırsat, son şans” diyordu. Onun bu sözleri hem barişsever dünya kamuoyunun, hem de Türk olsun Rum olsun Kıbns emekçi halkının duygularına ve umutlarına tercüman oluyordu. Oysa New York'daki doruk daha önce hazırlanmış olan ve bundan sonraki görüşmelerin temelini atacak olan anlaş- 


Dünya kamuoyunu ve Kıbns halkının büyük umutla imzalanmasını beklediği anlaşmanın ve başlayacağı umulan komisyon çalışmalarının tehlikeye girmesi, şimdi dikkatlerin “görüşmelerin çıkmaza girmesinden kim sorumlu” sorusunda toplanmasına yol açtı. Görüşmelerin nasıl 


çıkmaza girdiği konusu henüz bütün ayrınularıyla bir açıklığa kavuşmuş değil. Ancak gelen ilk haber- 
4 lere göre görüşmelerin geleceğinin 
tehlikeye düşmesinden hem Kipriyanu'nun hem de Denktaş'ın or- 


taklaşa sorumlu olduklarını gösteriyor. 


teklemişlerdir. 


masını istemişlerdir. 


Adanın iki ayrı cumhuriyete bölünmesini ve birbirine düşman edilmiş Türk ve Rum kesimlerinin, her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ile Yunanistan'a bağlanmasini savunan ise her zaman Türk ve Yunan gericiliği olmuştur. Önce ingiliz sonra da Amerikan emperyalizmi adanın şuyadabu biçimde bölünmesini ve böylelikle adanın tümünün üzerindeki kontrollerinin korun- 


Bu tabloyu gözden kaçırmazsak, New York'daki doruğun şu aşamada başansızlıkla sonuçlanmasının kimin İşine yaradı- 


İki lider 17 Ocak'ta Newyork'ta bir araya gelmeden önce, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin aracılığıyla hazırlanmış olan anlaşma taslağında, özellikle adadaki yabancı askerler konusunu da içeren “garantörlük” ve Türk ordusu- nun adanın kuzeyini işgal etmesiyle ortaya çıkmış olan “göçmenler sorunu” gibi konularda, Denktaş'- in ve Kipriyanu'nun karşılıklı görüşmelerde bulunmaları kapısı açık bırakılmıştı. 


Durum böyle olmakla birlikte, Kıbns Türk toplumunun çıkarlan-. 
nı değil, Türkiye'deki gerici çev- 


Kıbrıs'ta çözüm için son şans da kaçırıldı mı ? - 


devlet yapısına kavuşması görüşünü des- 


çatışmasının sona ermesinden yanadır. 


Ama bütün bu tehlikelere rağmen Kıbnsin her iki kesimindeki iericiler ve demokratlar, Cuellar'ın sunduğu çerçeve an-Yaşmasını -bütün yetersizliklerine rağmendestekliyorlar, Yani, durumu ele alınmalı, yabancı askerlerin hepsi Kıbrıs'ı terketmeli” gibi önlemlerin şu aşamada bir önkoşul olarak getirilmesini savunmuyorlar. Şu aşamada önemli olan, önanlaşmanın bir an önce imzalanması ve federe devlet yönünde ilk adım- 


ların atılmaya ln 


relerin ve diktatörlük rejiminin çıkarlarını ön planda tutan Denktaş Newyork'ta hiçbir konuyu tartuşmaya yanaşmaksızın hemen anlaşmanın imzalanması için diretti. 
Aksi takdirde anlaşma öncesinde vermeyi kabul ettiklerini açıkladığı “toprak ödünü”nü geri çekecekleri tehdidi ile de “emrivakiler” yaratmaya calıştı. 

Buna karşılık Kipriyanu'nun da doruğu çıkmaza sokmakta Denktaş'tan hiç geri kalmadığı gözlendi. 
O de Kıbns Rum kesiminin değil Yunan gericiliği ve şovenizminin etkisi altında davrandı ve daha önce üzerinde konuşulup anlaşmaya vanldığı kamuoyuna açıklanmış olan “toprak sorunu” gibi konuları yeniden tartışma masasi- na getirmeye kalkıştı. 

Her iki “lider”in “uzlaşmak için değil uzlaşmamak için” bir tutum izlemeleri yüzünden de bir anlaşma imzalanamadı. Oysa anlaşma imzalanması mümkün olsaydı, Federe devletin kuruluşuna ilişkin aynntılar üzerinde duracak çalışma grupları oluşturulacaktı. 


“ilk önce üslerin 


Keban Barajı ortaklarını sadece “kazık” bekliyor 


Boğaz Köprüsü'nden sonra Keban Barajı gelir ortaklığı senetleri de satişa çıkarıldı. Üstelik bu kez senetler yurt dışındaki Türkiyeli göçmen işçilerarasında da pazarlandı, Ancak ilk gözlemlergöçmen emekçilerin . 
senetlere gösterilmek istendiği kadar rağbet etmediği ve boyalı basının iddialarının tersine senetlerin yurt dışında “kapış kapış gitmediği”- ni gösteriyor. Ama gene de yurt dışında özellikle 10 bin liralık Kupürlerin belli bir “alıcı” bulduğu da gerçek. Buna karşılık Keban senetlerinin Türkiye'de iyi pazarlandığı anlaşılıyor. Bunda Özal hükümetinin ve boyalı basının, gelir ortaklığı senetlerinin yüksek gelir getireceği biçimindeki propagandaları oldukça etkili oldu. 

Oysa, Keban Barajı gelir ortaklığı senetleri gerçek olarak bir gelir getirmeyeceği gibi, aynen “tasarruf bonosu”, “işçi şirketleri”, “Dövize 


Uluslararası 
Stockholm 
Konferansı 
16 Şubat'ta 

başlıyor 


Türkiye'deki 12 Eylül rejiminin insan haklarını kabaca çiğnemesine karşı tepkiler sürüyor. Önümüzdeki 16 ve 
17 Şubat günlerinde Isveç'in 
başkenti Stockholm'de, İsveç Parlamentosu binasında “Türkiye'de insan hak ve özgürlükleri” konulu uluslararası bir konferans yapılacak. 
12 Eylül darbesinden bu yana düzenlenen benzeri toplantıların en önemlilerinden sH olan bu konferans, geç- 


Çevrilebilir Mevduat” ve “bankerii örneklerinde olanlar bir 

fa daha yaşanabilir ve büyük bir para sıkıntısı içinde olan Özal hükümeti, Keban'ın geliri bir yana ana paraları bile geri ödeyemeyip Türkiyeli göçmen işçilerin paralan çar çur olabilir. 


Neden gelir getirmez ? 

Keban Barajı gelir ortaklığı senetlerini satın alanlara, gelir paytarı her yıl aksatmadan ödenmiş olsa bile, bunları satın alanlar kâr değil zarar edecekler. Çünkü Özal hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, Keban senetlerine sahip olanlara yılda yüzde 38 ile yüzde 
40 arasında gelir payı ödenecek. 
Oysa Devlet Istatistik Enstitüsünün (DIE) birkaç gün önce yaptı-B açıklamaya göre, Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 54'tür, ban Barajı gelir ortaklığı sene rinin yıllık gelir oranının fas yondan daha düşük olması, pi 


yüzlerce saniktan İstanbul önütim Mahkemesi'nde yargılardan tutuklu kalmadı. 156 
sanıklı ve “İstanbul TKP Davası” olarak anılan davada tek bir tutuktunun bile kalmaması, faşist rejimin elebaşılarınin hukuksal plan- daki yenilgilerinden birini oluşturuyor. ı 
Bunun yanısıra Türkiye Yazarlar Sendikası yöneticileri hakkında, sendikayı illegal örgüte dönüştürmek iddiası ile açılan dava da tüm sanıkların beraati ile sonuçlandı, Böylece demokrasi güçleri yeni bir kazanım daha elde ettiler. Aziz Nesin'in başkanlığında» ki Türkiye Yazarlar Sendikası'nda, Demirtaş Ceyhun, Alpay Kabacali, Ataol Behramoğlu, Adnan Özyalçıner, Osman Saffet Arolat gibi „Seçkin yazar ve sanatçılar “sanık” 

olarak yargılanıyorlardı. 


Reha İsvan'ın serbest bırakılması için uluslararası bir kampanya açılıyor 


İki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Barış Demeği yöneticilerinden Reha İsvan'ın serbest bırakıl» ması amacıyla çeşitli kadın örgütleri tarafından uluslararası bir kampanya açılıyor. 

Bu yılın 30 Ağustosu'nda 60 yaşına basacak olan Reha Isvan'ın serbest bırakılması için başlatılan kampanyaya katılacak kadın Örgütlerinin bu amaçla Türkiye'ye ve özellikle Evren ve Özal'a mesajlàr göndermeleri isteniyor. Aynca Reha İsvan'a da dayanışma kartlan postalanması öngörülüyor. İKD Dış Bürosu Reha Isvan'a gönderilecek kartların “Levent Caddesi 23, İçleveni Istanbul "daki yazışma adresine gönderilmesi gerektiğini belirttiler. 

Öte yandan İsrail Demokratik Kadınlar Örgütü, henüz sözkonusu kampanya başlamadan harekete geçti ve Kenan Evren'e bir mesaj göndererek, Reha İsvan'ın derhal serbest bırakılmasını istedi. Ortadoğu'da emperyalizmin tam güdümündeki bir ülke olan İsrail'de böylesi demokrat bir dayanışma eyleminin gerçekleşmesi özellikle önem taşıyor. 


“Bize Kalırsa, bu konuda ke! 

Olunmaktan çok dünya ve bölge sından kanayan bir yara olan Kıbrıs soru- 
'nunun bir çözüm yoluna girmesinin neye bağlı olduğu üzerinde durmak çok daha yerinde. 

Herşeyden önce şunu gözden kaçirmamak gerekiyor: Iki toplum liderini New York'daki dorukta bir araya gelmek zorun” da bırakan, adanın her iki kesimindeki barışsever halkın yıllardır süren mücadelesi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'- nin yoğun çabaları olmuştur. Bunun için gerekli uluslararası ortamı da sosyalist ülkelerin ve bağlantısız ülkeler topluluğu- nun, Kıbrıs konusundaki ilkeli tutumları yaratmıştır. Bu ülkeler, Kıbrıs sorununda, her zaman adanın, bağımsız, bağlantısız ve yabanci askerlerden arınmış, federal bir 


Fransız demokratların çağrısını yaptığı gösteride, Türkiye'deki politik kadın tutuklular bir duruşmada gösteren fotoğrulin yer aldığı pankartlar taşındı 


tte bu | açı- 


afalarda soru yarat okta, ABU 

takındığı, tavırdır. Bun. - saynlıkları ve bölünmeyi körükleyen ABD, şimdi nasıl oluyor da uzlaştırıcı bir tutum takınıyor ve anlaşmanın imzalanmasını istiyor? Reagan yönetiminin bu tutumunu hayıra yormak elbette mümkün değil. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin girişimlerinin olgunlaştığı bir noktada Reagan'ın araya girmesi ve çözüm yönünde gayret göstermesi başka hesaplara bağlıdır. Kıbrıs sorunu ABD için, özellikle uluslararası planda NATO üyesi Türkiye'nin konumunu sarsan ve Ege'deki iki ABD müttefikinin sık sık kapış” malarına yol açan bir çıbanbaşı olagelmiştir. ABD yönetimi şimdi bu sorunun kendi askersel çıkarlarını da fazla tehlikeye düşürmeyecek bir biçimde bağlanmasından ve Yunanistan ile Türkiye'nin bu konudaki 


pe 


çermes, TURQUIE 


nuçlanmış olması lumlarının çıkarlarından çok. Reagan yö” netiminin, Türkiye'deki diktatörlük rejiminin ve Yunanistan'daki şoven ve milliyetçi güçlerin tavırlarını kollayan Denktaş 

ve Kipriyanu'dur. Her iki lider de, daha 

baştan beri bu önanlaşmanın imzalanmasini gönülden istemiyorlar, sadece dünya 

kamuoyu ve Kıbrıs halkı önünde, “oyun 

bozan" olarak görülmemeyi hedefliyorlardı. 


17 Ocak Doruğu'nun sonuçsuz kalmış 
olmasını “son şansın da yitirildiği” biçiminde yorumlamak için zaman erkendir. 
New York'daki buluşmanın gerçekleşmesini sağlamış olan güçler, anlaşma umudu- nun tümüyle yitip gitmesini de engelleyebilirler. 


sorumlusu, kendi top- | 


Paris'te politik kadın tutuklularla dayanışma nöbeti 


Fransız demokrâtlarının 6 Kasım'dan bu yana her Çarşamba günü Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği önünde sürdürdüğü “Türkiye'de İnsan Haklan İçin Demokratik Nöbet” elemi, 9 Ocak günü özel bir nitelik kazandı. Aralarında senatörlerin, belediye başkanlarının, sanatçıların ve sendikacılann bulunduğu 21 Fransız kadın demokratın çağrısıyla, o günkü eylem bir saat uzatılarak “Türkiyeli Kadınlar İçin Demokratik Nöbet” tutuldu. Türkiye'de kadınlara yapılan baskıların, tutuklamaların, hapis cezalarının, işkencelerin protesto edildiği çağrı bildirisinde, “General Evren'in cellatlar tarafindan insanlık dışı uygulamalarla karşı karşıya bırakılan tutuklu kadınların çoğunun yaşamları tehlikede. Suçları tek: Zulmü ve sefaleti, her bin çocuktan 131'inin çocuk yaşta ölmesini kabullenmemek... Türkiye'deki baskılar karşısına dikilen suskunluk duvarını kırmak için harekete geçelim. Artık bir skandal durumuna gelmiş olan bu bilgisiz birakılma durumuna son verdirelim. Türkiyeli kadınların içinde bulundukları insanlık dışı durumun öğrenilmesini sağlayalım” deniyordu. Türkiyeli genç kadınlardan bir bölümünün duruşmada yargılanma» larını gösteren bir fotoğrafın yer aldığı pankartların taşındığı “demokratik nöber'e çesitli görüş ve mesleklerden çok sayıda Fransız kadının yanında, Türkiyeli kadınlar da katıldılar. Çağrıyı imzalayanlardan, Fransız Komünist Partisi Politik Büro üyesi ve partinin Kadın Seksiyonu sorumlusu Gisele Moreau ise gösterinin sonunda yaptığı konuşmada, Fransız kadınlarını Türkiye'deki kadın politik turuklularla dayanışmaya çağırarak, “Ağır hapis cezası verilen kadınların sayısının. giderek arttığı, kadınların işkenceler, yoğun baskılar altında tutulduğu koşullara seyirci kalamayiz, kalmamalıyız” dedi. “Türkiyeli Kadınlar İçin Demokratik Nöbet” eylemine çağrı yapan kadın Fransız demokrat kişilikler şunlar; Monique ‘Arradon (Heykelci) » Monique Broi-Brioude (Avukat) - Arlene Carpentier (Doktor) - Marie Jose Chombard de Lauwe (Araştırmacı) - Anne-Marie Debatişse (Avukat) ~ Jacqueline Farache (Gazeteci) - Helene Grattiot Alphandery (Pratik Yüksek Eğitim Kurumu Şeref Başkanı) - Muguetie Jacguaint (Milletvekili) - Jacqueline Leonard (Sendikacı) - Helene Luc (Senatör) - Gisele Moreau (FKP PB üyesi) - Monique Picard- Weyi (Avukat) - Candida Perla (Mimar) - Therese Poupon (Sendikacı) - Catherine Ribeyro (Ses sanatçısı) - Gilbert Rodrigue (Sanat yayımcısı) - Genevive Rosparr (Sendikacı) - Jacqueline Scipion (Sendikacı) - Francesca Soleville (Ses sanatçısı) - Mme Mossino (Okul Müdürü) - Mme Canon (Yüksek Okul Şeref Müdürü) 


“Türkiye'de Demi san Hakları İçin Dayanışma Komitesi” tarafından düzenleniyor. Komite Başkanı Ísveç Bağımsız Kiliseler Konseyi Genel Sekreteri Karl- 
Axel Elmqvist gazetemize yaptığı açıklamada, bu konferansın “Türkiye'deki cuntaya bir tokat olacağını” belirterek, Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma eylemlerinin bugüne kadar büyük çapta kendiliğinden yürüdü- günü, bu konferansla birlikte Batı Avrupa'daki dayanışma hareketinin merkezi bir niteliğe kavuşmasını da umduklarını söyledi. 


Konferansı (o düzenleyen “Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Dayanışma Komitesi”nin Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşuyor: Başkan Karl-Axel Elmgvisit (Isveç Bağımsız Kiliseler Konseyi Genel Sekreteri) 
Hans Göran Franck (İsveç Parlamentosu © Sosyal-Demokrat Milletvekili), Lennart Blom (İsveç Parlamentosu Konservatif Moderat Partisi Milletvekili, Sture Korpas (İsveç Parlamentosu Merkez Partisi Milletvekili), Hadar Cars (İsveç eski Ticaret Bakanı, Liberal Halk Partisi Uluslararası Konseyi Başkanı), Oswald Söderqvist (İsveç Parlamentosu Sol Partisi Komünistler Milletvekili), Ekrem Aydın (DİSK Yönetim 
Kurulu üyesi), Ahmet Erol (İM-DER “Genel Başkanı), 
Asım Özçetin (Petrol-İş Mersin Şube Başkanı), Refik Şener (Komite Sekreteri). 


Konferansın programı ise özetle şöyle: 16 Şubat saat 13'de açılış. Bu günün tartışma konuları: 1980 darbesinden sonra Türkiye'nin yasal durumu, Türkiye'de insan hak ve özgürlükleri ve Türkiye'de sendikal haklar ve özgürlükler. Aynı gün saat 20'- de delegelere bir resepsiyon verilecek. 17 Şubat Pazar günü tartışmalar saat 9.30'da başlıyor. Konular şöyle: Basin ve düşünce özgürlüğü, politik hak ve özgürlükler, Türkiye ile dayanışma. 


- Gr l 

Bömeğin; Türkiyeli bir göçmen- işçi Türk parası olarak 100 bin liralık gelir ortaklığı senedi aldı, Aynı işçi, 100 bin liralık gelir ortaklığı senedine karşılık bu yılın sonunda 40 bin lira gelir payı alacak ve dolayısıyla, 1985 yıli $0- nunda ana parayla birlikte bu işçinin parası 140 bin lira olacak. 
Ancak enflasyon oranı yüzde 54 
olduğu takdirde, 1985 yılı sonunda 140 bin liranın satınalma gücü 
75 bin 600 liraya inecek ve bu işçi, 24 bin 400 lira zarar etmiş olacak. 


Büyük bir para sıkıntısı, iç ve dış borç yükü altında olan, köylülerden aldığı tarımsal ürünlerin bedelini bile ödeyemeyen Özal hükümeti, daha önceleri yaşanan acı örneklerde olduğu gibi, arkası gelecek olan kamu gelirlerinin ortaklık payı senetlerinin hem gelir paylarını ve hem de ana paraları geri ödeyemez bir duruma düşebilir. 

Bilindiği gibi, 1960'lı yılların başında para sıkıntısına düşen hükümet, bir borçlanma şekli olan tasarruf bonosu uygulaması- na gitmiş ve sonuçta, süresi gelen bonolar yıllarca ödenmemiş ve 
100 liralık tasarruf bonoları çarşı 
pazarda 15 liraya kadar düşmüştü, Aynı şekilde, 1980 öncesinde Dövize Çevrilebilir Mevduat uygulamasında, Türkiyeli göçmen işçilere ana para ve faizlerin döviz olarak ödeneceği vaadedilmiş, ama ödemeler Türk parası olarak yapılmıştı. 

Bunlara ek olarak, yüksek faiz ve yüksek gelir vaadiyle göçmen işçilerin paraları bankerlere ve işçi şirketlerine çekilmiş, ama sonuçta işçi şirketlerinin çoğu ve bankerlerin tümü batmış ve böylece, işçilerin onmilyarlarca lirası çar çur edilmişti. 

Üstelik Batı Avrupa'daki emekçilerin henüz çok taze yaşadıkları acılı bir deney daha var; Kastelli olayı. Türkiye'de emekçi halkın 110 milyar liraya yakın parasını tekellere kaptırıp batan ve İsviçre'ye kaçan Kastelli, yurtdışındaki göçmen emekçilerin de milyonlarca markını da “iç etmişti”. 
Frankfurt'taki bürosu ve koca koca gazete reklamları ile göçmen emekçileri “aldatmayı” başaran Kastelli'ye para kaptıran emekçilerin çoğu alacaklarının üstüne bir bardak soğuk su içmek zorunda kalmışlardı. 
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Sayfa 4 


HABERLER/YORUMLAR 


Türkiye Postası, 25 Ocak 1985 


Bedele karşı savaşım “1985 Gençlik Yılı”nda özel bir anlam ve içerik kazanıyor 


Bedel Kampanyasında yaratıcı etkinlikler 


Yurt dışındaki Türkiyeli gençler askerlik bedeline karşı geçtiğimiz yıl yürüttükleri mücadeleyi 
1985 yılında da sürdürmeye kararh görünüyorlar, Geçtiğimiz 17 
Aralık günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1985 yılını “Gençlik Yılı” olarak ilar etmiş olmasi, gençlerin bu mücadelesi- ne âyrı bir önem ve anlam kazandırıyor. Gençlerin tümüyle kendi eserleri olan bu mücadele, hem silahlanmaya hem de Türkiye'deki diktatörlük rejiminin soygununa karşı bir hareket olması bakımından, Birleşmiş Milletler'in “Katıım, Gelişme ve Barış” belgisi altında ilan ettiği “Gençlik Yılı”na her bakımdan uygun düşüyor. 

1984 yılında Federal Almanya'- 
daki Türkiyeli gençler, kurdukları FEBAG aracılığıyla yürüttükleri kampanya sonucunda bedel miktarını 20 bin Mark'tan 15 bin Mark'a indirtmeyi başarmışlardı. 
Bu yıl kampanyayı yeniden yükselten gençler, 15 bin Mark'ın da ödenmesi mümkün olmayan bir miktar olduğunu söyleyerek bedelin $ bin Mark'a indirilmesini hedefliyorlar. Yeniden yükseltilen kampanyaya bağlı olarak Federal Almanya'nın çeşitli kentlerinde yeniden toplantılar ve gös- 


Deniz ticareti tekelleri 


teriler düzenlenmeye başlandı. 
FEBAG'a bağlı Duisburg Bedelli Askerlik Girişimi'nin 12 Ocak Cumartesi günü Rheinhausen Kruppgymnasium'da düzenledi- 


ği “Bedelzedeler Gecesi”ne kötü ` 


hava koşullarına rağmen 400 dolayında genç ve yakınları katıldı. 
Gecede, askerlik bedeline karşi yürütülen kampanyayı destekleyen Arbeiterwohlfahrt Duisburg Yabancılar Sorumlusu Peter Poeter'in konuşması, gençlerin bu haklı davalarında Alman kamuoyunun da desteğine sahip olduk- 


larını gösteriyordu. FEBAG Merkez Yürütme Kurulu temsilcisi- nin, “Bedel kampanyası daha da 
hareketlendi. Bedeli 20 binden 15 
bine indirtmeyi başaran biz gençlerin, onu 5 bine de Indirtecek gücü vardır” biçimindeki sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı. HDF Duisburg örgütü ve FIDEF'e bağlh Duisburg Türkiye Işçi Derneği de geceye birer mesaj göndermişlerdi. 

Duisburg'daki toplantının en ilginç yönü, bütün programın gençlerin bizzat kendileri tarafin- 


“Bedelzedeler Gecelerinde gençler hem eğlendiler hem örgütlenmelerini pekiştirdiler. Bochum 'daki meşaleli yı 


dan hazırlanmış olmasıydı. Gençlerin kendi yazdıkları ve sahneye koyup oynadıkları piyes gecenin en ilgi çeken olayıydı. 


Duisburg'daki geceden başka 
Ocak ayı, Federal Almanya'nın öteki kentlerinde gençlerin düzenledikleri çeşitli toplantılarla 
geçti. Mainz kentindeki gençler 18 
Ocak günü DGB sendikasına ait binada bir “Kültür Şenliği” düzenlerken, Bremen Gençler Birliği de 22 Ocak günü Schildsir'de bir eğlence gecesi düzenledi. Nilm- 


in savaşı, ANAP'ta it dalaşı ve çürümenin diyalektiği 


Vi. 


e ise istemlerini dile getirdiler 


berg'de ise gençler 26 Ocak Cumartesi günü saat 16'da bir meşaleli yürüyüşle başlatacakları eylemi, FEBAĞ çatısı altında o güne kadar yapmış oldukları çalışmalar konusunda bilgi veren bir seminerle bitirecekler. Geçtiğimiz ay Bochum'daki gençler de böyle meşaleli bir yürüyüş düzenlemişler ve yerel çalışma grubu başkanı Sedat Açık Belediye Binası önünde yaptığı konuşmada, yabancı düşmanlığı ve işsizlik gibi sorun» ların “bedel” sorunundan ayn ele alınamayacağını söylemişti. 


Özdağlar olayı 


Sığınmacı kampında açlık grevi 


Bavyera eyaletindeki Nenburg sığınmacı kampında, 30 
Türk, Kürt ve Iranlı sığın maci 10 Ocak gününden beri açlık grevinde, Sığınmacılar, açlık grevine 19 metrekarelik odalarda üçer kişinin barın» ması, bayatbesin ve değeri düşük yiyeceklerle beslenmek zorunda Obirakılmak gibi 


kamptaki insanlık dışı koşulları protesto amacıyla başladilar. Uluslararası Af Örgütü 


(Al)'nin, Protestan ve Katolik Kiliseleri'nin Neuburg kampindan sorumlu temsilcisi Alfons Butz, yaptığı basın toplantısında açlık grevindeki si-Bınmacıların 13 maddede topladıkları istemlerini kamuoyuna duyurdu ve ilgililer gerekli önlemleri almadığı takdirde kiliselerin mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. S1- Bınmacıların istemleri arasında yiyecek alışverişi için günde 8'er marklık fişler verilmesi, duş ve çamaşır makineleri- nin kullarımına getirilen zaman  sırırlamalarının ve kamptan $ kilometreden fazla uzaklaşma yasağının kaldırılması bulunuyor. 


Özdağlar olayı “çürüme”nin tam bir kanıtı 


Aydın ENGİN 


Türkiye Postası'nın son sayısı baskıya girerken, Devlet Bakanı Ismail Özdağlar'ın rüşvet aldığı iddiasıyla istifaya zorlanışı olayı patlak verdi. Olayı son anda kısa bir haber olarak aktardık. “Hükümette İt dalaşı sürmekte” dedik. 

Olaylar çorap söküğü gibi gelişti. Günlerdir boyalı-boyasız Türk basınının neredeyse tek konüsu 

Olayı” oldu. Toz dumandan ortalık görünmüyor, Her gazete, her gün yeni bir iddiâ 


sunmaya çalıştığımız “Özdağlar Olayı”na henüz nokta konmuş değil, Toz duman da alabildiğine sürmekte, Ama gene de “İşin sonunu” beklemeden olup bitenleri özetleyebilmek ve bazı değerlendirmeler üretebilmek mümkün. 
“Ozdağlar Olayı”, 5 Ocak Cumartesi günü, bakanın istifasının açıklanmasıyla “resmen” başladı. 
Açıklama radyonun 13'deki haber bültenlerinde yapıldı. On saat sonra da gece 23 haberlerinde, ba- 


pısında kâh pijama» 
sıyla, kâh robdöşambri ile gazetecilere ayaküstü basın toplantıları düzenledi. 
Abuk sabuk, ipe sapa gelmez, önü arkasını tutmaz cümlelerle, kâh ağlayarak, kâh titreyerek, yerli film senaryolarına benzer sahneler yaşayarak 


giştirdi. Teybi bizzat kendisinin taşıdığını, konuşmaları kendisinin banda aldığını söyledi. 11 
Ocak'ta “Parayı Ankara Oteli'nde verdim” dedi. 14 Ocak'ta ise bir kez daha lafı çevirdi ve bu kez “Hayır otelde değil, arabada verdim” dedi. Aynı gün Ismail Özdağların intihara teşebbüs ettiği haberi geldi, Ama ertesi günü Özdağlar bunu yalanladı. Özdağlar'in karısı ANAP Genel Başkan Yardımcısı Keşeciler'in evine gitti. Birkaç saat kaldi. Orada kendisine Özal'ın talimatının verildi- 


bank'tan milyarlık krediler sağlandı. Ardından UM Denizcilik Anonim Şirketi'nin yönelim kurulu üyeliklerine tümüyle eski deniz subayları, amiral emeklileri getirildi. Şirketin kapıcısı bile bir emekli deniz assubayı idi. Ardından dünya denizcilik tekellerinin dergisi Uoyd'u bile şaşkınlığa düşüren bir alışverişle, bir ay önce 
10 milyon dolara bir Kıbrıs firmasına satılan Hilde Knudsen adlı tanker, 1 milyon dolar fazla verilerek 11 milyon dolara satın alındı. “Milli” bir ad bulundu ve Tiir- 


Yeni bir idam dalgası: 
30 Kürt için 
idam istemi, 
3 idam kararı 
ve Meclis'te onay bekleyen 
56 idam kararı 


Sıkıyönetim o mahkemelerinde verilen idam kararlarında, askeri savcılıkça İstenen ölüm cezalarında, Askeri Yargilayca onaylanan İdam hikümlerinde ani ve belirgin bir kabarma gözleniyor. Nitekim Diyarbakır'da 30 Kürt yurtseveri için idam İsteniyor. Askeri Yargıtay PKK Birecik Grubu davasında 7 idam cezasından 6'sını onayladı. Gene Diyarbakır'da 3 idam kararı verildi ve son gelen bir dosyayla birlikte Millet Meclisi gündemindeki idam kararları 56'ya yükseldi. Barış Derneği Davası'nda İse tutuklu sanıkların tahliye istemleri bir kez daha reddedildi. Sıkıyönetim mahkemelerindeki son gelişmeler özetle şöyle: 


30 idam istemi 


Eruh ve Şemdinli'de 15 
Ağustos 1984 günü başlatıları “Güney Doğu Operasyonu” adı altındaki Kürt halkına yönelik saldırı, yakalanan 84 sanıktan 30'u hakkındaidam istemli davanın açılması ile sonuçlandı. 

Bu dava, 12 Eylül'den bu yana benzerörneklerindegörülmemiş bir süratle açıldı. 
Kuşkusuz savaş hali hükümlerinde uygulanacağı, böyle hassas ve çok idamlı bu davanın süratli bir gelişme izlemesi bize Evren'in doğu gezisinde açıkladığı “bunları asmayacak da besleyecek miyiz?" görüşünün somutlandığını kanıtlıyor. 

Diyarbakır Askeri Mahkemesinde 21 Ocak 1985 tarihinde başlayacak olün davada askeri savcı sanıklardan 


mandan ortalık görünmüyor, Her gazete, her gün yeni bir iddia atıyor. Ama bunca toz duman arasında bile şu basit gerçek değiş- 


Olayı” bu gerçeğin kamuoyuna yansıyan, saklanamaz hale gelmiş kanıt ve göstergelerinden biri ve sadece biri, 12 Eylül rejiminingünümüzdeki hükümeti, irili ufaklı onlarca, yüzlerce yolsuzluğun, çalıp çırpmanın içinde debelenmekte, debelendikçe batmakta, battıkça azgınlaşmakta. Çürüme egemen güçlerin tüm kesimlerini sardı. Çürümenin kokusu ayyuka çıktı. Bu sayfada çeşitli yönleriyle 


bir hükümet açıklaması olarak rildi. Bir gün sonra bir teyp bandindan söz edilmeye başlandı. Iddiaya göre içinde “25 milyon”, “Yarısı eder. yansı. Yani biraz sıkışığız da. Ama isterseniz şey ederiz”, “Yok canım, siz şey yaparsınız”, “50 milyondur” gibisinden anlamlı-anlamsız kimi konuşmaların yer aldığı bandın metni bast- na, kamuoyuna sızdırıldı. Bant olayını Başbakanlık Başdanışmanı Adnan Kahveci'nin örgütlediği 
de belli oldu. Ardından 40 
ANAP'lı milletvekilinin imzasını taşıyan bir soruşturma önergesi verildi. Bakan Özdağlar evinin ka- 


Savcılığı da iddiaları ihbar kabul edip siyasal dokunulmazlığı olmayan “ilgilileri” 
sorgulamaya başladı. 
Özdağlar'ın babası, kayınpederi, özel sekreteri, özel kâlem müdürü, UM Denizcilik Şirketi'nin patronu, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel Müdürü filan savcılıkta sorgularndılar. 

Olayın kilit adamı olduğu belli olan UM Denizcilik adlı büyük de- 


niz taşıma tekelinin patronu Uğur Mengenecioğlu ilk günler gazetecilere “Firmamız rüşvet vermemiştir, ihbarda da bulunmamıştır. 
Başka bazı firmaların kayınlması- na karşı sıkıntılarını ifade 

derken bir kaç gün sonra ağız de- 


a Orada kendisine Özal'ın talimatının verildi- 
&i haberleri yayıldı. Özal yalanla dı. Özdağlar yalanladı. 

Bir görevi de tekellerin önündeki bütün engelleri yıkmak, devletin olanaklarını bir avuç en büyük tekele alabildiğince peşkeş çekmek olan 12 Eylül rejiminin ilk hükümetini kuran amiral eskisi Bülent Ulusu'nun başbakanlığı döneminde, “Deniz ticaret vetaşımacılığının daha da teşvik edilmesi” karan alındı. Ünlü armatör ailesi Sobtorikler'in bir kolunu oluşturan UM Denizcilik tekelinin patronu, lise sondan terk Uğur Mengenecioğlu bu tezgahtan en kârlı çıkan firma oldu. Önce Eti- 


Mengenecioğlu 


UM Denizcilik Anonim Şirketi Şu anda 1,5 milyon tonluk taşıma kapasitesi ie Türkiye'nin en büyük deniz ticareti tekeli. Ama aynı zamanda en genç tekeli. 1981 yılında kuruldu. Iki yılı biraz aşkın süre içinde ülkenin en büyük özel sektör kuruluşu oldu. 
Şirketin patronu: Uğur Men- i 

Lise sondan terk, yakışıklıca, genç ve “işbilir” bir işadamı. Damat girdiği ünlü armatör ailesi Sohtorikler'in Rom-Oil şirketinin genel müdürlüğünü yaparken, 1981'de armatörlüğe başladı. 12 
Eylül faşizminin tekellere sağladığı olanaklardan alabildiğine yararlandı. Milyarlık krediler aldı ve 1982 
ve 1983 yıllarında Iran'dan petrol taşıma işinin kaymağını yiyerek bir anda dev bir tekele dönüştü. UM Denizellik'in yönetim kurulunda Genel Müdür: Emekli amiral Nejat Enön. Bir başka yönetici ise Necati Tümer. Tümer emekli deniz albayı. Izmir sikiyönetim komutanlarından emekli Oramiral Nejat Tümer'in de kardeşi. UM şirketinde, iş çevrelerinin deyimi ile “tam bir askeri disiplin” egemen. Özetle faşizme pek uygun bir şirket bu. O kadar ki en tepeden, kapıcıya kadar personelin neredeyse tümü asker kökenlilerden seçilmiş. Kapıcı bile emekli bir deniz assubayı. Böylece asker-sivil kadroların faşizm Koşullarındaki işbirliğinin somutlandığı bir şirket UM Denizcilik. 7 tankeri var. Herbirine “milliyetçi” birer ad takılmış: Büyük Selçuklu, Göktürk, Avar, Büyük Timur, Büyük Hun, Murat/M ve Burak/M. 
Şirket 1981 yılında 1 milyon lira sermayeyle kurulmuştu. 1984 ortasında sermayesi 1 milyar liraya yükseltildi. 12 Eylül partileri kurulurken UM'un patronu Mengenecioğlu, varlığını borçlu olduğu rejimin has partisini, MDP'yi destekledi. MDP ile bağlarını, şimdi bu partinin Genel Başkan Yardımcısı olan emekli Orgeneral Vecihi Akın ile yürüttü. MDP desteğinden dolayı ANAP ile arası açık. 


“Şikago oğlanları” gibi sadece ekonomiyle ilgilenmiyor. 

ABD'de geçirdiği uzun yıllarda da salt ekonomi öğrenmedi. Kendisi şöyle anlatıyor: 

“Lisansım elektronik mühendisi. Bilgisayar konusunda > 

master yaptım. Tip mühendisliği dalında doktora yaptım. Hepsi de Amerika'da bunların...” Ancak Kahveci sadece doktoralı, masterli, lisanslı, diplomalı bir “harika çocuk” değil. Yoksul bir memur çocuğu. 
O kadar ki çocukluğunda pazarcılık, kahveci çıraklığı, Teksas, Tom Miks satıcılığı filan yapmış. Ortaokul ve lisede hep “en iyi” öğrenci. Üniversite sınavlarını birinci olarak kazanmış. Ama -nedense-Amerika'da okumayı yeğlemiş. Hangi olanaklarla Amerika'ya gittiğini açıklamıyor. 1978'de yurda dönmüş. Doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Elektronik Dinleme ve Haberleşme Bölümü'nü örgütlemekle görevlendirilmiş. 
2. MC döneminde İçişleri Bakanı Korkut Özal'ın özel danışmanlığını da yapmış. Danışmanlık konulan: “Grevlere karşı alınacak önlemler” ve “Terörcü sol örgütlerin deşifre edilmesi”. Özel sektörde de çalışmış. Ama Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki üst düz: danışmanlık görevini hiç bırakmamış. Turgut "la ilişkisi 1979lara uzanıyor. Halen Pin başdanışmanı. Bu göreve getirildiği sırada Başbakanlık Müsteşarı Hasan Celal Güzel'le aralarında “MIT'- le kimin ilgileneceği” konusunda anlaşmazlık çıktı. 
Ama çabuk çözümlendi. Başbakan adına MIT'i denetlemek de şimdi Adnan Kahveci'nin görevleri arasında. Ancak kısa hayat hikayesinin de gösterdiği gibi ilişkileri MİT'in de ötesinde ClA'ya kadar uza: miyor. Bu yüzden de kırdığı bütün potlara rağmen konumu sarsılmıyor. Yani Şikago oğlanlarının gizli servislerle ilgilenen oğlan'ı: Adnan Kahveci. 


den orta halli bir ailenin çocuğu. Türkiye Cumhuriyeti- 

nin en genç genel müdürü 

olma ününü taşıyor. 26 yaşında bir kamu kuruluşu olan 

TAKSAN'ın başına getirilmiş» 

ti Aynca Cumhuriyet tarihi- 

nin en genç bakanı da Ismail 

Özdağlar. Bakan olduğunda * 

33 yaşındaydı. Resmen MSP'li olmadı. Ama resmen 
Nakşibendi tarikatı üyesi olduğu biliniyor. ODTÜyü bitirdi. Ardından -ne tesadüf- Amerika'ya gitti. 
Orada komünikasyon (haberleşme-iletişim) öğrenimi 
gördü. Aynca işletmecilik eğitiminden de geçti. 1976 
yılında Ankara'ya döndü. 1, MC hükümeti iktidardaydı. MSP'ye yakınlığı yüzünden Erbakan tarafindan TAKSAN Genel Müdürlüğü'ne getirildi. 12 Ey-İül'den beş ay sonrasına kadar bu görevde kaldı. 
MSP'ye yakınlığı ve bazı “ufak tefek” yolsuzluk iddialan yüzünden dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakani Şahap Kocatopçu tarafından görevinden alındı. 
ANAP'ıa Mehmet Keçeciler, Vehbi Dinçerler, Zeki Yavuztürk, Izmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'- nin başını çektiği MSP1i grubun sadık bir üyesi oldu. 
Ancak politik etkinliği çok fazla değildi. Kendine bağlı KIMlerde, MHP'lilerin kadro yerleştirmelerine fazla prim vermediği için ANAP'ın MHP'li elebaşlarınca sevilmiyordu. ANAP'ın demokrasiden, insan haklarından habersiz, ciddi hiçbir kültürü olmayan, kendi ağzıyla “tek eğlencem Ankara'da kebap yemektir” diyecek kadar çapsız, cuma namazlarını kaçırmayan, sosyal ilişkileri yok denecek kadar zayif, Gökova termik santrali konusunda Özal'a ters düşecek kadar politikada acemi, bir yabancı diplomata “Ne demokrasisi ekselans, biz bu lafı siz istiyorşunuz diye söylüyoruz. Aslında yukarda askerler, aşağıda biz, bu işi böyleldareediyoruz”diyecek kadar fütursuz bir bakan. Nitekim bu acemi çaylaklığı yüzünden “rüşvet olayının kahramani haline geldi. 


kiye'nin en büyük tankeri 
*Büyük Selçuklu” petrol taşımacılığı için Bâsra Körfezi'ne gidip gelmeye başladı. UM Denizcilik, kısa sürede Türkiye'nin en büyük özel sektör kuruluşu haline gelmesini sağlayan 12 Eylül faşizmine borcunu ödemekten geri kalmadı. O günlerde cuntanın resmi partisi olarak kurulan MDP'ye milyonluk bağışlarda bulundu. 
Rakip firma Cerrahoğlu ise ANAP'ı seçti. Patron Irfan Certahoğlu ANAP'a 700 milyon lira bağış yaptı. 

Gün geçip, devran yürüyüp 
ANAP iktidar olunca, UM Denizcilik üvey evlat, Cerrahoğlu firması ise “has evlat” durumuna geçtiler. Cerrahoğlu firmasına önce o zamanki taşıma kapasitesinin birkaç katı kadar petrol. taşıma olanağı sağlandı. Sonra bu olanağa dayanılarak Etibank kredileri işletildi ve M/Vatan adh süper tankeriyle Cerrahoğlu firması, petrol taşımacılığında UM Denizcilik'ten sonraki ikinci büyük olarak, yağmadan pay almaya başladı. 
Özdağlar'ın da içinde bulunduğu ANAP'ın MSP'li kanadı Cerrahoğlu'na yakınlık gösteriyordu. 
UM Denizcilik büyük vurgunların azalacağını görünce bir iki yakındı ve sonunda ANAP içindeki 


itdalaşında taraf olan MHP'lilerin 


desteği ile “Özdağlar'a rüşvet” komplosunun içine girdi. Nitekim olay patlak verdiği sırada Mehmet Keçeciler, Vehbi Dinçerler, Zeki Yavuztürk, Yıldırım Ak- türk gibi ANAP'ın MSP'lileri Özdağlar’ arayıp sorarak vefa gösterirlerken, ANAP'ın MHP'lilerin- den Halil Şıvgın'ın meclis soruşturmasi istemiyle © verilecek ANAP önergesini canla başla örgütlediği, 40 milletvekilinden hemen imza topladığı gözlendi. 

Özal'ın, emekli general ve Genel Başkan Yardımcısı Veçihi Akın kanalıyla MDP'nin zekâca fukara genel başkanı Turgut Sumalp'e bu yolsuzluğun ulaştığını farkedip, baskın çıkmak için çevirdiği manevrayı yüzüne gözüne bulaştırdığı, sıynlayım derken pisliğin içine gırtlağına kadar gömüldüğü görülüyor. Artık iş çığnndan çıkmıştır ve manevra çevirmek için kopardığı firtina- nın önünde dibe doğru savrulmdâktadır, Eh bu da çürümenin diyalektiği olsa gerek... 


lerek 11 milyon dolara satın alındı. “Milli” bir ad bulundu ve Tùr- - 


cezasiyla cezalandırılmasını istedi, Idam istemi ile yargı- 


Başak, İzzettin Yılmaz, Adil Öztunç, Hasım Öztunç, Suphi oral saki Tatar, Şem- 


Yaşar, Yılmaz Aynas ve Adnan Aydın. 

Ünlü 146. madde uyarınca cezalandırılmaları istenen sanıkların savunma haklarından ise söz etmek bile olanaksız. 
Savunmayı (o üsilenebilecek bölge avukatlarının tümü sıkıyönetim tarafindan açıkça tehdit ediliyorlar, 


PKK Birecik Grubu 


Askeri Yargıtay 1983 yılı nisanayında karara bağlanan 
65 sanıklı PKK Birecik grubu 
davasında 7 idam cezasından 6'sını onayladı, Askeri Yargitay'ca idam cezası onaylanan sanıkların adlari şöyle: Ahmel Öğretmen, Kemal Toksöz, Mustafa Çepik, Salih 
Sezgi, Hasan Çepik, Musa 
Aslan, 


3 idam karan daha 

10 Ocak 1985 günü, Diyarbakır Askeri Mahkemesinde, bölücülük yaptıkları gerekçesi ile 3 kişiye idam, 1 kişiye müebbet, 118 kişiye de Jayla 
24 yıl arasında değişen hapis 
cezaları verildi. 


56 idam hükmü 
Meclis'te 


Muhlis Bozkurt adlı sanık hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
TBMM'sine sunuldu. Bugüne kadar TBMM'sine gelen idam dosyalarının sayısı 56'- ya ulaştı. 


Türkiye Postası, 25 Ocak 1985 
Yasa, tüm işkollarında çalışanlar için yılda 5 gün eğitim görme olanağı tanıyor 


Ücretli Eğitim İzni Yasası NRW eyaletinde de yürürlüğe girdi 


Bugüne kadar Federal Almanya'da Hamburg, Bremen ve Saksonya eyaletlerinde, Batı Berlin ve Hessen'de ise sınırlı olarak uygulanan “Eğitim İzni Yasası” (Bildungserlaubsgesetz) 1 Ocak 1985'- den itibaren Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de yürürlüğe girdi. Bu yasa, hangi işkolunda çalışırsa çalişsin herkese yılda 5 gün eğitim görme olanağı tanıyor ve eğitim gören işçinin ücretinin patron tarefindan ödenmesini öngörüyor. 

Eğitim izni yasasından Kuzey 
Ren Vestfalya eyaletinde çalışan bütün işçi ve hizmetliler yararlanabilecekler. Yasa, evlerine iş alanlan da (Heimarbeit) işçi saymakta ve onlara da yasadan yararlanma hakkı tanımaktadır. 

Eğitim izni her takvim yılı için 
5 gündür. Işverenle anlaşma sağlandığı takdirde iki yılın eğitim 

. izinlerinin birleştirilmesi de mümkündür. 

Çalıştığı yerde 6 ayını dolduranlar eğitim izni hakkında yararlanabilecekler. Eğitim iznini kullanmak istediği halde, işyerinin acil ihtiyaçları bakımdan bu isteği işveren tarafından reddedilen işçinin bu hakkı yanmayacak, bir sonraki yıla devredilecektir. Eğitim izni s rasında hastalananlar, hastalıkları- m doktor belgeledikleri takdirde hasta oldukları süre eğitim iznini kullandıktan sonra takvim yılı bitmeden ikinci kez eğitim izninden yararlanamayacaktır. 

Eğitim izninden yararlanmak į isteyenler, bu isteklerini ve izini ne zaman kullanacaklarını, eğitim iz- 


ninin başlangıç tarihinden en geç 4 
hafta önce işverene yazılı olarak bildirmek zorunda olacaklar. Eğer işveren, işyerinin acil ihtiyaçlarını öne sürerek bu isteği reddederse, bu kararını işçiye nedenini göstereceği bir yazıyla, iznin başlangıç tarihinden en az 3 hafta önce bildirmesi gerekiyor. İşverenin bu karan konusunda işçi ve personel 


temsilciliklerinin de görüş bildirme ve bu karara katılma hakları vardır. 

Eğitim izni hakkını kullananlar hiçbir biçimde ücret kaybına uğramayacaklardır. İzin süresince ücretler işveren tarafından ödenmeye devam edecek ve bu hakkı kullananlara bundan ötürü hiçbir zarar gelmeyecektir. 


HABERLER/YORUMLAR 


Yasanın öngördüğü eğitim çalışmalarını düzenleyecek olan kurumlar şunlardır: Halk Yüksek Okulları (Volkshochschule) ya da benzeri kurumlar, Federal veya eyalet düzeyindeki kamu hukuksal kişi ve kuruluşları, öteki ülkelerde, bu yasanın ilkelerine uygun düşen kuruluşlar ve yetkili bakanlığın onayladığı diğer kuruluşlar. 


Eğitim Izni Yasası, Kuzey Ren Westfalya Eyaleti'ndeki milyonlarca işçiye geniş eğitim olanakları sağlamaktadır. Şimdi sorun bu haklan nasıl ve kaç kişinin yararlanacağı sorunudur. 

Yasadan yararlanmanın en uygun şekli bu iznin sendikal seminerlerle kullanılmasıdır. Her ne sebepten olursa olsun, bu zamana kadar sendikal seminerlere katılmayan ya da katılamayan sendika üyeleri, bundan böyle en azından kazanılmış bir hakkı patrona hediye etmemek için bu olanağı sendikal seminerlere katılarak kullanmalıdırlar. 

Bu arada, sendika üyesi olmayanlara da zorluklar çıkabilir. Yasanın, sendika üyesi olsun veya olmasin her çalışan için geçerli olmasına rağmen, sendika üyesi olmayanların bu hakkı hangi yollarla kullanacağı önemli bir sorundur. Beş günlük İzin süresini kapsayan seminerler genellikle sendikalarca yalnız kendi üyeleri için düzenlendiğin- den, sendika üyesi olmayan arkadaşlara tavsiyemiz, çalıştıkları işkolundaki sendikaya üye olmatandır. 

Bir konuya daha dikkatinizi çekmek isteriz: IG-Metall Sendikası hariç, diğer sendikaların yabancı işçilere kendi dillerinde seminer yapmamasından 


Hakkımızdır, öyleyse sahip çıkalım 


Ümit KÖSEOĞLU 


doğan boşluk, bu zamanş kadar DGB'ye bağlı çeşitli sendikaların Batı Berlin'de üyelerine verdiği seminerlerle doldurulmaya çalışılıyordu. Bu hak, her sendika üyesi için bugün de geçerlidir. 


Bizim değinmek istediğimiz, Eğitim Izni Yasasınn NRW'de yürürlüğe girmesinden sonra, işveren birliklerinin, CDU'ya yakın çevrelerin ve benzeri kuruluşların harekete geçerek eğitim izninin kendi çıkarları ve politik görüşleri doğrultusunda kullanılması konusunda Alman işçileri arasında olduğu kadar, yabancılar arasında da çalışmalarını arttracaklarıdır. 

1G-Metall dışındaki sendikaların üyeleri, yasamn yürürlüğe girmesiyle yeni bir olanağa daha sahip olmaktadırlar: Bundan böyle yeleri kadar (20-25 kişi) iştirakçı bulunduğu takdirde yerel seminerler düzenlemek de mümkün olacaktır. 


Kuzey Ren Westfalya'da bir hak kazanıldı, hem de önemli bir hak. Meselenin daha yakıcı ve önemli yanı ise, bu haktan herkesin yararlanmasının sağlanmasıdır. Özellikle Aşağı Saksonya ve eğitim İzninin geçerli olduğu diğer eyaletlerde, bu haktan yararlanma oranına bakıldığında (çalışanların yüzde 5'ini geçmiyor) karamsar olmamak elde degil. Bu karamsarlığımızın yersiz olduğunu görmek en büyük dileğimiz. 


“Lenin, Liebknecht ve Lüxemburg Toplantısı” için belediye salon vermeye yanaşmadı 


Velbertte DKP toplantısına bir dizi engel, neo- nazi NPD Kongresi’ne açık bir destek | 


Ren Westfak salonlarını verdi. Ancak NPD kongresi 


ne pıldığı Velbert-Langenberg Bü 


Dostluk haftasını düzenleyen Dortmund Işçi-Öğrenci Derneği'nin camlarına neo-naziler “Türken Raus” yazdılar 


Yabancı Düşmanlığına 
Karşı Dostluk Haftası 


FIDEF'in 1980 yılından bu yana her yıl düzenlediği “Yabancı Düşmanlığına Karşı Dostluk Hafiasinda bu yıl da 14-20 Ocak tarihleri arasında Federal Almanya'da çeşitli etkinlikler yapıldı. Çeşitli kentlerdeki FIDEF örgütlerinin Alman demokratik örgütleriyle birlikte Alman ve yabancılar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, Almanları yabancılar üzerindeki önyargılar konusunda bilgilendirmek, işsizlik ve bunalımların gerçek sorumlularını göstermek, karşılıklı ilişkileri geliştirmek ve dostluğu güçlendirmek amacıyla düzenledikleri faaliyetlere çok sayıda Alman ve Türkiyeli katıldı. 

Bu haftaya ilişkin en büyük etkinlik Dortmund'da düzenlendi Dormund Türkiyeli Işçi ve Öğrenci Derneği 14-18 Ocak tarihleri ara- 


sında, “Yabancı Düşmanlığına Karşı Dostluk Haftası” dolayısıyla çeşitli faaliyetler düzenledi. Dortmund'da yapılan (faaliyetlerde Genç Sosyalistler Örgütü (Jusos), Naturfremdejugend Dortmund-Nord, Anti-faşistler Birliği (VVN), Alman Sosyalist Işçi Gençliği (SDAJ), MSB (Spartakus) Dortmund, ASTA, Rotstifitribunal, Anti-faşist Vatandaşlar Girişimi-Asseln gibi demokratik kültür ve meslek örgütleri yer aldılar. Hafla boyunca yapılan faaliyetlere 900 civarında Alman ve Türkiyeli katıldı. 


Federal Almanya'daki yabancılan konu slan çalışmalarıyla haftaya katılan Celal Atalay'ın resim sergisini çok sayıda Alman ve Türkiyeli izledi. Celal Atalay'ın sergisi Ocak ayı sonuna kadar, derneğin 


Kesselstrasse'deki lokalinde sürecek, 

Yabancı düşmanlığını konu âlan tartışmalı bir toplanlinin da yapıldığı SDAJ'un düzenlediği gecede, anti-faşisi bir film gösterildi. SDAJ lokalinde düzenlenen bu geceye katlan Türkiyeliler ve Almanlar, bugün Federal Almanya'da yaygınlaşan yabancı düşmanlığı ve yabancılanın özgün sorunları üzerine tartıştılar, 

Naturfreudejugend Dortmund-Nord, kendi özgün çalışmalarından oluşan, kentte yaşayan yabancı çocuklan konu alan fotoğrafları 

/dernek lokalinde sergiledi. Fotoğraf sergisi Ocak ayı sonuna kadar sürecek. 

RAA'nın Dortmund Türkiyeli 
Işçi ve Öğrenci Derneği lokalinde düzenlediği okuma akşamında, Fakir Baykurt, “Gece Vardiyası” kitabından iki hikayesini ve “Yılanların "nden bir bölümü okudu. Okunan hikaye ve roman 

bölümleri Almancaya çevrildi. Fakir Baykurt'un Türkiyeli ve Alman edebiyatseverlerle yaptığı söyleşi ilgiyle izlendi. 


Anti-faşistler Birliği (VVN) de ölokalinde yapılan Loplanııda, 


haftaya aktif olarak katildi. Dörek 


a» pe İŞ 


Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Ren Westfalya'nın Velbert kasabası ve Kuzey Hessen'deki Dillenburg kenti, neo-nazi NPD'nin yabancılara ve demokratlara karşı savaş ilan ettiği eyalet kongrelerine sahne oldu. Federal ve eyalet hükümetlerinin neo-nazilerin ve Türk Federasyonü'nun terör eylemlerini gözardı etmesinden ve belediyelerin ikircimli tutumlarından cesaret alan NPD, mahkemelerin de desteğiyle kongrelerini yaptı. 

Velbert kasabasının SPD yönetimli belediyesi DKP'yi yasadışı, aşırı bir örgüt olarak gösterip, 19 Ocak Cumartesi günü yapılan geleneksel “Lenin, Liebknecht, Luxemburg toplantısı”nı engellemeye çalıştı. Belediye diğer taraftan da NPD'ye 20 Ocak günü yapacağı Eyalet Kongresi için Langenberg Bürgerhaus 


Babalığı, Hidayeti düşünüyorum. 
Köyde tarla ve bahçesiyle uğraşırdı. 
Karnı pek doymazdı, fakat işsizlik, gurbetlik ve yabancı düşmanlığı falan da bilmezdi. Yarı aç yan tok eşin dostun içinde geçirirdi günlerini. 

Bir gün şehir dönüşünde kansı Medine'ye Almanya'dan söz açtı. “Almanya işçi istiyormuş, ben de İş ve İşçi Bulma Kurumu'na gidip sraya girdim" dedi. Medine buna hem sevindi hem de üzüldü. Ama başka çare yoktu. Muharrem yüksek okula başlayacaktı. Şehire göçmek zorundaydılar. Hidayet'inse şehirde hammallıktan başka yapabileceği bir işi yoktu. Hammallık da pek kazanç elde edilemezdi. 


Aradan hayli bir zaman geçti. Bir gün Kara Hasan'ın Anşa koşarak Medine'ye geldi ve müjdesini soluk soluğa verdi. 
“Gözün aydın çalıh, Hidayet'in kaadı çıhmış, salıya Yozgat'a gedmesi gerehmiş.” 

Neyse sözü fazla uzatmayalım. Hidayet Yozgat'a gitti, imtihana ve muayeneye girdi, borçla harçla Almanya'- nin yolunu tuttu. O gün bu gün, tam on sekiz yildir Almanya'da. Sanki tarlasın- da çalışır gibi çalıştı Almanya fabrikalarında. Arkadaşlar ismini “Dozer” koydular. 

Geçenlerde yolum düşüp yanına uğradım. İşten gelmiş, yorgun gözüküyordu. Nasılsın babalık, işler ne alemde dedim. Hiç keyfi yerinde değildi. “Sorma hiç de iyi değilim” dedi. “Niçin babalık sen her zaman İyi, şen ve sağlamdın” dedim. Bana gülerek kar-Şılık verdi: “O bir zamanlardı.” Yabancı düşmanlığından hasta oluşuna kadar birçok derdini anlattı. Şair ruhu değil mi, neredeyse o konuşurken yanında 


. vu n e Baik salonlarını verdi. Ancak NPD kongresine gelen geniş tepkiler sonucu her iki salonu da İptal ettiğini açıkladı. Sendikalar ve demokratik örgütler belediyenin komünistlerle faşistleri aynı kefeye koymasını şiddetle kınadılar. 
Yapılan açıklamalarda “saldırganlarla mağdurların bir tutulamayacağı” belirtildi. 
Gördüğü geniş destek üzerine DKP yasal hakkını elde etti ve Forum Niederberg'de toplantısını gerçekleştirdi. Ancak demokrasi güçlerinin bu başarısını hazmedemeyen belediye ve idari mahkeme tüm protestolara rağmen NPD'ye toplantı yapma izni verdi, NPD'nin 20 Ocak Pazar günü yapılan Eyalet Kongresi Kuzey Ren Westfalya'nın tüm şehirlerinde toplanan polis ekipleri ve 4 bölük 


Ein 


s z 


nın yapıldığı Velbert-Langenberg Bürgerhaus 


salonu önünde toplanan 3 binin üzerindeki demokrat NPD'nin ve tüm neo-faşist örgütlerin kapatılması istemini haykırdı. Mitingde DOB eyalet örgütü Başkan Vekili Walter Haas ve Anti-faşisiler Birliği VVN'in Eyalet Yönetim Kurulu üyesi Willi Ratthey de birer konuşma yaparak neo-faşist tehlikeyi küçük gösterme çabalarını eleştirdiler. Anti-faşist göstericiler akşam geç saatlere kadar orada kalarak “Naziler dışarı” şeklinde protesto ettiler. 


NPD'nin Hessen Eyalet Kongresi ise Kuzey Hessen'deki Dillenburg kentinde yine geniş polis koruması altında yapıldı. DGB sendikaları ve demokratik örgütler burada da 


FAKIR BAYKURT 


toplum polisi tarafindan korundu. Toplantı- 


ağlayıverecektim. Çünkü babalık öyle boşalmaya başlamıştı ki, sanki on sekiz yıldır hiç konuşmamış sanırdınız. “Al manlar,.biz kendilerini soyuyomuşuh da, bize o gözle bahıyolar” diyordu. 

Hidayetler, Medineler, Hasanlar, Anşalar, yüzbinlerce göçmen Işçi, çevresinde yaratılan baski ortamı yüzünden kendisini, Almanya'da yaşamakla Almanlara karşı suç işlemiş gibi, Almanya'da yaşamak hâkkı değilmiş gibi hissediyor. Onlara dış çevreden yansıtılan bu baskının, bu türden bir suçluluk duygusunun gereksizliğini, Alman toplumuna hakim kılınmaya çalışılan kimi önyargı ve iftiraların yanlışlığını, temelsizliğini, istatistiklerin de yardımıyla açıklamaya çalışacağız. Bu yazımızda birinci ve en temel önyargıdan başlayalım. 


“Yabancılar bizim sosyal ödentilerimizi soyuyorlar” 


Bu belirlemeden sonra, yukardaki önyargının gerçekle bir ilişkisi var mı, gelin birlikte bunu araştıralım. 


Öncelikle bilmemiz gereken şudur: Biz, Federal Almanya'da yaşayan ve çaşan Türkiyeli emekçiler, artık burada “yabancı” falan değiliz. Almanya toplumunun her yönden bir parçası durumunda olan göçmen İşçileriz. 

Almanya, İlk göçmen işçi alımına 
1955 yılında başlar. Aynı yıl içinde Almanya'da bir milyona yakın işsiz vardır. Şubat 1956'da işsiz sayısı 1 milyon 
980 bindir. Demek ki ilk göçmen işçi 
Almanya'ya ayak bastığında iki milyon Işsizi olan bir ülkeye gelmiş. Alman ekonomisi bu hızla gelişiyordu. Bu geli- 


protesto eylemleri örgütlediler. 


Babalık, utanacak halimiz yok, alacak hakkımız var! 


şime paralel olarak işçilerin çoğu İyi koşullar altında çalışmak, temiz iş ve dolgun ücret istiyorlardı. Bu Alman kapitalistlerinin hiç işine gelmiyordu. Alman işçi de “kötü” işte çalışmaktansa işsiz kalmayı yeğliyordu. 

Bu gidişi önlemek için, Alman kapitalistleri hükümetlerini hemen harekete geçirdiler. Misafir işçi “Gastarbelter"lerin getirilmesi için kanunlar Çıkarttırdılar. Birçok yeni kanun yürürlüğe girdi. Kapitalistiler ve hükümet yetkilileri en ucuz iş gücü satın alınacak ülkelerle masaya oturdular. 

lik göçmen işçiler gelmeye başladı. 
Gelen işçiler, zater kazanmış Alman askerleri gibi törenlerle karşılandılar. Elbette boşuna değildi bunca “misafirperverlik”. Göçmen işçiler “hafen, kömür madenleri, fliessband"lar ve oto sanayi gibi en ağır İşlerin olduğu, en ucuz ücretin ödendiği neresi varsa ora- ya dolduruldular. Alman işçinin çalışmadığı yerlere yerleştirilen bu “Gastarbelter"ler, yalnız “misafir”diler, Yani bir kaç yıl çalıştırılacaklar, bu şekilde onların sırtından daha çok kâr edilmiş olacaktı, “Rotasyon” prensibine uygun olarak elde kalacak, Alman işçi için yapılan kimi harcamalardan tasarruf edilmiş olacaktı. Örneğin altyapı giderleri denen harcamalar -bir aile için gerekli ev, çocuk yuvası, hastalık ve yaşlılık ödentileri gibi- yabancı işçiler için yapılmayacaktı. Fakat her şey planlandığı gibi çıkmadı. Misafir işçilerin çoğu geri dönse de, birçoğu Almanya'da kaldı. 

Ekonomistlerin yaptığı hesaba göre, Federal Almanya'da nitelikli bir işçinin eğitim ve yetişme giderleri ortalama 
75 bin markla 300 bin mark arasında 
değişiyor. Federal Almanya'da, çeşitli 


Baykurt bir okuma akşamına katıldı. Karaca da müzi 


Şafak ALTUN 


ülkelerden gelmiş en az 2 milyon göçmen işçinin bulunduğunu hesaba katarsak, daha işin başlangıncında, Alman sermayesi, eğitimine, yetişmesine bu masrafı yapmadığı yabancı işçilerin sırtindan, yaklaşık 150 ile 300 milyar mark arası bir kâr sağlamaktadır. Aslında, bu kâr işçi yollayan geti bıraktırılmış ülkenin sırtından sağlanmıştır. 
1955'den 1973'e kadar Federal Almanya'da 8 milyon göçmen işçi çalış” mıştır. Bunlardan 5,4 milyonu ülkesine geri dönmüş, 1973'de Almanya'da 2,6 milyon göçmen işçi kalmış, 1973 ekonomik bunalımıyla birlikte bu kalanların bir milyona yakımı daha geri dönmüştür Bir yandan eğitim ve yetişmesine hiç masraf yapmadığı, öte yandan Alman işçileri için yapılması gereken hiçbir altyapı giderini karşılamadığı bunca göçmen işçi ve geri dönüşçüden, Federal Almanya milyarlar kazanmıştır. 
Göçmen işçiler, yıllarca Alman kasalarına ödeme yapmışlardır. Hesaplara göre, geçmişte her yıl yaklaşık olarak 8,5 ile 9,5 milyar mark emeklilik sigortası primi ödenmiştir. Bu ödeneklerden, 1974'de 1,5 milyar, 1979'da ise 1,78 milyar mark geri alınabilmiştir. Yani emeklilik kasası yılda en az 6 milyar tasarruf etmiştir. 1980 yılında göçmen işçilerin ödedikleri yaklaşık 11 milyar markın yalnız 2,2 milyarı geri çekilmiş, demek ki aynı yıl içinde emeklilik kasasi göçmen işçilerden 8,8 milyar mark kâr sağlamıştır. Şimdi bu verilerin ışığında bir kez daha soralım: “Yabancılar bizim sosyal ödentilerimizi soyuyorilar” önyargısının gerçekle bir ilişkisi var mı? Göçmen işçi mi Alman devletini soyuyor, yoksa Alman devleti mi göçmen işçiyi? Hidayet, babalık! Utanacak halimiz yok, alacak hakkımız var! 


© 


© CEM KARACA iyle katkı yaptı 


kısa... kısa... kısa, 


ne işik tutan kendi deneyimlerini anlatılar. Almanya'da faşizmin tarihi ve bugünkü uzantıları üzerine toplantıya katılanlarla söyleşi yaptılar. 

Haftanın sonunda yapılan kültür 


gecesine Cem Karaca, Dortmund Çelik işçileri Korosu, folklor grupları katıldılar. Kültür gecesinde kent yabancılar dairesi başkanı, ÖTV temsilcisi, Höseh işyeri temsilcisi ve bir Türkiyeli arkadaşın kabildiği açık oturum yapıldı. Açıkolurumda yeni yabancılar yasası ve genel olarak yabancıların sorunları tartışıldı. 


. kısa...kisa... kısa... kisa. 


İsviçre Türkiyeli İşçiler Birliği kuruldu 


İsviçre'de, merkezi Basel kentinde olmak üzere İsviçre Türkiyeli İşçiler Birliği (TIB-Isviçre) kurulduğu açıklandı. Yeni kurulan dernek 
26 Ocak günü yapılacak açılış toplantısıyla çalışmalarına başlayacak. 
Riebentorsir. 29 adresinde kurulan dernek yayınladığı bildiride, amacimn Türkiyeli göçmen işçilerin haklarının gözetilmesi ve politik göçmenlerin sorunlarının çözülmesine katkıda bulunmak olduğunu belirtti. 


Vlaardingen Türkiyeli Gençler Birliği 


Hollanda'nın Waardingen kentinde faaliyet gösteren Türkiyeli Gençler Birliği, 12 Ocak Cumartesi akşamı Buurinis de Haven salonunda bir gece düzenledi. Saa124'e Kadar süren ve “kendi kültürünü tanıma ve tanılma yanında diğer ulusların da kültürlerini tanıma” amacıyla düzenlenen toplantıya 


çok sayıda Hollandalı'nın yanısıra Hintli ve diğer uluslardan yabancılar katıldı. Gecede bir konuşma yapan Birlik Başkanı, 1985'in Birleşmiş Milletler tarafindan gençlik yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak ortak çalışmalarının ürünü olan bu toplanlının kendilerine güç katlığını belirttiler. 


KWlautern'de Pir Sultan Abdal Gecesi 


Federal Almanya'nın Kaiserslautern kentinde faaliyet gösteren İşçi Birliği 16 Şubat Cumartesi günü saat 18.30'da Alte Eintracht-Kaiserslauten am: Rittersberg adresinde “Pir Sultan Abdal Gecesi” düzenliyor. Geceye Heval, Rıza Aslandoğan, Hüseyin Kiraz, Iskender Doğan 


ve Hüseyin Demirci katılıyorlar. 


Drunen Türkiyeli 
Gençler Derneği 


1983 yılında Hollanda'nın Drunen 
köyünde kurulmuş bulunan “Türkiyeli Gençler Derneği” 1985 yıhmn gençlik yılı olarak ilan edilmesiyle birlikle çalışmalarını yogunlaştırıyor. Hollanda'daki Türkiyeli gençlerin evlenmelerini engelleyen 1445 gulden uygulaması- na karşı yürütülen kampanyaya aktif katılan dernek, spor faaliyetleri yanında çeşitli konferanslar düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. 


DİSK'in kuruluş yıldönümü kutlanıyor 


DİSK'in kuruluş yıldönümü bu yıl, Avusturya'da ilk kez kutla- e Avusturya'da yaşayan 
DİSK'e bağlı Maden-İş, Genel-İş, Dev Maden-Sen sendikalarımin yöneticilerinin bir araya gelerek oluşturdukları DİSK'le Dayanışma Komitesi'nin girişimiyle, Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB)'nin ortaklaşa düzenledikleri toplantı 8 Şubat günü yapılıyor. 


Bugün 


Geçtiğimiz 23 Aralık günü Federal Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenledikleri, sözde “Milli Kültür Gecesi"nin hemen ardından, Hannover'de Zeki Sonracı'- ya karşı öldürme kastıyla düzenledikleri saldırı, Faşist MHP'nin yurt dışı örgütü Türk Federasyonu'nun, Federal Almanya çapında, ilerici Türk ve Kürtlere karşı yeniden saldırıya geçmeye hazırlandığını ortaya koydu. Zeki Sonracı'nın oyâtuğı hastahanede ölümle boğuşurken Türk Federasyonu militanlarının 13 Ocak günü bu kez de Münih'de düzenledikleri sözde “kültür gecesine karşi bildiri dağıtan Türkiyeli yurtseverlere saldırmaları, “genel saldın” planının varlığı konusunda artık kuşku bırakmadı. Düzenlenen “kültür geceleri” işin bahanesiydi. Asıl amaç bu “geceler” aracılığıyla militanlarını hareketlendirip tahrik etmek ve bunları MHP militanı faşistlere toparlanma izini verilmemesini haklı olarak isteyen Türkiyeli anti-faşistlerin üzerine sürmekti. 


Zeki Sonracı nasıl bıçaklandı ? 


Aktif bir sendikacı, S5 yıldan beri çalıştığı Volkswagen Fabrikasında İşyeri Barış Girişimi üyesi ve FIDEF'in Hannover örgütünün kurucusu, 13 yıldır Federal Almanya'da yaşayan 43 yaşındaki 4 
çocuk babası Zeki Sonracı'nın 7 
Ocak Pazartesi gecesi uğradığı saldırı, Türk Federasyonu'nun, saldırılarını gelişigüzel değil, “hedel göstererek” seçtiğini gösterdi. 

Stuttgart'ta düzenledikleri gecede çıkan olayları bahane eden MHP'nin yurt dışı örgülü ve terör yuvası Türk Federasyonu, Fedefal Almanya'nın değişik kentle- 

“rinde militanlarına bildiri dağıt- 


tırma işmişti. Türkiyeli deel EE 


mokrat V İşçileri ve örgütlerini “vatandan, milletten, din- 


ZEKİ SONRACI 


dan çıkan işçileri gözlüyorlardı. 
O gece bir olay çıkmadı. Ama faşistlerin fabrika önünden uzaklaşirken kendi aralarında “Aradığımizi bulamadık” biçiminde konuştukları duyuldu. 

7 Ocak Pazartesi gecesi yine aynı saatte fabrika kapısına geldiler. 
İşçiler fabrikadan toplu bir biçim- 


de değil küçük gruplar halinde çıkıyorlardı. Zeki Sonracı da iki arkadaşı ile birlikte yürüyordu. Zekiyi tanıyan faşistlerden 8'i bir anda saldırdılar. Hazırlıklı gelmişlerdi. Ellerindeki bıçak ve copları kullanıyorlardı. Göğsün- den iki bıçak yarası alan Zeki Sonracı yere yuvarlandı. Bu defa da 


i m 


Faşist saldırı protesto amacıyla Hannover'de düzenlenen yürüyüş 


Kefeni yırttım. Yine birlikte olacağız 


12 Orak Gimariesi günü Hannover Ae Zeki Sonracı'ya yapılan saldırıyı 


Zeki Sonracı'nın eşinin kamuoyuna mesajı 


Zeki Sonracı'nın eşi olarak Federal Almanya'dan gelen tüm demokratik Alman ve Türkiyeli örgütlerin göstermiş oldukları dayanışmadan dolayı hepsine tek tek teşekkür ederim. Eşime yapılan bu alçakça saldırıyı sırf kendisinin kişiliğine değil, tüm demokratlara yapılan bir saldırı olarak görüyorum, kaldı ki bu faşistlerin İlerici ve yurtseverlere yaptıkları ilk saldırı değil. Dört çocuk annesi olarak tüm İlerici kâdın arkadaşlara, annelere sesleniyorum, eşime yapılan saldırı beni yıldırmadı. tam tersine şimdi eskisine göre çok daha fazla güçlendirdi. Eşim sağlığına kavuşana kadar onun bugüne dek yapmış olduğu görevlerden bir kısmını ben ösleneceğim. Bu görevlerden biri eşimin bu zamana kadar vermiş olduğu kişilere yine her zamanki gibi Türkiye Poslası'nı vaktinde ulaştırmak olacak. Bir kez daha belirteyim, yerli ve yabancı kişi ve demokratik kuruluşlardan gelen mesajlar, telefonlar, özellikle FIDEF Genel Başkanı Hasan Özcan'ın eşimi ve beni ziyareti moralimi daha da yükseltti. Federal Almanya'da birçok demokralın kanma giren ve Türkiye'de binlerce ilericiyi, demokratı katleden faşist katilleri banndıran Türk Federasyonu derhal kapatılmalı. yöneticilerinden hesap sorulmalıdır. Bu da ancak demokrasi güçlerinin birliği ile olanaklıdır. Eylem birliğini daha da güçlendirelim, 


yerde tekmelemeye başladılar. 
“Durun ne yapıyorsunuz!" diyen arkadaşlarından birini dövdüler, diğerini ise “etkisiz” hale getirdiler. Herşey birkaç dakikanın içinde olmuştu Zeki Sonracı'yı öldü sanarak, bir Mercedes minibüse atlayıp olay yerirden kaçtılar. 

Türkiyeli ve Alman iş arkadaşları Zeki Sonracı'yı 100 metre ilerideki tramvay durağına kadar taşıdılar ve tramvayın telsiziyle cankurtarana ve polise haber verilmesini sağladılar. Derhal hastaneye kaldırılan Zeki Sonracı'nın durumu son derece kritikti, Bıçak darbeleri kalbinin hemen yanına rastgelmiş, akciğeri parçalanmıştı, Karın boşluğuna kan dolduğu için nefes almakta zorluk çekiyordu, Ayrıca yediği tekmelerden şakak kemiği kırılmış, kolu omuzundan çıkmış ve vücudu çürük içinde kalmıştı. 


Zeki Sonracı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, arkadaşları da tesbit ettikleri minibüsün plakasını polise verdiler. Aradan çok geçmeden faşistleri taşıyan minibüs, Latzen civarında durduruldu ve arabadaki dört kişi gözaltına alındı. Bunlardan Resul Çatak'ın ellerinde ve üzerinde Ze- 


nn olayla ilişkisi yok” şeklinde bir değerlendirme yaptı ve gözaltına aldığı iki kişiyi “delil yetersizlikinden” salmaya kalkıştı. Nitekim polis müdürü Kroche, 9 Ocak günü NDR radyosuna verdiği demeçte “Şuaşamada kimseyi bırakmayı düşünmüyoruz” dediği halde ertesi günüssaldırganlardan Ali Osman Tuncer salıverildi. Ancak avukalın ve demokratik kamuoyunun baskısı ile öteki saldırgan Resul Çıtak'ın da serbest birakılması engellenebildi. Polisdaha sonra adları açıklanmayan iki kişiyi daha yakaladı ve bir kişiyi de aramaya başladı. Yakalananların vearanan kişininde Türk Federasyonu üyesi olduğu saptandı, 

Zeki Sonracı'nın üyesi olduğu 1G-Metall Sendikası da olayı duyulması üzerine harekete geçti. 
Önce Volkswagen Fabrikasi Sendika Temsilciliği ve Işyeri Temsilciliği ortak bir açıklama yaparak * 1G-Metall'in ve DGB'nin olayın üzerine gitmesini istediler. Daha sonra toplanan 1G-Metall Sendikası Şube Yönetimi bir salon toplantısı düzenleme kararı aldı. 

Zeki Sonracı'ya yapılan sâldırı duyulur duyulmaz, Birlik Yolu, DIB-AF, FIDEF, Gerçek ADK, 
KKDK ve KOMKAR ortak bir açıklama yayınlayarak saldırıyı pro- 


FEDERASYONU 
KAPATILSIN | 


TÜRK 


Hannover'de yükseltilen pankartlar demokratların dileğini yansıtıyor 


Türk Federasyonu'na karşı demokrasi güçlerinin tepkisi 


Hannover'de Türk Federasyonu'na bağlı faşist militanların, dağıttıkları bildiriyi almak istemeyen FIDEF üyesi ve Volkswagen işçisi Zeki Sonracı'yı bıçakla ölümcül yaralamaları ve Federal Almanya'da Türk faşistlerinin yeniden hareketlenmelerine karşı ülkedeki demokratik kuruluşlardan büyük bir kesimi sert tepki gösterdi. Gazetemiz baskıya hazırlanıncaya kadar ulaşan tepkiler özetle şöyle: 


İG-Metall de bir toplantı düzenledi 


12 Ocak günü düzenlenen 
yürüyüşün hemen ardından, 
1G-Metall Sendikası da, 15 
Ocak Sah günü Freizeitheim Linden Salonu'nda 200'den çok işçinin ve sendikacının katıldığı bir protesto toplansı düzenledi. Toplantıya özellikle kadın emekçilerin | kalabalık olarak katılmış olması dikkati çekiyordu. Toplantıda 1G-Metall Şubesi 2. 
Başkanı Hans Berkehihin, 
Zeki Sonracı'nın. çalıştığı 
VW fabrikası sendika temsilciliği başkanı ve 1G-Metall Sendikası Yabancılar Dairesi Merkez Sekreteri Yılmaz Karahasan birer konuşma yapti- 


emel kb“ ki S 


Alman Komünist Partisi 


Bu saldırı faşistlerin ilk saldırısı değil. Daha önce MHP'li faşistler Neşet Danış'ı Hamburg'da, Celalettin Kesim'i Batı Berlin'de ve Nezih Şeker'i Peine'de katlettiler, birçok demokratı yaraladılar. 
Bunların failleri ya hiç cezalandınimadılar,ya da hafif cezalarla paçalarını kurtardılar. Bu ülkenin tarihinde faşist terörün küçümsenmesinin ne denli vahim sonuçlar yarattığı apaçık ortadadır. 
Biz, cellatlarla kurbanları aynı kefeye koyma girişimlerine kararlılıkla karşı çıkiyoruz. 
1G-Metall 


Federal hükümetten faşist saldırganlara karşı ciddi önlemleralmasıni, demokratik kamuoyunun, kişi ve kuruluşların faşist saldırıyı protesto etmelerini bekliyoruz. 
Daha büyük. acıların, yaşanması istenmiyorsa faşist Türk Federas- 


mokrat ve ilerici işçileri ve örgütlerini “vatandan, milletten, din- den, anababadan, aile bağlarından kopmuş” olmakla suçlayan bu kışkırtıcı bildiriyi, 4 Ocak Cuma gecesi, saat 22.30'da Hannover Stöcken'deki Volkswagen Fabrikası'nın vardiya çıkışında da da-Zıtmaya başladılar. 

Sekiz kişi bildiri dağıtıyor, 50 
kadarı da gruplar halinde, başlıklarını suratlarına indirmiş, fabri- 


12 Ocak Cumartesi günü Hannover'de Zeki Sohracı'ya Yaplak saldırıyı 
kinayan ve Türk Federasyonu'nun kapatılmasını isteyen miting ve yürüyüşe 
700 Türk, Kürt ve Alman kaldı. Yürüyüş, Hannover Halkevi, Hannover 
Türkiye Gençler Birliği, KKDK-Hannover, KOMKAR Hannover Çalışma Grubu, Birlik Yolu-Hannover ve Gerçek-Helmstedt Dayanışma Komitesi torafından düzenlendi. Hastanede yatmakta ölan Zeki Sonracı FIDEF Genel Başkam Hasan Özcan kanalıyla gönderdiği mesajında, “Ben kefeni yırttım, iyileşeceğim, yine beraber olacağız” diyordu. Yürüyüş, Eyalet İçişleri Bakanlığı'nın önünde Maden-Iş Sendikası Genel Başkan Vekili Murat Tokmak ^n yaptığı konuşmayla son buldu. 


ki'nin kanları tesbit edildi. Gözaltına alınan diğer kişinin adı.da Ali Osman Tuncer'di ve her ikisi de Türk Federasyonu'nun üyesiydiler. 

Polis daha olayın başından itibaren saldırganların gerçek kimliklerini gizlemeye çalıştı. Basına yaptığı ilk açıklamada “Bozkurtla- 


testo ettiler ve Federasyonunun derhal kapatılmasını ve militanlarının sınırdışı edilmesini” istediler. Ayrıca FİDEF, Federal Alman parlamentosundaki milletvekillerine tek tek mektup yazarak aynı istemi dile getirdi. 


lar. Türk Federasyonu'nun kapatılmasını, militanlarının sinırdışı edilmesini istediler. 
Daha sönra $öz alan Zeki Sonracı'nın eşi Sabiha Sonracı ve oğlu da, gösterilen dayanışmaya teşekkür ettiler. 


Duisburg'da bir Türk ailesini diri diri yakan neo-nazilerle aynı “soy”danlar... 


Bir terör örgütü: Türk Federasyonu 


Faşist Türkeş'in partisi MHP'nin yurt dışı örgütü Türk Federasyonu, bugünlerde Federal Almanya'nın çeşitli kentlerinde “Vatanseverlere çağı” başlıklı bir bildiri dağıtıyor. Bu bildiride, Türk Federasyonu'nun kapatılmasını isteyen Türk ve Kürt emekçiler ve onların örgütleri, “Federal Almanya'daki Türk düşmanlığının her geçen gün artmasına sebep olmakla” suçlanıyor ve “Kültürümlüze, dinimize, bayrağımıza düşman” olmakla itham ediliyor. 

Kanlı ellerini gizleme telaşı içinde sözümona Türk kültürüne, Türk bayrağı- na vemüslümanlığa sahip çıkan bu sahtekarların bildirisini okuyunca, Türk Federasyonu'nun Duisburg'da bir Türk ailesinin 8 ferdini diri diri yakan neo-nazi Alman örgütleriyle, yabancı düşmanliginin başını çeken hükümet ortağı CSU partisi ile olan yakın işbirliğini ve bugüne kadar işledikleri cinayetleri, giriştikleri saldırıları şöyle bir hatırlamak- ta yarar var diye düşündük. 


Neo-nazilerle içiçe 


1979 yılında CHP'nin yayınladığı bir 
broşürde, Türkeş'in daha 1970 yılında Federal Almanya'daki neo-nazi parti NPD'nin lideri Adolf von Thadden'den aldığı mektup açıklandı. Türkeş'le Almanneo-nazileri arasındaki ilişkileri ortaya koyan bu mektup aynen şöyleydi: 

“Sevgili Türkeş! 

Mektubunuza çok sevindim. Benim ve partim hakkındaki övgü dolu sözleriniz için teşekkür ederim. Partilerimizin bedeflerinin aynı olmasını duymak beni sevindirdi, Partilerimiz arasında temel konularda ortak yönler var. Sizin de dostça ilişkilerimizi güçlendirip geliştirme arzusunda olduğunuza eminim. O yüzden partilerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki önerilerinizi sevinçle karşılıyorum. Sizin ve bizim gençlik gruplarımız arasında Ilişkiler kurulması 


Türkeş'in kurtları, atalarının resmiyle objektife poz veriyorlar 


yönünde oybirliği ilekarar aldık. Sizi özel konuğum olarak Almanya'ya davet ediyorum, Ülkelerimizin sorunları konusunda ve karşılıklı yardımlaşma yollarını araştırma konusunda sizinle konuşmak bana mutluluk verecek.” 

MHP ile NPD arasındaki bu ilişkiler ve işbirliği epey yol almış olmalı ki, Alparslan Türkeş MHP'nin yurtdışındaki örgütü Türk Federasyonu'na 28 Temmuz 1977 günü yazdığı mektupta şu talimatı veriyordu: 

“Öngörülen hedeflere ulaşabilmek için NPDileişbirliği yapmamız veonların tecrübelerinden ve çalışma yöntemlerinden yararlanmamız zorunludur. Bu konuda MHP merkezinden gelen talimatlara göre hareket edilmesi gerekiyor.” 

Nasyonal Sosyalistler Eylem Cephesi adlı faşist ANS örgütünün lideri ünlü neo-nazi Michael Kühnen de, 1978 yılında Altonaer Echo adlı gazeteye verdiği demeçte şöyle diyordu: 

“Yurt içinde ve yurt dışındaki benzer örgütlerle çok iyi ilişkilerimiz var. Bu ki- 


şileri tanıyoruz ve onlara saygımız var. 
Bozkurtların kendi ulusal geleneklerine bağlı olarak yürüttükleri çalışmalar bizim için de uygundur ve onların amaçlarına büyük sempati duyuyoruz.” 

Türk Federasyonu ile Alman neo-nazi örgütleri arasındaki ilişkiler 12 Eylül- den sonra da sürdü. Bütün yabancılara ve özellikle Türkiyelilere kan kusturan neo-nazilerle 1982 yılında Stern dergisi- nin yaptığı röportajda, “Bozkurtlar”la neden iyi geçindikleri şöyle açıklanıyordu: “Onlar Türk kanının saf kalması- m İstiyorlar, biz de Alman kanının. İşte böylece benzer amaçlara hizmet ediyoruz” 


Bundan birkaç ay önce de, Türk Federasyonu'nun Hannover'de yaptığı sözde “Kültür Gecesinde, bir Alman'ın da konuşma yaptığı biliniyor. Toplantı salonuna girmeyi başaranlar bu “Alman”ın neo-nazi lider Michael Kühnen olduğunu söylediler. 

Alparslan Türkeş 1978 ilkbaharında 
Federal Almanya'ya geldi. 1 Mayıs 1978 


Bir neo-nazi: Michael Kühnen... 


günü CSU partisinin lideri Straussa bir görüşme yaptı. Partisi bugün hükümet ortağı olan Strauss daha o gün Türkeş'e şu sözü vermişti: 

“Gelecekte MHP ve “Bozkurtlar” için Federal Almanya'da daha elverişli bir psikolojik ortam ve buna uygun propaganda olanakları yaratılması gerekiyor.” 


Terör örgütü 


© 5 Mayıs 1974'de Hamburg'da Dev-Yol üyesi Neşet Danış, Türk-Iş temsilcisi Selahattin Kaçaran, çalışma ateşesi Özcanoğlu ve Türk Federasyonu Üyesi Ibrahim Acar ve Kazım Gelgi tarafından öldürüldü. Katilleri hala serbest dolaşıyor. 

© 11 Haziran 1980'de yine bildiri dabtan FIDEF, KOMKAR ve KKDK üyelerine saldıran faşistler direnişle karşılaşınca, polis saldırganların yerine saldınya uğrayanları gözaltına aldı. 

© 1i Şubat1976'da“ülkücü” Nizamettin Alaş İlerici işçi Ali Ihsan Özsayarı yurt mutfağında bıçakla ağır yaraladı. 


ve bir “Bozkurt”: Enver Altaylı 


© 18 Şubat 1980'de Mainz'de ilerici öğrenci Mehmet Yüzügüldü Türk Federasyon'a bağlı Mainz Islam Kültür Derneği'nin Üyeleri tarafından bıçakla yaralandı, Saldırganların biri dernek lokalinde tutuklandı 


© 18 Nisan 1976'da HTIB'in Rotterdam Şubesinin Iki üyesi 20 faşistin saldınsına uğradı. Iki saldırgan tutuklandı. 


© 7 Mart 1979'da üç faşist tabanca ve bıçaklarla Dillenburg Türk-Danış yetkilisi Ali Inceöz'e saldırdı ve komaya soktu. Aynı gün Hildeshcim'da (Hannover yakınında) FİDEF örgütünün sekreterinin evi. “kimliği bilinmeyen” kişilerce kurşunlandı. 


© 5Ocak 1980 Batı Berlin'de Kotibuser Damm'da faşistlerin saldırısına uğrayan Celalettin Kesim ağır yaralandı, hastaneye kaldınlamadan öldü. 


© 77 Kasım 1981'defaşistler KKDK'lı işçi Nezih Şeker'i Peine'de hunharca katletti. 


dırnlara manlar, yaşanacak. 
acı olayların sorumluluğunu taşı» mak zorunda kalacaklardır, 


Hasan Özcan (FIDEF) 


Faşist katillerin ilerici ve demokral insanlara saldırmasına karşı antisfaşist mücadelede birlikte hareket etmemiz için daha ne kadar bekleyeceğiz? Ortak bir hedef- te birleşemez miyiz? Federal Almanya'da Türk Federasyonu'nu yasaklatabilecek güçler vardır. 
Zimmermann'ın yabancılar yasa tasarısını ve güçler dengesini iyi hesaplayarak, fiziksel saldırı ve terör oyunlarına gelmeden dikkatli bir mücadele yürütmeliyiz. 
VWW-Barış Girişimi 

Bu ne biçim ülkedir ki, milyonlarca Mark ve en modem bilgisayar tekniğiyle aktif sendikacılar fişlenirken, eski ve yeni faşistler takibat dışı kalıyorlar? Bu ne biçim ülkedir ki, grevlerin ve barış yürüyüşlerinin demokrasinin temellerini sarstığı iddia edilirken, faşist katil yuvaları “CDU demokrasisi"nin bir parçası olabiliyor? 


Yeşiller Eyalet Grubu 


Son aylarda Türk Federasyonu'- nun Türkiyelilere yönelik zorbaca saldınları arttı, Sürekli olarak kültür geceleri adı altında ırkçı, aşını dinci ve anti-demokratik propaganda yapıyorlar. Yeşiller Eyalet Parlamento Grubu Türk Federasyonu'nun yasaklanmasını ve 7 Ocak'taki saldırının acımasızca açıklığa kavuşturulmasını istiyor. Yeşiller grubu ayrıca Türk Federasyonu'nun kapatılması için gerekli girişimlerde bulunacak 


Yunanlılar Birliği 


Hannover ve Çevresi Yunan Toplulukları Birliği Türkiyeli arkadaşlarının faşizme karşı verdikleri mücadelede onların yanındadır. 
Çünkü biz de ülkemizde diktatörlük yöntemlerini yaşadık, diktatörlüğün ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz, Faşistlerin, Türk Federasyonu'nun canice yöntemletini yargılıyoruz. Onlar kalleşçe bir saldırıyla bizim yakın arkadaşımız Zeki Sonracı'yı öldürmek istediler. Suçluların cezalandırı!- masını, Türk Federasyonu'nun yasaklanmasını İstiyoruz. 


Resul KALFA e e 
© Türkiye Postası: Neo-nazi grupların günümüz Federal Almanya'sındaki güçleri, etkinlik alanları nasıldır? Gerici-faşist akımlar işyerlerinde yerli ve yabancı İşçilerin ilişkileri açısından bir tehlike oluşturuyorlar mi? 


F. Salm: Eski Içişleri Bakanı FDP'- li Baum, bakan olarak verdiği son raporunda şöyle diyordu: “Milliyetçiler ve ırkçılar, ekonomik korkuları ve yabancılara karşı var olan önyargıları kendi amaçları yönünde kötüye kullanırlar.” Aradan 
2 yıl geçmiştir. Bugün üzülerek 
saptamak durumundayız ki, Neo-Nazi yanlısı, yabancı düşmanı propaganda ve yer yer katliama kadar varan saldınlâr azalmamış, tersine artmıştır. 

Neo-Nazilerin ne kadar ileri gidebildiklerine burada bir 'örnek vermek istiyorum: Geçtiğimiz günlerde Neo-Nazi başlarından Miehael Kühnen Frankfurt'ta mahkeme önüne çıkarıldı. Salonu dolduran yandaşları onu “Führer” ve “Heil Hitler” sloganları ile selamladılar ve o da alkışlar arasında mahkeme salonunda yaptığı konuşmada açıkça faşist propaganda yaptı. Tüm bunlar savcıların ve hakimlerin gözleri önünde oldu. 
Kühnen konuşmasında yandaşlanna şu mesajı veriyordu: *Yabancılar konusu bize yığınların desteğini kazandıracak konudur.” 

Nasil bir yığın desteği? Tabii ki faşist bir yığın desteği. İşte eski ve yeni Nazilerin hedefi budur. Yaşadığımız günlerin ve geleceğin en büyük sorunudur bu. Anti-faşisiler, demokratlar olarak hep birlikte bu tehlikeye karşı çıkmak zorundayız. 


© Türkiye Postası: Yabancı düşmanlığı Almanya tari- 


Alman anti-faşist hareketinde anıtlaşmış bir savaşçı 


«1932» de ülkeyi yoksulluk sarmıştı. Bir suçlu arandı ve bulundu: Yahudiler... 
Bugün de yoksulluk tırmanıyor ve gene bir suçlu bulundu: Yabancı emekçiler!..» 


“Yabancı düşmanlığını körükleyenlerle í eo-nazilerin destekçileri aynı güçlerdi 


Fritz Salm kimdir? 


Hitler faşizmine karşı direnişin anıtlaşmış adlarından Fritz Salm 1913 yılında doğdu. 1928'den itibaren de sendikal ve politik çalışmaların göbeğinde yer aldı. 1933-1945 arasındaki o Ürkütücü ama bir o kadar da şanlı direniş günlerinde Georg Lechtlelter direniş hücresinin bu korkusuz savaşçısı daha sonra deneyimlerini “Im Schatten des Henkers” (Cellatların Gölgesinde) adlı kitabında anlat- 


tı. Saim halen 72 yaşında ve VVN-Anti-Faşistler Birliği'- nin yöneticilerinden biri, Aynı zamanda DKP Baden-Württemberg Yönetim Kurulu üyesi. Salm ile gene nazist rüzgarların estirildiği bu günlerde Türkiyeli emekçilerin evlerini yakmaya, adam öldürmeye kadar uzanan neo-nazilerin arkasındaki güçlerin kim olduğu ve neden destek verdikleri sorusuna yanıt aradık. Salm zengin deneyimleriyle Türkiye Postası okuyucularına seslendi. 


taki Daimler-Benz firmasına yürütülerek ve dövüle dövüle getirilirlerdi. Geceleri ise toplama kampı haline getirilen okulda en vahşice işkenceler yapıldırdı. Yıllarca sürdü bu durum. Bunlardan en az iki genç insan okulun bahçesinde asilarak katledildi. Bugün Mannheim 


mezarlığında, sözde bir “şeref amu” vardır. 162 mezarlaşı vardır o anıtta. Büyük kapitalistlere tutsak edilen.bu 162 insan resmi verilere göre “bilinmiyen nedenlerden ölmüşlerdir.” 

Alman işçilerle yabancı (tutsak) işçiler arasındaki ilişkiler nasıldı 


RÖPORTAJ 


sorusuna gelince: Al. 
manların büyük çoğunluğu irkçi-milliyeti propaganda nın etkisi altındaydı. Bir bölümü ise tutsaklarla ilişki kurmaktan korkuyorlardı. Fakat çok sayıda ilerici, işçi, özelliklede direniş grupları onlara ellerinden geldiğince yardım etmekten geri durmadılar. Faşist yasalar açlıktan ölen bu insanlara bir dilim ekmek vermeyi bile yasaklamıştı. Birçok arkadaşımız bu yüzden toplama kamplarına götürüldü, bunlardan bazıları da bir daha geri dönmediler, 
© Türkiye Postası: O dönemin deneyimlerinden bugün için çıkahılması gereken sonuç nedir? Neo-Nazilere karşı, yabancı düşmanlığına karşı savaşımın başarıya ulaşması için ne yapmak gerekir? 


F. Salm: İşçi sınıfının (Alman ol- 


„S 


sun Türkiyeli olsun tüm çalışanları kastediyorum) düşmanı ortaktır. 
Bu düşman kapitalist sömürücülerdir. Politik ve sendikal alandaki çalışmalarımızda, grevlerde, toplusözleşme döneminde bu ortak düşmanı iyi görmek ve göstermek önemli bir görevdir. Bu konuda belli bir yol alınmıştır, fakat yapılacak daha çok iş var. 

Ikincisi: Örgütlü işçi sınıfı hareketinin temel dayanaklarından birisi uluslararası dayarışmadır. Bu konuya yeterince önem verilmediği yerlerde ve dönemlerde işçi sınıfının düşmanlarının bölme-parçalama stratejisi çok daha kolay gerçekleşir. Hem sendikal, hemde: litik savaşım için geçerlidir bu. Örneğin günümüzde Nikaragua ile dayanışma olsun, atom silahlarına karşı savaşım olsun, uluslararası düzeyde ardıcıl bir şekilde sürdürülüyor. Bu sorunlar artık uluslararası İşçi sınıfının ortak sorunu ol- 


tur. 
"Üçüncüsü: Faşizm her ülkede kendisini, o ülkenin ulusal hareketi olarak göstermeye çalışıyor oysafaşizmuluslararası bir karaktere sahiptir. Bu nedenle de tüm ülkelerdeki faşistlerin hedefi ortaktır: Demokrasi düşmanlığı, sosyalizm düşmanlığı ve barış düşmanlığı; anti komünizm ve Sovyetler Birli-Bi'ne karşı savaş kışkırtıcılığı. Biz de, anti-faşistler olarak buna uluslararası dayanışma içinde birlikte karşı çıkmak zorundayız. 8 Mayıs 
1985 faşizmden ve savaştan kurtuluşun 40. yıldönümüdür. Tüm Federal Almanya'da bu nedenle gösteriler, yürüyüşler düzenlenecektir, 8 Mayıs'ın sadece Alman halkı iri değil, tüm dünya halk- 


lan açıtından önemi büyüktür. Bı Bu 


SE Aiman Alman eşi Brigitta'nin gözü önünde Türk işçisi öldürüldü , 


mele 


Cevat ihe 


Federal Almanya'da polis 


can güvenliği için bir tehlikeye mi dönüşüyor? 


Soner GÜRLER 


Federal e ri 'da Cevat Karaçaylı adlı biremekçi, postacıileara- 


sında çıkan bir ödeme 


anlaşmazlığı yüzünden İki polis tarafından 


karakola götürülmek istendi. Karaçaylı bu İstege karşı çıkınca polisler onu “zorla” götürmek Üzere üstüne çullandılar. “Etkisizleştirme operasyonu” sırasında astımlı olan Karaçaylı boğazı sıkıla- 


rak öldürüldü. Zorba polfslere Karaçay! 


'ı'nın karısının “kocam ölü- 


yor, bırakın onu” biçimindeki tüm uyanları sonuçsuz ka kaldı. Olay 


CEVAT KARAÇAYLI 
Geride babasız kalan 6 çocuk 


İki demokrat Alman'ın gözüyle Villingen Olayı 


Alman polisinin zorbal zorbalığı gitgi- de bir çalışma yöntemi haline getirişini yeniden güncelleştirdi. Olayda yabancı düşmanlığımn ağırlaştırıcı etkisi olduğu açık. Ancak sorunun ağırlık noktasını Alman polisinin gitgi- de ülkede yaşayan Insanların can güvenliği için bir tehlikeye 
dönüşmesi oluşturuyor. Son 10 
yıl içinde polisin bu tür tatum ve davranışları yüzünden 100'ü aşkın kişi polisin elinde can verdi. Bu sayıya karakollarda, sorgu odalarında intihar edenler dahil değil, Yerli ve yabancı demokratlar Karaçaylı'nın öldürülmesine karşı protesioyu bir' kampanyaya © dönüştürdüler. 
Kampanya halen sürüyor. 


“Olayda yabancı düşmanlığı ıdeğil polisin yasalara aykırı alışkanlıkları önem taşıyor...” 


Türkiye Postası : Bize ölümle sonuçlanan Cevat Karaçaylı olayı ile ilgili görüşlerinizi anlatır mısınız? 

Rainer Strohm : Öncelikle belirtmek isterim ki, bugüne kadar polisin sorumsuzca davranması sonucu ortaya çi- 


i kan. olaylardan bu ne ilkidir 


ne de sonuncusu. Eğer böyle 


şöyle bir yüzüne bakmak ihtiyacını dahi hissetmeden Kızıl Haç'ta gördükleri eğitimde direnenleri etkisizleştirmek için bu yöntemi öğrendiklerini belirtmişlerdir. Nitekim tahmini olarak 10 dakika süren bu bo-Baz sıkma sonucunda olay yerine gelen ilk yardım ekiplerine, Cevat'ın sadece ölmüş olduğu- 


düşmanlığı Almanya tari- 


hinde geleneksel bir olgu mudur? Hatırımızda kaldığı kadarı ile siz bir konuşm: 

nızda şöyle demiştiniz: “Bir dönemde Yahudiler her türiü kötülükten sorumlu tutuldular, bugün ise Türkiyeliler”, Günümüz Federal Almanya'sındaki yabancı düşmanlığının o dönemden kalan önyargılar üzerinde fi-Tizlendiği söylenebilir mi? 


F, Salm: Tüm ülkelerde olduğu gibi, Almanya tarihinde de iki düşünce, iki dünya görüşü olagelmiştir. Bunlardan birisi demokratikilerici, diğeri de tutucu-sömürücü dünya görüşüdür.. Tutucu-sömürücü dünya görüşü tarihte zaman zaman, Nazi döneminde olduğu gibi, ırkçılığı akıl almaz ölçülere vardırmıştır. Gerici dünya görüşünün arkasında, bugün de olduğu gibi, tarihin her döneminde büyük sermayenin çıkarları yer almıştır. 

1932 yılında Almanya'da 7 milyon işsiz vardı. Ülkeyi açlık ve yoksulluk sarmıştı. Bu durumun $0- rumlusu olan sinif “suçlu” aradı ve buldu. “Yahudiler başımızın belası” parolası, büyük sermayenin finanse ettiği Naziler tarafından tüm ülkede haykırıldı. 

İşte “önyargılar” demiştiniz, önyargılar kendiliğinden oluşmaz, hedefli propagandalar ile oluşturulur. Bu, günümüzde de böyledir. 


© Türkiye Postası: İkinci dünya savaşı sırasında Almanya'da milyonlarca yabancı tutsak işçi vardı. Bunların durumu ve Alman İşçilerle ilişkileri nasıldı? 


F. Salm: Bu soruya genel anlamda bir yanıt vermek güç. Ben o dönemde Mannheim'daki büyük bir işletmede çalışırken olayların da içindeydim. Mannheim'daki belli başlı büyük işletmelerde (özellikle silah sanayiinde) çeşitli ülkelerden getirilmiş ve zorla çalıştırılan yabanci işçilerin sayısı 10 binden fazlaydı. Tabii ki işçilere hiçbir Ücret verilmiyordu. Sandhofen yöresin- deki Gustav Wiederkehr okulu kapatılıp esir kampı yapılmıştı. Burada tutsak edilen 1060 insan Dalmler-Benz (Mersedes) firmasında zorla çalıştınlıyorlardı. Firma yönetiminin başvurusu Üzerine nazi elebaşları tarafındarı Natzweller toplama kampından getirilen bu 

insanlar silahlı ve sopalı SS askerleri tarafından her gün $ km. uzakları açısından önemi 


İsviçre Kimya ve Kağıt İşçileri Sendikası (GTCP) Sekreteri Mathias Bonert sorularımızı yanıtladı 


“İsviçre her zaman bir göçmen ülkesi oldu ama...” 


Türkiye Postası: Okurlarımıza önce Isviçre'- deki sendikalar konusunda bilgi verir misiniz? 

M. Bonert: İsviçre'de sendikalar politikdinsel yönelimlidir, En azından böyle ortaya çıkmışlardır. En önemli ve en güçlü çatı örgütü Isviçre Sendikalar Birliği'dir. Sosyal demokrat partiye yakındır. Buna bağlı sendikaların 456 bin üyesi vardır. Hristiyan-Ulusal Sendikal Birlik vardır ve ona bağlı sendikaların üye sayısı 109 bindir. Bir de 23 bin üyesi olan Isviçre Hür Işçi Birliği bulunuyor. Aynıca bunların hiçbirine bağlı olmayan sendikalarda var. 

Türkiye Postası: Sendikal hareketteki bu bölünmüşlüğün nedeni? 

M. Bonert: Bu durumun en temel nedenlerinden birisi, soğuk savaş yıllarında birçok sendikada bölücü kararlar alınmış olmasıdır. 
Örneğin, partilerini, yani Isviçre Emek Partisi'ni terketmeyen komünistleri sendikalardan attılar, Bu bölücü tutum bizim sendikamız içinde ve işletmelerde de ortaya çıktı. Ancak daha o zamanlarda bile sendikamız GTCP savaşkari bir sendikaydı ve “kızıl sendika” diye anılıyordu. Bu bölünmüşlük patronların işine yarıyor. Çünkü patronlar, sendikal hareketin pârçalanmasından yararlanarak her zaman toplu işsözleşmelerine daha başlanavantajlı bir biçimde oturuyorlar. Kısaca söylersek, işçi ve sendikal hareketimizin önündeki temel görev bu bölünmüşlüğün üstesinden gelmek, birliği sağlamaktır. 

Türkiye Postası: Sendikanızın örgütlü olduğu işkollarında küçümsenmeyecek ölçüde yabancı İşçi, onların arasında da Türkiyeliler çalışıyor. Bu nedenle sendikanızı bize tamtmanızı isterdik. 

M. Bonert: Sendikamız çok büyük bir sendika olmamasına karşın, önemli bir sendikadır. Çünkü bankalarla birlikte büyük kimya sanayi, İsviçre'deki en önemli işkollarını oluşturuyor. Daha somut söylörsek, söz konusu olan üç çokuluslu kimya tekelidir: Ciba-Geigy, Hoflman-La Roche ve Sandoz. Uyelerimizin büyük bölümü bu tekellerde çalışıyor ve buralarda sendikalaşma oranları farklı düzeylerdedir, Ciba- Geigy'de yüzde 60, Hoffman- La Roche'da yüzde 25, Sandoz'da yüzde 35'dir. bu duruma iyi denilebilir, fakat yètersizdir. 

Türkiye Postası: Genel olarak yabancı işçilerin sendikalaşma oranı nedir? 

M. Bonert: İsviçre Sendikalar Birliği'ne bağlı olan sendikaların üyelerinin yüzde 


emi 
MATHIAS BONERT 
Demokrat ve ilerici bir sendikacı 35'ini yahancı işçiler oluşturuyor. 

Türkiye Postası: Yabancı işçiler, yani göçmenler üzerinde durmak istiyoruz. Göçmen işçiler Isviçre için ne ifade ediyor? 

M. Bonert: Göçmenler, sürgündekiler sorunu, bir hayli karmaşık bir sorun, fakat şöyle bir anlatmaya çalışayım. Bugünün İsviçre'- si her zaman bir göçmen ülkesi olmuştur, Ancak, zamanla göçmen işçilerin ya da göçmenlerin yapısı değişiyor. Örneğin, daha önceleri, el sanatkarlarından bilim adamlarına kadar yüksek düzeyde kalifiye olanlar geldi. Bunlar göçmenlerin temel yığınını oluşturdular. Onların yardımıyla İsviçre'de görülmemiş bir yükseliş gerçekleşti. Fakat bu ekonomik yükseliş 1974-76 yıllarında durdu. Göçmen işçilerin sömürüsüyle büyük karlar elde etmiş olan birçok işletme kapandı, sermayeleri başka yerlere aktı ve 300 bin işyeri ortadan kalkt. Yani 300 bin işçi işsiz duruma gelecekti, ama işin ilginç tarafı bu 300 bin işsiz istatistiğe geçmedi, çünkü bunlar geri gönderildi. 
Bir anlamda, Isviçre böylece işsizliği ihraç etti, 

Türkiye Postası: Sendikaların bu konuda tavn ne oldu? 

M. Bonert: Sendikal hareket, göçmenler olgusunda çok zorlandı. Teorik olarak kapitalizmin devresel gelişmesinin bittiği, bunun 


yerine sürekli bir gelişimin gündemde olduğu bunün ilk kez bir refah devletinin sürekli inpasına olanak tanıdığı gibi düşünceler egemen oldu. Bu nedenle, sendikal hareket sınırsız göçmen politikasına karşı çok ender olarak eleştiri yöneltti oysa gerçek başkaydı. Yerli işçiler ise bu politikayı, kısmen başka türlü yaşadılar. Örneğin, yabancı işçiler en kötü koşullarda ve tatil günlerinde bile çalışmaya hazırdılar. Çünkü onları buna iten birçok hayaller vardı. Bir an önce memleketlerine dönüp orada bir yaşam kurabilmek, kısa zamanda çok para biriktirmek gibi. Sanıyorum, işte bu noktada sendikaların eğitici ve örgütleyici görevi olmalıydı. Oysa, işyerinde ortaya çıkan bu sorun, sendikal yaşamda hemen hemen hiç dile gelmedi. Yabancı arkadaşlarımı zın örgütlenmesi geri bırakıldı. Bugün özellikle yabancıların çalıştığı düşük ücretli ve kötü çalışma koşulları olan işkolları, fiilen sendikal hareketçe terkedilmiş durumdadır. 

Politik sonuçlar da kötüdür: Işçi kesimi politik yaşama az katılıyor. Halkın bir kesimi aşn sağın kucağına itildi ve düşünceme göre, henüz küçük, ama politik olarak gittikçe önem kazanan bir yabancı düşmanlığı potansiyeli oluşuyor. Bu potansiyel ilerici güçlere karşı sürülebilir. Bununla, halkın diğer kesimleri de bugün patronların istekleri doğrultusunda yontulmuş, ülke dışından gelen insanlara hiçbir politik hak tanımayan bir yabancılar yasası için kullanılabilir. 

Türkiye Postası: Biz yabancıların her geçen gün daha açık karşılaştığımız bu yabancı düşmanlığının arkasında sizce ne var? 

M. Bonert: Sorumlusu, insanları işgücü olarak alan ve ne onların sorunları ve duygularıyla ve ne de yerli halkın sorunları ve duygularıyla ilgilenen burjuvazidir. Yabancı düşmanlığının vi temeli, onur kırıklığı duygusu ve lütfen Yanlış anlaşılmasın, kendi yurdunda yabancılık, yurtsuzluk duyguları oluyor. Çocuklar okullarda, işçiler fabrikalarda azınlık durumunda. Yabancıların oranının yüzde 20 olduğu koşullarda birlikte yaşamın sorunları çözümlenemiyor. Yabancılara karşı antipatiden ırkçılığa geçişle kendim çok sık karşılaşmadım, fakat yabancı düşmanlığının ve ırkçılığın oluşma içinde “belirtilerinin çogaldığı gerçek. Bu örneğin, Blick adlı gazete gibi gerici çevrelerinkışkırtmalarının sonucudur. Elbette ilerici bir insan ve sendikacı olarak yabancılara karşı kine ve yabancı düşmanlığına karşı yabancı arkadaşlarımızla birikteyiz. 


tür. Bu k s é nedenle 8 Mayıs uluslararası daya- 

À rışmanın sembolü olarak kutlan- 
“Hitler emrediyor biz izliyoruz” diyordu naziler... ve öyle de yaptılar: Alınları nazilerce dağlanmış yahudiler, malıdır. 


ne de sonuncusu. Eğer böyle devam edecek olursa, polisin yetkilerini aşarak meydan verdiği bu tür olayların sayısında yükselme olacağından korkanm. 
Türkiye Postası : Olaya bakışmız ilginç, Polisin sorumsuzca davranışından söz ederken, bazı basın yayın organlannda gösterilmeye çalışıldığı gibi olayda bir yabancı düşmanlığı olmadığını mı söylemek istediniz? 
Ralner Strohm : Bu konu çok hassas, Onun için son derece dikkatli yaklaşmak gerekir. Hiç şüphesiz Cevat Karaçaylı'nın ‘ yabancı olması da olayda büyük etkendir. Polisler eğer karşılarında bir Alman vatandaşını bulsalardı herhalde bu kadar sert davranmıyacaklardı. Fakat bana göre polislerin çok genç olmaları ve bu tür olaylar üzerinde eğitilmemiş olmaları yüzünden öncelikle polis merkezince, bu tür olay yerlerine gönderilmemeleri (o gerekirdi. 
Asıl sorumluluk onları yeterli olmadıkları bu tür görevlere gönderenlerdedir. Aynca yabancı düşmanlığı konusuna girildiği için özellikle belirtmek ihtiyacını duyuyorum: Hiç şüphesiz bizim bölgemizde de yabancı düşmanlığı vardır. Fakat yabancı düşmanlığı büyük yrınları sarmış filan da değildir. 
eğin bu olayda, Villingen bölgesinde biraz salim kafayla düşünen herkes, ölenin hangi ulustan olduğuna fazla önem vermeden, olayı kınamışlardır. 
Rita Strohm : Anlatılanlara göre, polis memurları Cevat'ın eşi tarafından uyarılmış, Cevat'ın ölmek Üzere olduğu belirtilmiş, fakat polisler yine de Cevat'ın 


RAINER STROHM 
Matbaa işçisi ve Villin 
SPD Yönetim Kurulu üyesi 


RITA STROHM 
SPD Villingen Schwenningen 
Bölge Bürosu'nda görevli 


sonucu polis eliyle öldürülen kimseler oldu. "Polis her zaman haklıdır” gibilerden görüşlerle, ölüme yol açan polisler yargı organları önüne dahi, doğru dürüst çıkanlmadılar. 
Çıkanlanlar da ceza görmediler. Herşeyden önemlisi, bu tür olaylardan ders dahi çıkarılmadı. Gerekli önlemler alınmadı. 
Duyduğumuz kadarıyla bu iki polis memuru da henüz görevleri başındalar, Yalnız geri hizmete alınmışlar. Biz bölgedeki tüm Alman ve diğer uluslara mensup ve olayı protesto eden büyük çoğunluk olarak ısrarla istiyoruz: Bu iki polis mahkemeye çıkarılmalıdırlar. Bunlardan hesap sorulmalıdır. 
Türkiye Postası: Bölgedeki yabancı-Alman İlişkileri nasıl? 
Bu olay bu İlişkileri hangi yönde etkileyecek? ” 
Rainer Strohm: Yabancı hem-. 
şehrilerimizle aramız iyidir. Enteğrasyon probleminin her ne kadar diğer bölgelerde olduğu gibi bizde de Üstesinden gelinememiş olsa da, olumlu yönde çalışmalarımız var. Bu sebeple olaya bakış açımızı belirtirken ölüm olayını bir yabancının ölümü olarak değerlendirmedim. Cevat bizden biriydi. Bizimle birlikte yaşıyordu, Rengi ırkı ve dini ne olursa olsun, bölgemizin bir insanıydı. Toplum içerisinde olaya benim bu bakış açımdan yaklaşanların sayısı oldukça kabarık. Hatta başka bir bakış açısıyla bakanlardan «çok daha fazla diyebilirim. 
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EKONOMİ 


Akkuyu-1 Nükleer Santrali'nin maliyeti bir hidroelektrik santralden 24 kat pahalı 


eneraller ve Özal ekibi için yeni 


bir vurgun alanı: 


Akkuyu-! Nükleer Santrali'nin yapımı, Federal Almanya'nın 
KWU firmasına mı, yoksa Kanada'nın AECL firmasına mı verilecek? Basın ve yayın organlarında yaklaşık bir yıldır defalarca yeralan bu sorunun yanıtı, ancak geçtiğimiz günlerde verilebildi. Özal hükümeti bir açıklama yaparak, her iki firmanın ortak yapıma yanaşmadıkları durumda, Akkuyu- 
1 Nükleer Santrali'nin yapımının 
AECL firmasına, Akkuyu-2 Nükleer Santrali'nin yapımının ise KWU firmasına verileceğini bildirdi. 


Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yılın başında, hükümet birisi Sinop'la ve ikisi Mersin'in Akkuyu yöresinde (Akkuyu-l ve Akkuyu-2) olmak üzere Türkiye'de üç nükleer santralin kurulmasına katar vermiş ve bunların yapımına) Akkuyu-I'den başlanması öngörülmüştü. Özal hükümeti, Akkuyu-l'in yapımı için ihale yoluna gitmemiş, 1984'ün Ocak ayı içinde Federal Almanya'nın KWU firması ile ABD sermayesine bağlı Kanada'da faaliyet gösteren 
AECL firmasından teklif alınmış ve santralin yapımının hangi firmaya verileceğinin 1984'ün Nisan ayı içinde açıklanacağı belirtilmişti. 


Karar verebilmek için neden bir yıl beklenmişti? Gecikme, rejimin kontrolündeki basın ve yayın organları tarafından, iki firmanın büyük bir rekabet içine girdiği, büşka firmaların devreye girmesiyle rekabetin kızıştığı, bu nedenle de Özal hükümetinin fiyat düşürmek amacıyla zaman kazandığı biçiminde ortaya konuyor ve perde arkasında oynanan oyunlar, kamuoyundan gizleniyordu. 


Türkiye'de yapılacak olan Akkuyu-I ve Akkuyu-2 santrallerinin halkın yaşamı için büyük bir tehlike oluşturmasından endişe ediliyor. KWU firmasının Federal Almanya'da santral kurması bu yüzden yasaklanmıştı 


Çıkar çatışmasının içteki görünümü, çok daha ilginç olmuş ve çekişme, hükümet ve cuntanın içine kadar uzanmıştı. ABD menşeli Kanada'da faaliyet gösteren ÂECL firması kendisine yerli ortak olarak Enka Holding'i seçiyor ve Enka'yla ortaklık ilişkileri içinde olan Özal ve çevresi, tercihlerini AECL'den yana kullanmak istiyorlardı. Ancak, Federal Almanya'nın KWU firmasının yerli ortağı OYAK-KUTLUTAŞ olunca işler çatallaşıyor ve OYAK'ın patronları olan generaller, KWU firmasından yana tavır alıyorlardı. 
Bir yıllık çekişme ve çatışmaların sonunda, tarafları uzlaştıracak orta bir yol bulunuyor ve böylece, “ne şiş ve ne de kebab” yanıyordu. 

Elektrik üretimi için, Türkiye'- de su ve linyit gibi dünyanın en ucuz birincil enerji kaynaklarının henüz yüzde 10'u bile kullanılmamışken, “neden maliyeti bunlardan 20 kat pahalı olan nükleer sant- 
'ral kurma yoluna gidildi?” sorusu- 


kilovat saat elektrik üretilecektir. 

Oysa, Akkuyu-I Nükleer Santrali'nin kuruluş maliyeti 1,3 milyar dolardır ve bu rakam, Türk parası olarak yaklaşık 600 milyar lira etmektedir. Akkuyu-l Nükleer Santrali'nin yılda üreteceği elektrik miktarı ise, 2 milyar kilovat saattir. Bu durum, Akkuyu-1 Nükleer Santrali'nin kuruluş maliyetinin, Atatürk Barajı'na göre 
24 kere daha pahalı olduğunu göstermektir. Çünkü, Akkuyus! 
Nükleer Santrali'ne ödenecek 600 
milyar lira ile 6 tane Atatürk Barajı kurulabilirdi ve bu 6 barajdan yılda 48,6 milyar kilovat saatlik elektrik enerjisi üretilebilirdi ve böylece, aynı parayla Akkuyu-1'in 
24 katı elektrik gücüne sahip olunabilirdi. 


Neden nükleer santral ? 
Türkiye'de kurulması kararlaş- 


trılan nükleer santrallerin, ulusal ekonomi açısından olu: uk- 


ha da bağımlı hale gelecektir. 


Ayrıca, Türkiye'de kurulmasi kararlaştınları nükleer santraller, cskimiş ve çok pahalı teknolojiler olmaları nedeniyle, “1940'ların teknolojisi” olarak anılmakta ve bu santrallerin kullanımı, gelişmiş ülkelerin hemen tümünde ya hızla terkedilmekte, ya da yasaklanmaktadır. in, yalnızca 
ABD'de 1978'den bu yana bu santrallerdan iptal edilenlerin sayısı 100'ü aşarken, Brezilya, Federal Almanya, Avusturya, İsveç ve benzeri gelişmiş kapitalist ülkelerde Türkiye'nin kurmak istediği nükleer santraller ya yasaklandi ya da, yapımı tamamlanmış olanlar dahi, iptal edildi. 

Bu durum, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki bu teknolojiye sahip nükleer santral üreten tekelleri büyük bir krize soktu ve bunlar, şimdi bunalımdan kurtulmak için geri kalmış bağımlı ülkelere bu eskimiş ve pahalı teknolojiyi satmanın yolunu aramaya ve bunu 


Nükleer santral! 


ABD'nin nükleer endüstrileri bizinkinden farksız bir çıkmazda... 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, bu oyunları çok iyi hilmelidirler” dedi. 


Asıl büyük tehlike 


Türkiye'de gerek KWU ve gerekse AECL firması tarafından üretilecek olan nükleer santral tiplerinin, Türkiye halkının yaşamı için büyük bir tehlike teşkil edeceği, hem bilimsel olarak ispatlanmış ve hem de pratik olarak görülmüştür. Bu nedenle, kamuoyunun baskısıyla bu santrallerin yapımı ve yapılmış olanlann da çalıştırılması, pek çok ülkede yasaklanmış bulunuyor, 

Örneğin, İngiltere'nin Windscare ve ABD'nin Utah eyaletlerinde bu santrallerin “nükleer artiklan” çok genç yaşlarda kansere, göğüs ve solunum hastalıklarına çocuk yaşta ölümlere yol açtı ve bu nedenlede, çok sayıda ülkenin hükümeti bu santrallerin yapımını ve çalışmasını yasaklamak 20- runda kaldı. 

Ama, olayın asıl ilginç ve düşündürücü olan yanı, Türkiye'de nükleer santral kurmak isteyen Siemens'e bağlı KWU firmasının, bu santralleri Federal Almanya'- da kurmasının yasak olması, Yasaklamaya neden'olarak, bu santrallerin insan sağlığı için çok büyük bir tehlike yaratması gösterildi ve bu tehlike şu ana noktalar- da toplandı: Birinci olarak, şiddetli bir deprem durumunda, bu santral infilak edebilir ve binlerce kişinin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olabilirdi. Ikincisi, bu santrallerde emniyet kaplarını saran beton duvarların kalınlığı» nın çok az olması, nükleer sızıntılara sebep oluyor ve bu da, insan sağlığı ii büyük bir tehlikeoluşturuyor. Üçüncüsü, bu santraller elektrik kesintisi veya 3 voltajın 


Türkiye Postasi, 25 Ocak 1985 


25 milyonun lafi mı olur? 
Özlem ÖZGÜR 


DEVLET eski bakanı ismaili Ozdağlar, 25 milyon lira rüşvet aldığı gerekçesiyle “Yüce Divan"a gönderilmek isteniyor. Olayın ilginç olan yanı, Özdağlar'ı en yakını gözüken Turgut Özal ele veriyor. Neden? Başbakan Özal, en yakınım bile olsa rüşvet alana, yolsuzluk yapana, yasaları çiğneyene anlayış göstermeyiz diyor. Gerçekten öyle mi? Ve Özal bu olayın ANAP'ı ve hükümeti güçlendirdiğini öne sürüyor. Inanılabilir mi? 


25 milyonla değil, milyarlarla ölçülen yolsuzlukların bazılarını 
hatırlayalım. Deniz taşımacılığında faaliyet gösteren iki firma, Nuri Cerrahoğlu ve UM Nakliyet A.Ş'tI, 1984 yılı içinde 400'er bin tonluk birer tanker satınalırlar. Bunlar satınalınmadan önce, her iki şirkete de, İran'dan iki sefer petrol taşıma garantisi verilir. Öylesine yüksek taşıma ücreti ödenir ki, iki sefer petrol taşımanın sonucunda, gemilerin satınalma bedelleri karşılandığı gibi, tankerlerin herbiri şirketlere 1 mil- 

400 milyon lira kâr bırakır. Ve bütün bunlar, Turgut 
Özer ın bilgisi ve izni dahilinde olur. 


1984 yılında, “hayali dışsatım” yoluyla, 15-20 büyük holdinge devlet kasasından aktarılan paranın miktarı, 100 milyar liranın üstündedir. Bu sahtekarlık, bu büyük yolsuzluk da, Özal ve ekibinin bilgisi ve izni dahilinde gerçekleşir. 
Geçtiğimiz yılın Nisan ayında, birileri konuyu deşeler ve olay ortaya çıkar. Ve aradan tam on ay geçer, Ozal hükümeti hiçbir işlem yapmaz, yapamaz. 


SÜRDÜRELİM. Türkiye Otomotiv Endüstrisi (TOE), generallerin kontrolünde olan OYAK'a bağlı bir kuruluştur. Ekonomik bunalım bu kuruluşu da etkiler ve TOE'nin kepenkleri indirilerek 1983 yılı başında üretim durdurulur. Geçtiğimiz yılın ortalarında, TOE'yi 20 milyar lira ödeyerek Ziraat Bankası satın alır. Peki, satınalır da, işletme üretime mi başlar? Hayır. O halde neden satınalınır? Generalleri “kurtarmak” için elbet. 


TÜPKO, siyah beyaz televizyon tüpü üreten Türkiye'nin en büyük kuruluşudur. Ve bu firma, Sabancı, Koç ve Profilo Holding'in kontrolündedir. Türkiye'de renkli televizyona geçi” lir ve üretici firmalara, renkli televizyon tüplerini ithal izni verilir. Bu durum TÜPKO'nun işlerini bozar ve üretim durur, Geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Sabancı ve Koç Özal'a koşarlar. Ardından, İlginç bir operasyon düzenlenir ve “kurtulur”. Nasıl mı? Televizyon üreticisi firmaların renkli televizyon tüpü ithal etmeleri yasaklanır ve bu hak, TÜPKO'nun tekeline bırakılır. Hem de, gümrük vergisi “sıfır"lanarak ve böylece, devletin milyarları Koç ve Sabancılara aktarılarak. 


BİR DE, cunta döneminde “kurtarma” adı altında, devlet kasasından holding patronlarına aktarılan yüz milyarlık soy- 


gunlarından birkaçını anımsayalım. Bankerler olayının, devie- te çıkardığı fatura 75 milyar liradır ve bu parayla, holding bankaları “kurtarılmıştır”, Koç Holding'in Asil Goiri Ens “kurparker olar adamdan. ider 

lu-Çavuşoğlu 124 milyar ve Transtürk Holi için de 
29 milyar líra alar Ve bunlann, çoġunun altinda Turgut Özal'ıh imzaları vardır. 


Olayın perde arkası 


Oysa, nükleer sariralin yapımı ni gerçekleştirecek firmanın seçimindeki bir yıllık gecikmeye, iç ve dış sermaye çevrelerinin çıkar çatışmaları neden oluyordu. Örneğin, Reagan konuyla ilgili olarak Başbakan Turgut "a bir mektup gönderiyor ve nükleer santral yapımının AECL firmasına verilmesi için baskı yapıyordu. 
Federal Almanya hükümeti de boş durmuyor ve santral yapımının KWU'ya verilmesini istiyordu. 


ÖZETLE 


dan 20 kat pahalı olan nükleer santral kurma yoluna gidildi?” sorusuna, “İç ve dış sermaye çevrelerine çıkar sağlamak için”den başka bir yanıt verilebilmesi olanaksızdı. 


Yine resmi verilere göre, Türkiye'de yapımı kararlaştırılan Akkuyu-l Nükleer Santrali'nin kuruluş maliyetinin, suya dayalı hidroelekirik santrallerinin maliyetin- den 24 kat daha pahalı olduğu görülmektedir. Örneğin, Atatürk Barajı'nın bugünkü fiyatlarla maliyeti 103 milyar liradır ve bu hidroslekirik santralin yapımı tamamlandığında, yılda 8,1 milyar 


Türkiye pahalılıkta Avrupa birincisi 


Ekonomik Kalkınma ve Işbirliği Örgütü'nün (OECD) geçtiğimiz günlerde yayınlanan 1984 yılı raporuna göre, hayat pahalılığı açısından Türkiye Avrupa ülkeleri arasında birinci ve dünyada da, onuncu sırada yeralıyor. OECD'nin raporunda, 1984 yılında yüzde 54 enflasyon oranıyla Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yeralan Türkiye'yi, yüzde 26 ile Portekiz, yüzde 19'la Izlanda ve yüzde 18 ile Yunanistan izledi. Dünyada enflasyon oranının en yüksek olduğu ülkeler ise, yüzde 748 ile Bolivya birinci sırada, yüzde 616 ile Arjantin ikinci sırada, yüzde 450 ile Israil Üçüncü sırada ve yüzde 196 ile de Brezilya dördüncü sırada yeraldı. 


İlaçlara 


Yeniyılla birlikte, Türkiye'de iğneden ipliğe yapılan zam furyası sürüyor, Son olarak, ilaç sanayiinde faaliyet gösteren tekeller aralarında an-Taşarak, ilaç fiyatlarını yüzde 
14 ile yüzde 46 oranında ar- 
Urdılar, Bilindiği gibi, bundan bir süre önce hükümet ilaç fiyatlarını serbesti birakmış ve bu duruma gerekçe olarak da, bu kararın ilaçüreticifirmaların rekabetine yolaçacağı ve böylece, ilaç fiyatlarının ucuzlayacağı iddiası gösterilmişti. 


Türkiye'nin dış borcu 


Resmi istatistiklerde, 1984 
yılı itibariyle Türkiye'ninana para olarak dış borç miktarının 19 milyar 493 milyon dolar olduğu belirtildi. Ancak, Uluslararası Para Fonu'nun 
(IMF) Ocak ayında yayınlanan “Türkiye Raporu"nun beşinci sayfasında, “Resmi verilerin mevcut borç tutarını olduğundan küçük gösterdiği anlaşılmaktadır” denildi ve bu konuda daha doğru rakamların elde edilmesi için 
IMF ve Dünya Bankası'nın çalışmalar yaptığı belirtildi. 


Memurların emeklilik yaşı yükseltildi 


Devlet Memurları Yasası'na göre, yaşı ne olursa olsun, Türkiye'de devlet memuru olan kadınlar 20 hizmet yılını erkekler de 25 hizmet yılı- m tamam)adıklarında emeklilik hakkını elde edebiliyorlardı. Özal hükümeti, ilgili yasada bir değişiklik yapârak, devlet memurlarının yasal hizmet sürelerini tamamlamış olsalar bile, belli yaşı doldurmadan emekli olamayacaklarını kararlaştırdı ve memurların emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltildi. Yeni uygulamaya göre, kadınlar 20 hizmet yılını dol- 


durmuş olsalar bile, 1985'de 39, 1986'da 40, 1987'de 42, 1988'de 44 ve 


1989 yılında da 45 yaşını doldurmadan emekli olamayacaklar, Aynı şe- 


kilde, erkek memurlar 25 hizmet yılını doldurmuş olsalar bile, 1985'de 44, 1986'da 45, 1987'de 47, 1988'de 49 ve 1989'da 50 yaşını doldurma- 


dan emeklilik hakkı elde edemeyecekler. 


“trılan nükleer santrallerin, ulusal 


ekonomi açısından olutasuzlukları, salt bu kâdarla da Kalmıyor. 
Bu santraller, “temizlenmiş uranyum” adı verilen ve atom enerjisi taşıyan maddeyle çalışıyor. Türkiye'nin temizlenmiş uranyum üreten teknolojiye sahip olması mümkün değil ve bu madde, ancak dünyada gelişmiş birkaç ülke tarafından üretilebiliyor. Bu nedenle, Türkiye temizlenmiş uranyumun satınalımı için hem santral yapımcısı firmaya her yıl on milyarlarca lira ödeyecek ve hem de, enerji sektörü ve dolayısıyla ekonomi emperyalist sisteme da- 


eskimiş ve pahalı teknolojiyi satmanın yolunu arâmaya ve búnu gerçekleştirebilmek için de, geri kalmış ülkelerdeki işbirlikçilerini ve hükümetleri kullanmaya başladılar. Nitekim, Federal Almanya'nın KWU firmasının Türkiye'- de nükleer santral kurmasıyla ilgili olarak, konunun uzmanı Alman Dr. Wolfgang Danlels, geçtigimiz yılın Ağustos ayında bir açıklama yaparak “Türkiye'ye pazarlanmak İstenen nükleer santralin, çıkmazda olan Batı Alman endüstrisini kurtarmak için bir oyun olduğunu sanıyoruz. Batı Alman nükleer endüstrisi işsiz. Kanada ve 


turuyor. Üçüncüsü, bu santraller elektrik kesintisi veya voltajın düştüğü durumlarda, infilak etme ve çeşitli kazalara neden olma tehlikesini taşıyor. 

Ne acıdır ki, bilimadamlarının bu saptamaları ve Alman kamuoyunun tepkisiyle, Federal Almanya'da yasaklanan bu nükleer santralin Türkiye'de yapımına Kohl hükümeti izin veriyor ve Federal Almanya (İçişleri Bakanlığı, KWU'nun Türkiye'de yapmak istediği santralin güvenirliğini incelettiği “uzmanlar” grubuna tam 
900 bin Mark ödeyerek, “güvenirlik” raporu alabiliyordu. 


ira gerekmiştir. Ve bar ri çoğunun altında Tur- 


gut Özal'in imzaları vardır. 


BU milyarlık yolsuzluklar ortada duturken, neden 25 milyoncuk için Özdağler? Türkiye'de rüşvet, yolsuzluk ve sahtekarik ayyuka çıkmış, çıkar çevrelerinin arasındaki çelişki ve çatışmalar, ihbar mekanizmalarının işlemeye başlamasına neden olmuştur. Bunların ucu cuntaya, Özal ve ekibine kadar uzandığından, diktatörlüğün yönetim kademelerinde tedirgin- 


likler başlamıştır. Bu tedirginlikler, Özal ve ekibini bir komplo 


düzenlemeye yöneltmiş, dikkatler bir başka yöne çekilerek Özal zaman kazanmak İstemiş ve kurban olarak da Öz- 


dağlar seçilmiştir. Ama, bu kömplo İle 


Özal'ın umduğunu 


bulduğunu söylemek kolay değildir. Bir kere, ihbar mekanizmaları işlemeye başladı mı, bunun sonu yoktur ve bu komplo- nun, dönüp hazırlayıcılarını vurması olasılığı da az değildir. 


Bu yılki toplu sözleşmelerde, sosyal ödeneklerde hiçbir artış yapılmayacak 


Evren-Özal ikilisi işçi düşmanlığında yeminli 


Koordinasyon Kurulu, işçi ücretlerini ve sosyal harcamaları kisan yeni ilke kararlarını kabul etti. Kamu kesiminde imzalanacak toplu sözleşmelerdeki ücret artışları birinci yıl yüzde 30'u geçemeyecek 
Türk-İş yetkilileri bir açıklama yaparak, 1985 yılı içinde 1 milyon H bin işçinin toplu sözleşme masasına oturacağını ve bunun 650 


bininin kamu kesiminde çalışan, 


işçiler olduğunu belirttiler. Bir milyonun üzerinde işçi toplu sözleşme görüşmelerine hazırlanırken, Başbakan Turgut l'n emriyle Koordinasyon Kurulu kamu kesimindeki toplu sözleşmelere yeni bir müdahalede bulundu ve böylece, Türkiye'de “serbest toplu sözleşme düzeni”ne geçildiği iddiasının yalan olduğu bir kere daha kanıtlanmış oldu. 

“Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulunun yaptığı son toplantıda, Kurul Başkanı Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemuçin Başbakan Turgut Özal'ın toplu sözleşmelerde uyulacak 13 direktifini aktardı vebunların hepsi ilke karan bali- ne getirildi. Birer genelge ilebütün kamu kuruluşlarına gönderilen Koordinasyon Kurulu'nun ilke kararlarına göre, kamu kesiminde imzalanacak toplu sözleşmelerde verilecek Ücret artışları birinci yıl yüzde 30'u, ikinci yıl da yüzde 25'i 


Şevket Yılmaz, yurt gezilerine çıkıp iktidarı işçilere şikayet edecekmiş 


| X 


kesinlikle geçemeyecek ve bu miktarlardan daha düşük ücret arşı verilmeye çalışılacak, Yeni alınan işçilere asgari Ücret ödenecek ve bütün kamu kuruluşlarında çalışan işçilere, kesinlikle bir öğünden fazla yemek verilmeyecek. 

Ayrica, bütün kamu kuruluşları» na gönderilen genelgede, değişik isimler alunda işçilere yapılan sosyal ödemelerde hiçbir artış yapılmayacağı emri verildi ve “ölüm yardımı, bayram harçlığı, vasıla yardımı, çocuk yardımı, tahsil yardımı, isúhsal primi, kıdem tazminalı, İzin süreleri ve ikramiyelerde 


o 


hiçbir artış yapılmayacaktır” denildi, 

1985 yılında, kamu kesiminde en 
fazla sayıda işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri Tekel Genel Müdürlüğü, Çay-Kur, 
Devlet Demiryolları, Devlet Su İşleri, Karayolları, Türkiye Şeker Fabrikaları, Gübre Fabrikaları ve Türkiye Elektrik Kurumu işyerlerinde sürdürülecek. 1985 yılında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde, Tek-Gıda İş Sendikası 
120 bin işçi ve Yol-İş Sendikası 
da 96 bin işçi adınamücadele edecek. 


Bu yıl yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde, Tes-İş Sendikası 
480 bin işçi, Tarım- Iş Sendikası 49 
bin işçi, Şeker-İş Sendikası 37 bin işçi, DYF- İş Sendikası 39 bin işçi, Belediye-İş Sendikası 36 bin işçi ve Türk Metal Sendikası da 3$ bin işçi için masaya oturacak. 

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son işkolu istatistiklerine göre, sendikalı işçilerin sayısının 1 milyon 594 bin 577'i bulduğu, böylelikle Türkiye'- deki sendikalaşma oranının yüzde 61'e ulaştığı açıklandı. Ayrıca 36 
yeni sendika işkolu yetkisi kazandı. 


1984”deki dışsatımın yüzde 15'i 
“hayali” 


1984 yılında “dışsatımı teşvik” adı altında devlet kasasından holdinglere aktarılan 


„paranın 100 milyar lirayı aş- 


tığı belirlendi. Hayali dışsa- um olayının ortaya çıkarılmasından bu yana 10 ay geçmiş olmasına rağmen, hükümeti hiçbir işlem yapmadı ve olay “hasıraltı” edildi. Bilindi gibi, geçtiğimiz yilin Nisan ayında Anka ajansı hayali dışsatım olayını ortaya çıkarmış ve Turgut Özal, 
“fazla teşvik almak için dışsatamı olduğundan daha yüksek gösterenlerin canını yakacatiz” demişti. 


Öte yandan, 1984 yılı içinde istatistiklerde gerçekleşti görülen dışsatım miktarının Imilyardolarlık bölümünün hayali olduğu ve bunun da, Türkiye'nin toplam dışsatıminin yüzde 15'ini oluşturduğu belirtildi. Böylece, 1984 
yılında 6,8 milyar olarak tahmin edilen dışsatım miktarirun, gerçekte 5,8 milyar dolar olduğu ortaya çıktı, Bilindiği gibi, Özalhükümetinin progrâmında 1984 yılında 7,3 milyar dolarlık dışsatım öngörülmüştü. 


Türkiye Postası,-25 Ocak 1985 


DIŞ HABERLER 


Yeni görüşmelerde hedef atom silahlarının sınırlandırılması ve uzayda silahlanmanın engellenmesi yönünde etkin anlaşmalara varmak... 


Gromiko-Shuliz buluşması silahsızlanma yönünde yeni olanaklar açıyor ama... 


Bütündünyakamuoyunun dikkatlerini üzerinde toplayan Gromiko ile Shultz arasındaki görüşme geçtiğimiz 7 ve 8 Ocak günleri Cenevre'de gerçekleşti. Her iki dışişleri bakanının da, “yapıcı, yararlı, ciddi ve amaca uygun” olarak değerlendirdikleri ilk buluşma, ABD ile Sovyetler Birliği'nin silahsızlanma konularında anlaşmaya varabilmeleri için gereklidiyalog yolunda önemli bir adım atılmasını sağladı. 

Iki gün süren görüşmelerde, silahlanma konularını bütünlük içinde ele alan yeni ABD-Sovyet görüşmelerinin başlatılması kararlaştırıldı. Tarihi ve yeri önümüzdeki bir ay içinde diplomatik yollardan belirlenecek olanbugörüşmelerde, atom silahlarının sirurlandırılması ve uzayda silahlanmanın durdurulması yönünde etkin anlaşmalara vanlması hedeflenecek. Görüşmeler, her iki taraftan da üçer kişilik grupların katıldığı delegasyonlar tarafından yürütülecek, 

ABD'nin Batı Avrupa'ya Pershing-2 atom füzelerini yerleştirmeye başlamasıyla 1983 sonbaharında kesilmiş olan görüşmeleri yeniden başlatma yolunda atılan builkadımda, uzay silahları veor- ta ve uzun menzilli füzeler de dahil çeşitli konuların bir bütün olarak ele alınması yönünde görüş birliğine varılmış olması, bu buluşmanın en önemli sonuçların» dan biri oldu. 


ABD 
Afganistan'da yeni ve büyük operasyonlara 

hazırlanıyor 


Iki ülke arasında diyaloğu yeniden başlatan Cenevre buluşma» sının haklı olarak yarattığı iyimserlik havasına rağmen, bundan sonraki görüşmelerin devamının 


olmayacağı da görülüyor. Görüşmelerin düğüm noktasını, ABD nin, “yıldızlar savaşı” olarak da adlandıran uzay silahlandırma projeleri konusundaki takınacağı tavır oluşturuyor. 


78 Ocak'taki görüşmelerde 
uzay silahlarının da görüşmeler kapsamına alınmasına ABD Dışişleri Bakani Shultz'un “evet” demiş olmasına rağmen, Weinberger ve ekibi “yıldızlar savaşı” 


projesinden hiçbir şekilde vazgeçilmeyeceğini Cenevre görüşmelerinin hemen ardından tekrarladı, 

ABD'nin üzerinde çalıştığı uzayın silahlandırılması projeleri, 


ve başarıya ulaşmasının çok kolay 


Cenevre'de yapılan ABD- Sovyetler 

Birliği görüşmesinin ardından 13 Ocak günü Gromiko, Sovyet televizyonunda, Sovyetler Birliği basın-yayın organlarından bazı gazetecilerin yeni silahsızlanma görüşmelerine ilişkin sorularını yanıtladı. 
Gromiko'ya televizyon röportajında sorulanların ve yanıtların başlıcaları şunlardı: 


Soru: Görüşmelerde atom silahları ve uzay silahları konularının bir bütün olarak ve karşılıklı ilişkiler içinde elcalınması yaklaşımına nasıl varıldı? 


Gromiko: Görüşmenin koşulları üzerinde anlaşmak kolay olmadı. Amerikan yönetimi uzay konusundaki sorunlarını görüşülmesi 

izinvermemek ve uzayın silahlandınl, rununu açık birakmak için çok büyük baski © yaptı. Ancak sonunda, stratejik ve orta men- 


illi silahların, uzayın militarizasyonu sort 


olanaksız olduğunu söylüyor. Araştırmaların yalnızca kağıt üzerinde yapıldığını varsayarsak kuşkusuz onları kontrol etmek kolay olmaz, Ancak laboratuvarların yarıbaşında genellikle bir de deneme alanı vardır. Hadi diyelim ki, bunun da köntrolü zor olsun. Ama insan gene de sormaktan kendini alariiyor Atom silahlarının tamamen ve nihai olarak yok edilmesi konusunda anlaşmak varken, adı araştırma da olsa bu iş neden yapılsın? Bu konuda bilimsel araştırmaların sürdürülmesi politik ve ahlaki açıdan eleştirilmelidir. Bilimsel araştırma ileçılgınlık aşaması arasında yalnızca ufacık bir adım vardır. 


Soru: ABD'nin geçmişteki tutumunu gözününe alarak varsayalım ki şimdi de uzayda 


silahsızlanma konusunda varılan anlaşmayı bozuyor. Böyle bir durumun sonuçları ne olacaktır? 


Gromiko: Uzayın silahlandırılmasına izin verilemez! 


mek istemiyorum. Ben tüm kamuoyunun doğru anlamasında yarar olan bir başka önemli konu üzerinde durmak istiyorum. 
Bilindiği gibi Amerikan tarafi uzayla ilgili planını savunma plar olarak nitelendiriyor. 
Bize de Cenevre'deki buluşmanın öncesinde “Bu bir savunma planıdır, nasıl karşı çtkarsınız?” dediler, Yalnızca ABD'yi hedefleyen füzeleri engelleyen bir sistem yaratmak istediklerini söylediler. Bu oldukça kurnaz ve sinsi bir sunuş. Diyelim ki böyle bir sistem, yani ABD'yi füzelerden korumah yaratıldı. Bu zırhın baünkü amacının füzeleri yok etmek ve hedeflerine varmasını engellemek olduğunu söylüyorlar. Ve hiç kuşkusuz bu zırhını arkasından karşi tarafa, yani Sovyetler Birliği'ne doğru ateşlenebilecek füzeler onları hiç ilgilendirmiyor. Bu noktada hiçbir tehlike olmadığını söylüyorlar ve bizi ikna etmeye yalışiyorlar. Yani e ji 


uzun menzilli atom füzelerinin hedeflerini önceden saptama, bu füzelerin özellikleriniöğrenmeve onları imha etme amacını taşıyor. 
Bu alana milyarlarca dolar yatırmış ve silah tekelleriyle bu konuda büyük kontratlar imzalamış olan Reagan yönetimi, bu aşamada görüşmeleri daha baştan engelleyen taraf olarak gözükmemek için ve Batı Avrupalı müttefiklerinden de gelen baskılarla, uzay silahlarının görüşmelerin gündemine alınmasına karşı çıkmadı. Ama öte yandan da uzay silahları konusunda araştırma ve denemeleri sürdürme niyetinden de vazgeçmedi. 

Nitekim Cenevre görüşmeleri öncesinde ABD yönetiminin şahinleri, bu görüşmelerden birşey beklememek gerektiği yolunda propagandaya giriştiler. ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Richard Perle, görüşmeler öncesi yaptığı bir açıklamada, “Aramız- daki bunca farklılıklara rağmen görüş birliğine ve bir anlaşmaya varılacağına ve bu anlaşmaya uyulacağına İnanıyorum” dedi. Burjuvabasınıdabutürgörüşmelerden bir sonuç alınamayacağı, yıllarca görüşülse bile bir ilerleme kaydedilemeyeceği yolunda yoğun bir propaganda başlattı, 

ABD yönetimi kendi müttefiklerini bile endişelendiren uzay silahlarını geliştirme projesini savunurken, bu silahların savunmaya yönelik olduğunu, bu tür silahlar olduğu sürece Sovyetler Birliği'nin nükleer düğmeye basamayacağı ve böylece dünya barışının garanti altına alınacağını önesürüyor. Oysauzay silahlarını elinde bulunduran ve bu alanda üstünlüğü elinde tutmak isteyen ABD'nin “düğmeye ilk basan” olmayacağı konusundaki garantiyi kim verecek? 

Sovyetler Birliği kendi uzay silahlarını geli irme konusunda 


imzalanan 30 
silahsızlanma anlaşmasını kim çiğnedi ? 


Ikinci dünya savaşının bitiminden bu yana ABD yönetimleri silahsızlanma yönünde Sovyetler Birliğinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etti ve kendi yüksek silahlanma harcamularına gerekçe olarak Sovyetler Birliği'nin askersel alanda üstün olduğunu, batıyı tehdit ettiğini gösterdiler. Oysa belgeler, tam tersini kanıtlamak - tadır. Son 15 yıl içinde özellikle Sovyetler Birliği'nin ve l diğer sosyalist ülkelerin girişimleriyle silahsızlanma konusunda 30 uluslararası belge imzalanmış ve her seferinde bu anlaşmaların yükümlülüklerine uymayan ABD olmuştur, Bu yıllar içinde, ABD'nin uymadığı anlaşmalardan ba- i zilan şunlardır: 


Atom silahları 


@Atom silahlarının yayılmasını önleme anlaşması: Ingiltere, Sovyetler Birliği ve ABD tarafından 1968 yılında 
imzalanan ve daha sonra 122 
ülke tarafından onaylanananlaşma, 1983 Kasımayında Ba- , t Avrupa'ya ABD orta menzili füzelerinin yerleştiril. 
meye başlanmasıyla çiğnendi. 


Füzesavar sistemler 


01972 yılında ABD ile 
Sovyetler Birliği arasında füzesavar sistemlerin sınırlandırılmasına yönelik anlaşma, ABD'nin hareketli füzesavar sistemler geliştirmeye ve çok başlıklı roketsavar füzeler üretmeye başlamasıyla çiğnendi. 


Balistik füzeler. ` 


Son 15 yılda 
| 


ha af) yo pe i 

Afganistan hükümetinin çağrısı üzerine Sovyetler Birliği'nin bu ülkeye yardım elini uzatışının 5. 
yıldönümünde emperyalist bası- - nın “Sovyet işgali” yaygarasını yükselttiği günlerde, ünlü bir ABD gazetesinin verdiği haber, bu yaygaranın örtmek istediği gerçeği açığa vuruyordu. 

ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi ABD'nin gizli servis operasyonlarında yer almış 
20 güvenlik görevlisine dayanarak, CİA'in Afganistan'da yapacagı operasyonlara buyil 250 milyon dolar ayrıldığını bildirdi. Gâzete- ye göre, ABD Kongresi bu amaçla ayrılması önerilen parayı üç katina çıkararak kabul etti. Bu parayla 300 bin Afganlı karşı-devrimci silahlandınlacak ve bunların Pakistan'dan Afganistan'a yapacağı yeni saldınlar hazırlanacak, Yine Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre Afganistan, CIA'nin Vietnam'dan bu yana giriştiği en büyük operasyon alanı niteliğini kazandı. 

Öte yandan, Alganlı karşı-devrimcilerin, 1979'da Afganistan hükümetinin isteği üzerine ülkeyegelmiş bulunan Sovyet askerlerinden esir aldıkları 200 kadarına, zorld uyuşturucu madde verdikleri, bunlara işkence yaptıkları ve kafeslere kapattıkları yolunda gelen haberleri ABD hükümeti de doğruladı. 


Nikaragua'da parlamento göreve başladı 


Nikaragua'da, Kasım'da yapılan seçimlerde oluşturulan demokratik parlamento üyeleri, Devlet Başkanı Danlel Ortega ve yine bu seçimlerde devlet başkan yardımcılığına seçilen Sergio Ramirez Mercado Ocak ayı başında törenle andiçtiler ve yeni görevleri- ne başladılar. Böylece Nikaragua tarihinde ilk defa demokratik yollardan seçilmiş bir parlamento ve devlet başkanı işbaşına gelmiş oluyor. Başkent Managua'da yapilan and içme törenine 50'den fazla ülkeden gelen temsilciler katildi. Küba delegasyonuna ise Küba Devlet Başkanı Fidel Castro başkanlık etti, 


yaptı. Ancak sonunda, stratejik ve orta men-Zilli silahların, uzayın militarizasyonu sorunundan ayrı görüşülemeyeceği görüşü üstün geldi. Amerikan tarafinın bu noktayı onaylamış olması olumludur, 


Soru: Sovyetler Birliği'nin uzayın silahlandırılmaması konusundaki girişimi somut olarak ne anlama geliyor? 


Gromiko: Biz uzaydaki cisimlere karşı yerleştirilmesi öngörülen silahların kesinlikle yasaklanması görüşündeyiz. Kesin olarak yasaklanmasını öngördüğümüz diğer silahları ise uzaydan dünyayı, yani karada, denizde veatmosferdeki cisimleri hedefleyen silahlardır. 


Soru: ABD yönetimi, geniş kapsamlı bir füzesavar programından yalnızca bilimsel araytrmaların anlaşılması gerektiğini, bunun da füzesavar sistemlerin sınırlandırması anlaşmalarına ters düşmediğini, bu silahların devenmediğini ve yerleştirilmediğini söylüyor. 
Bu konuda ne diyorsunuz? 


Gromiko: ABD araştırmaların yapılacağını, çünkü zaten bunların kontrol edilmesinin 


ler olmaz. Biz Amerikan temsilcilerine bu yönde bir uyanda bulunduk. Bu konuda seçim hakkı, ya da bir ara yol yoktur. Ya uzayda silahlanmaya izin verilmez ve uzaya silah yerleştirilmez, va da silahlanma başlar. Yarım önlem burada hiçbir çözüm getirmez, çünkü bugün için önlem diye gözüken uygulama, yanınsilahlanmanınartmasına yol açacak demektir. 


Bu konuda biz yalnızca ABD'ye değil, tüm dünyaya gerçeği söylemeyi görev biliyoruz. Uzay sorunu konusunda kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Ve ne kadar etkili sözcükler kullanılırsa kullanılsın, bunlar uzayın silahlandırılmasıyla doğacak tehlikeyi ifade etmek için zayıf kalacaktır. 


Soru: Sovyetler Birliği ABD ile yeni anlaşmalara giriyor. Bu anlaşmanın Washington tarafından askeri üstünlük sağlamakla bir perde olarak kullanılmaması için garanti var mı? 


Gromiko: ABD'nin sürekli olarak dürüst ve yapıcı olacağını kim garanti edebilir, bilmiyorum. Bu yüzden garanti konusuna gir- 


Brezilya'da seçim öncesi gösterilerden: Halk, başkanı doğrudan seçmek istiyordu. 


Brezilya'da 20 yıllık bir aradan sonra devlet başkanlığını bir sivil kazandı 


Ana muhalefet partisi olan Brezilya Demokratik Hareket Partisi Başkanı Tancredo Neves 14 Ocak günü bir seçiciler kurulu tarafından Brezilya Devlet Başkanlığı'na seçildi. Böylece 20 yıldır ilk kez Brezilya'da sivil bir devlet başkanı göreve geliyor. Devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçrtmesi istemiyle yürürülen kampanya sonuçsuz kalmış ve seçim generallerin istedigi gibi bir seçiciler kurulu tarafindan yapılmıştı. Buna rağmen muhalefetin desteklediği aday seçimileri kazandı. Zengin bir işadamı ve büyük toprak sahibi olan Neves, Demokratik Birliği'n adayı olarak seçime katılmıştı. Neves, devlet başkanının doğrudan halk tarafindan se- 


çilmesine olanak sağlamak amacıyla 1988 yılında bu görevden çekilmek istiyor. 


© “Gromliko: Eğer buyoluseçerlerse görüşme” 


a etmeye ça Yani bize ṣùnu söylüyorlar: “ABD'nin Sovyetler Birliği'- ne saldırma niyeti :" Niyetten bahset- 


tiklerini vurgularım. Biz deonlara şunu söylüyoruz: “Buna göre Sovyetler Birliği sizin vicdanınıza güvenmek durumunda. Washington'un vicdanına mı güveneceğiz?” 


Soru: Planlanan görüşmelerde orta menzilli füzeler sorununun çözümü nasıl bir yer ala- > cak ve Amerikalılar Batı Avrupa'ya füzeleri yerleştirmeye devam ederlerse nasıl bir durum ortaya çıkacak? 


Gromiko: Yeni görüşmelerde bu füzeler elealınırken, NATO üyesi Ingiltere ve Fransa'nın da atom silahları da gözönünde bulundurulmalı ve hesaba katılmalıdır. 

ABD, füzeleri yerleştirmeyi sürdürürse, durum çok daha karmaşık hale gelecektir. 
Bizim, tüm atom silahlarının sayısını dondurmayı önerdiğimiz bilinmektedir. Bunun dışında Cenevre'debiz ABD'ye eğer füzeleri yerleştirmeye devam ederlerse -ki böyle bir planları olduğunu vebunu gerçekleştireceklerini sürekli vurguladılar- önümüzdeki görüşmenin tehlikeye düşeceğini açıkladık. 
Tekrarlıyorum, ABD'yi bu konuda uyardık, umarız bunu dikkate alırlar. 


Pershing-”ler şimdiden ölüm saçıyor 


Federal Almanya'nın Heilbronn kentindeki Waldheide 
ABD askeri üssünde 11 Ocak” 
ta bir Pershing-2 füzesi yandı, Kazada üç Amerikan askeri öldü, üçü agır olmak üzere 
16'sı da yaralandı. Düzenlenen basın toplantısında Amerikalı subaylar kazanın, füze- nin olay sırasında nükleer başlık taşımadığını söylediler. Ancak uzmanlar, benzer türden kazaların nükleer başlık taşıyan füzelerde de olabileceğine ve bunun çok büyük tehlikelere yol açacagına dikkat çekiyorlar. Roketlerle ilgili olarak bugüne kadar görülen en büyük kaza olarak nitelenen patlama sonunda, bölgeyi saran Üç- bin derecelik ısı, yakındaki aluminyum barakaların erimesine yol açtı. Gövde Üzerine atom başlığının “henüz” yerleşmemiş olması, Heilbronn halkını mutlak bir faciadan korudu. Ancak tehlikenin sürdüğü de gerçek. 


sunda mi lunmuş 


konusunda ısrar etmesi halinde, Sovyetler Birliği'nin. de, dengeyi korumak amacıyla, bu tür füze sistemleri geliştirmek zorunda kalacağı açık. Eğer uzayın silablandırılması engellenemezse, bu alanda da dönüşü olmayan bir silahlanma yarışı başlayacak ve yeni silah dengesi bütün önceki silah sistemlerini demode halegetiren bir biçimde daha üst bir düzeyde kurulacak. 

Sovyetler Birliği, atom savaşını çocuk oyuncağı haline getirebilecek böyle bir silahlanma yarışının başlamasını engellemek amacıyla elinden geleni yapmaya kararlıolduğunu belirtmiş bulunuyor. 


Şimdi de sırt çantasında taşınabilen atom mayınları 


Ocak ayı başında bir Amerikan televizyon şirketi Federal Almanya'da depolanmış bulunan küçük atom mayınları üzerine bir yayın yaptı. Sözkonusu mayınlar bir sırt çantasına sığacak büyüklükle ve bir kişinin taşıyabileceği ağırlıkta olduğu için bir konvansiyonel savaş sırasında çok kullanışlı olarak kabul ediliyorlar, 10 ton ile I5 bin ton arasında değişen patlayıcılar taşıyabilen mayınların savaş sirasında düşman cephesinin gerileri- ne laşınıp orada patlatılması olanakli, Aynca, bir kişinin çanlasın» da taşıyabileceği bu yeni atom silahının sabotajlar için kullanılması da olanaklı, 

Konunun ortaya çıkması Üzerine Federal Alman hükümeti önce konuyla ilgili bilgi vermekten kaçındı ve olayı yalanladı. Ancak daha sonra hükümetiçinde tartışmalara yol açılması üzerine bazı açıklamalarda bulunuldu. Bunlara göre, bugün Federal Almanya'- da yaklaşık 300 kadar atom mayını bulunuyor ve bu mayınları kullanmak üzere özel eğitimden geçirilmiş bir ABD askeri birliği de Bavyera: Eyaleti'nde Bad Tölz kentinde üslenmiş durumda, Aynca, yine bu mayınları kullanmak üzere bazı Federal Alman uzmanlann da eğitilmiş oldukları bildirildi. 


BD'nin bu silahlar © 


Balistik füzeler... 


01972'de ABD ile Sovyetler Birliği arasında stratejik saldırı silahlarının sınırlandınimasi için imzalanan anlaşma, ABD'nin kıtalararası balistik füzelerin atış rampalarıru yeniden donatmasıyla çiğnendi. 


Yeraltı denemeleri 

01974 yılında yine ABDile Sovyetler Birliği arasında yetaltı atom denemelerinin sınırlandırılması için imzalanan anlaşma, ABD'nin denediği nükleer gücü 150 kilotonluk sınırın Üzerine çıkarmasıyla çiğnendi. 

Stratejik silahlar 


01979 yılında ABD ile 
Sovyetler Birliği arasında imzalanan stratejik silahların si» nırlandırılması anlaşması ABDyönetiminin MX ve Midgelmen gibi hava, deniz vekarada Öslenebilen stratejik fùzelerin yeni bir neslini geliştrmeye başlamasıyla bozuldu. 


Kimyasal silahlar 

©Kimyasal silahların geliştirilmesi, üretimi ve depolanmasının yasaklanması konusunda 1976'da başlayangörüşmeleri ABD, 1980'de tek yanlı kesti, 


Atom denemeleri 


01977'de atom silahları denemelerinin genel olarak ve tümüyle yasaklanması konusunda başlayan görüşmeleri 1980'de ABD yine tek yanlı kesti, 


Hint Okyanusu 


eHint Okyanusu'nda askersel eylemlerin sırırlandırılması ve indirim konusunda 
1977 yılında başlayan görüşmelere ABD, 1978 yılında tek yanlı ara verdi. 


Orta menzilli füzeler 


©Orta menzilli atom silahlarının sınırlandırılması için 
1980 yılında başlayan görüşmeleri ABD, Batı Avrupa'ya 
1983 Kasım'ından itibaren 
yeni atom füzeleri yerleştirerek engelledi. 


Sayfa 10 


RÖPORTAJ 


ye Postası, Türkiy 


e illegal yayınlanan İLERİ gazetesiyle röportaj yaptı 


Diktatörlük koşullarında 


Türkiye gençliğinin | susturulamayan sesi: İleri ! 


Bu yılın 27 Temmuz-3 
Ağustos tarihleri arasında Moskova'da “Uluslararasi 
Gençlik ve Öğrenci Festivali" yapılacak. Aynı zamanda Türkiye'nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler örgütü de 1985'i "Gençlik Yılı” olarak ilan etti. Şu günlerde bütün ülkelerin gençleri bir yandan Moskova'daki festivale katılmak öte yandan da bütün bir 1985 yılını gerçekten “Gençlik Yılı” 
yapmak üzere hazırlıklarına ve çalışmalarına hız vermiş bulunuyorlar. Gençlik yılinın en büyük ve en önemli olayı Moskova'daki festival olacak. Bu festivalin, faşizmin yenilgisinin 40. 
yılına rastlaması ve yerinin de faşist Almanya'ya karşı savaşta 20 milyon evladını kurban vererek faşizmi yenilgiye uğratmış olan Sovyetler Birliği olması, bu festivalin önemini daha da 


Yurtdışındaki gençliğin cuntanın yalıtlanması doğrultusundaki eylemleri ülke içindeki savaşıma büyük güç katıyor. Onların her türlü örgütlenmesini ve savaşımını özel bir ilgiyle izliyoruz. Batı Avrupa'da çalışan gençliğin askerlik bedeline karşı yürüttüğü hareketi destekliyoruz. Genç işçi kardeşlerimizin Batı Avrupa ülkelerindeki sınıf savaşımlarında, barış hareketinde aktif yer almasının, bizlerle dayanışma açısından da büyük önem taşıdığı görüşündeyiz. Çünkü düşman ortaktır! 


TÜRKIYE POSTASL:İlk sorumuz şu: 12 
Eylül rejimi gençliğe neler getirdi? Diktatörlük koşullarında İLERT'yi ortaya çıkaran etmenler nelerdir? 


İLERİ: 12 Eylül rejimi gençliğe her açıdan yıkım getirdi. Gençliğin örgütlü, aktif, militan kesimleri üzerinde eşi görülmemiş bir baski ve terör uyguladı, uyguluyor. Onbinlerce genç yurtsever düşüncelerinden ötürü tutuklandı, zindanlara dolduruldu. İşkencelerden geçirildi. 
Onlarca genç idam edildi, işkencelerde öldürüldü, zindanlarda diri diri yakıldı. 

Ekonomik bunalımın süregenleşmesi ve kapitalistleri destekleyen politikalar sonucu korumasız genç işçiler üzerinde- 


nin bir parçası olan yurtsever, demokrat öğretim elemanlarına saldırılan bunun somut bir göstergesidir. Sıkıyönetim-YÖK işbirliği ile üniversitelerden atılan bilim adamlarının sayısı iki bine yaklaşıyor. Bunlann yerlerine bilim ve insanlık düşmanı faşistler “hoca” diye dolduruldu. Yüksek öğretimde olduğu gibi orta öğretimde de eğitimin yerini tamamen ırkçı, faşist, Amerikancı, militarist propaganda aldı. 

YÖK'ün üniversite kapısına yığılan yüzbinlerce genci oyalama amacı taşıyan “Çok kayıt, az diploma” politikasının bir Sonucu olarak anfiler, kalabalıktan ders dinlenemez hale getirildi. Sınav sistemi- ne getirilen düzenlemelerle yüksek öğrenim salt sınav düzeyine indirildi. Üniversitenin ön ve arka kapılan birlikte açıldı. Binlerce genç daha yüksek öğrenim yaşamına başlarken okuldan aynlmayla yüzyüze kaldı. 

Öğrenci gençliğin yıllardır kapanmayan bir yarası olan barınma sorunu da 
12 Eylül sonrası kangrenleşti. Bugün 
100 binin üzerinde öğrenci doğrudan 
sokaktadır. Son iki yıl içinde bu nedenle binlerce genç öğrenimlerini yanda bırakmak zorunda kalmıştır. Yurtlardakalabilen öğrencilerin durumu da açıkta kalanlardan iyi değildir. Yurtlar açık cezaevi durumundadır. Terliğin odada nereye konacağı dahi talimatlara bağlıdır. 
Asker eskisi yurt müdürleri kız öğrencilere “fahişe” diyebilecek denli saldırganstal urtlard rilen yemeklerden 


yor, bu rejimin sorunlarını kat kat artırdığını, sorunlarının bu rejim altında çözülemeyeceğini görüyor ve rejim karşıtı konumlar alıyorlar. 12 Eylül'den sonra bir bütün olarak ağır baskılar ve saldınlarla karşı karşıya kalan, derin yaralar alan gençlik hareketi bir toparlanma sürecine giriyor. Özellikle birimlerde somut iş ve ortak istem temelinde yürütülen çalışmalarla gençliğin bilinci gelişiyor. Bu olumlu gelişmelere karşın, henüz bir bütün olarak gençlik hareketinde yakın geçmişin kimi olumsuzluklanı, eksikleri aşılabilmiş değildir. Değişik gençlik gruplarında kimi eski ön yargılar (kırılma sürecinde olsa da) varlığını korumaktadır. En önemlisi, bugün tüm yakıcılıyla kendisini hissettiren şey, bir bütün olarak gençlik hareketini koruyabilecek bir yapılanmanın eksikliğidir. 

ILERI, ülkemiz gençliğinin anti-emperyalist, anti-faşist geleneklerine bir bütün olarak sahip çıkıyor, yakın geçmişin deneylerinin, derslerinin ışığında, tüm anti-emperyalist demokratik gençlik hareketinin birliğini savunuyor. Bize göre çeşitli gençlik gruplan anti-emperyalist, anti-faşist, anti-şovenist temelde ve gençliğin somut istemleri çevresinde bir araya gelebilir. Geçmişte diğer sosyal kesimlerde de görüldüğü gibi,bir bütün olarak gençlik hareketini kucaklayacak bir oluşum, bir örgütlenme gerçekleştirebilir. 


nya Gençliği; 


| “ILERI yi co 


1980'den bu yana en aktif ve yaygın boyutlara ulaştı. İLERİ bu gelişmeleri nasıl 


değerlendiriyor? 

İLERİ: Faşist diktatörlüğün yukanda anlatageldiğimiz uygulamalari öğrenci gençlik içinde derin bir öfke yaraliyor. 


1983 yılı başlarından başlamak üzere bu 
öfke değişik çıkışlara, somut tepkilere, cy- 


lemlere dönü başladı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere öğrenci gençliğin yoğun olarak bulunduğu mer- 


kezlerde yemek boykotundan dilekçeye aş 4 hm 


ki savaşımını vargüçle destekledi, destekliyor. Çıkardığı özel sayılarla yüksek öğrenim gençliğini ülke çapında ek sınav hakkı, paralı öğretimin kaldırılması, vize ve sınav yönetmeliğinin değiştirilmesi, YÖK'e ve faşist diktatörlüğe darbe indirilmesi için savaşıma çağırdı. Yüksek öğrenim gençliğinin bu yığınsal direnişinin derinlemesine ve genişlemesine boyutlar kazanması için, YÖK'e karşı tüm gençlik güçlerinin eylem birliğinin sağlanması için yoğun bir çaba harcadı. 


TÜRKİYE POSTASI:1985 yılından ne bekliyorsunuz? r 


İLERİ: Bildiğiniz gibi, 1985 BM tarafindan “Gençlik Yılı” ilan edildi. Faşist diktatörlük, bunun banşcıl ve demokratik içeriğini göstermelik girişimlerle gençlikten gizleme çabası içindedir. İLERİ buna izin vermeme karanındadır. 1985 Gençlik Yılı'nda İLERİ faşist diktatörlüğün gençlik düşmanı yüzünün sergilenmesi doğrultusundaki çabalarını aralıksız sürdürecektir. 

Biliyorsunuz 1985 yazında Moskova'- da Uluslararasi Gençlik ve Öğrenci Festvali yapılacak. İLERİ bu festivalde temsil edilecek festivalin ülkemiz gençliğine duyurulması için gereken her türlü çalışmayı yapacaktır. 

Biz 1985 yılında, gençlik hareketinin 


festivale katılımı düşürmek için yoğun bir karşı propagandayı şimdiden 

. Hatta Jamalka'da 
“alternatif” bir festival düzenlemeyi bile planlıyorlar. 
Türkiye'deki Evren-Özal diktatörlüğü ise Moskova festivalinin adını bile anmıyor. Hatta Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Gençlik Yılını da hedeflerinden saptırmak ve içeriğini çarpıtmak amacıyla yoğun bir gayret içine girmiş bulunuyor. Bunun en güzel örneğini Gençlik ve Spor Bakanlığı verdi. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesi içinde bir “Gençlik Yılını Kutlama Komitesi” kurmuştu. 
Birleşmiş Milletler'in bu yıla ilişkin temel sloganı 
“Katılım, Gelişme ve Barıştı. 
Türkiye'deki kutlama komitesi bu temel sloganı “Iştirak, Gelişme ve Huzur" biçimine sokarak, Gençlik Yılı'nın Türkiye'de nasıl kutlanacağını şimdiden göstermiş oldu. Türkiye gençliği, 12 Eylül rejiminin baş hedeflerinden biri oldu. 
Ağırlaşan ekonomik bunalımın ve artan politik baskıların bütün yükünü çekenlerin başında gençlik kesimi geliyor. Türkiye gençliğinin susmayan ve illegal koşullarda yayınını ara vermeksizin sürdüren sesi İLERİ gazetesinin yöneticileriyle bu gençlik yılının ilk ayında bir röportaj yaptık. Moskova'daki festivale katılma hazırlıklarını sürdüren İLERİ'nin redaksiyonu, 
Türkiye gençliğinin bugün içinde bulunduğu durum ve gazetenin görüşleri konusundaki sorularımızı yanıtladı. ö 


ui 


xi sömürü ve baskı olağanüstü boyutlar aldı. Dev boyutlara varan işsizlik gençtiķi derinden etkiliyor. Diplomalı, diplomasız işsizler ordusunda gençler büyük yer tutuyor. Resmi verilere göre, ülkemizde iş arayan her üç kişiden ikisini 12- 
24 yaş grubundaki gençler oluşturmaktadır. İş bulabilen gençlerin durumu da işsizlerden çok farklı değildir. Bugün milyonlarca genç ber türlü sosyal güvence- den yoksun, çağdışı koşullarda çalışıyor. 
Türk-İş'in hazırladığı bir rapora göre ülkemizdeki 2,5 milyon çırak işçiden sadece 1500'ü sigortalıdır. Genç işçilerin mesleki ve teknik eğitimden geçirilmemelerinin bir sonucu olarak son yıllarda iş kazalarında yaşamını yitirenler arasında gençlerin oranında büyük artış görülüyor. 

Diktatörlük, gençliğe yönelttiği saldırının sivri uçlarından birini de bir türlü sindiremediği, susturmayı başaramadığı Öğrenci gençliğe yöneltti. Yüksek öğrenim gençliğine YÖK'ü dayattı. Bilime süngü sapladı. YÖK'le üniversitelerde özerkligin son öğelerini de yoketti. Üniversiteleri mali açıdan olduğu gibi yönetsel ve bilim- 


sel açıdan darejime bağımlıduruma düşürdü. Felce uğrattı. Yüksek öğrenimi patali duruma getirdi. Bu öğrenim yılından başlamak Üzere, öğrencilerden her eğitim yılı için 15 binle 50 bin lira arasında değişen harç adı altında haraç alınacak. 
Böylece yüksek öğrenim giderek yalnızca ayrıcalıklı kesimlerden gelenlerin yararlanabildiği bir hak durumuna geliyor. 

Bu, aynı zamanda eğitimin içeriğinin halk düşmanı bir karakter kazanmasıyla atbaşı gidiyor. Diktatörlüğün üniversite- 


laştılar. Yurtlarda verilen yemeklerden zehirlenip hastaneye kaldırılanlar bile oluyor. Tüm bunların yanısıra, yaşam hızla pahalanırken, ders araç ve gereçlerinin yanına yaklaşılamazken, öğrenim paralı duruma getirilirken, zar-zor alınabilen öğrenci kredileri yalnızca 
4300 TU'sıdir. 

Kürt gençler, tüm bunlara ek ols şoven baskı altındadırlar, İLERİ Kürt halkına karşı uygulanan soykırım politikasinı şiddetle protesto ediyor ve Türk-Kürt gençlerinin ortak savaşımını savunuyor. 

Egemen güçler gençliğe her yönden saldırıyor. Pornografik yayınlar, uyuşturucu kullanımı vealkolizmi çeşitli araçlarla özendirerek gençliği yozlaşmaya, kendi sorunlarına yabancılaştırmaya, ülke sorunlarından uzaklaştırmaya ve apolitikleştirmeye çalışıyor. Polis-Mafya işbirliği ile özellikle işsizliğe mahkum ettiği gençliğin başına uyuşturucu belasını sarma- ya çalışıyor. 

Faşist rejim en başta süngü gücüne dayanıyor. Bunun için askere alınan gençlerimizi kendi kirli amaçlarına alet etmek için, onlar üzerinde bir fiziksel ve psikolojik baskı sistemi uyguluyor, Tüm bunlar şu gerçeği ortaya koyuyor: Faşizm-Evren- yönetimi gençliği, ülkemizin geleceğini tahrip ediyor, güçten düşürüyor kişiliksizleştiriyor. Bundan daha büyük bir suç alabilir mi? Ama faşizm hedefine ulaşamamıştır. Gençliği umduğu gibi yıldırmayı, susturmayı, sindirmeyi başaramamıştır. Zor ve çetin koşullara, diktatörlüğün dört koldan açtığı salvo ateşi- ne karşın gençlik yılmamış, şaşmamış, savaşımı sürmüştür. 

İLERİ, gençliğin diktatörlüğe karşı kesintisiz sürdürdüğü savaşımın içinden doğdu, İLERİ, Eylül 1982'de ilerici, demokrat gençlik hareketinin, 12 Eylül öncesi ve sonrası deneyimlerine dayanarak savaşıma atıldı ve gençliğin diktatörlüğe karşı savaşımının yeni bir nitelik kazanmasının temellerini atmayı hedefledi. 
ILERI ve onun savaşım çizgisi ikiyil gibi kısa bir zamanda geniş gençlik kesimleri tarafından benimsendi. 2. yılını kutlamak amacıyla İLERİ'ye ulaşan 1500'ü aşkın mektup İLERİ'nin katettiği yolun bir göstergesidir. 

TÜRKİYE POSTASI: İLERİ gençlik hareketini nasıl değerlendiriyor? İLERİ neleri amaçlıyor? Bugüne dek yaplığınız çalışmalardan söz eder misiniz? 

İLERİ: Ülkemizde gençlik emperyalizme, faşizme karşı savaşımda büyük bir potansiyel oluşturuyor. Bu potansiyel, bugün düne göre daha da genişlemişür.Her geçen gün daha geniş gençlik kesimleri bu rejimin kendilerine hiçbir şey vermiyeceğini anlıyor; çıkarlarının faşist rejimle taban tabana zıt olduğunu kavni- 


lere “fahişe” diyebilecek denli saldırgan- 


olduğu lir. Ama bizce asıl mesi gereken bu işin zorluğundan önce gerekliliğidir. Geçmişte de, bugün de birimlerdeki pratik bunun olanaklı oldu-Bunu gösteriyor. Kanımızca birimlerde varolan bu durumu daha üst düzeyde gerçekleştirmek için koşullar elverişlidir. 

ILERI gençlik hareketini işçi sınıfı ha- 


FERE 


BERN 


gitime hayır , karşi savaşı peng 


LİSELER 


reketiyle, genel demokratik halk hareketiyle kaynaştırmayı. hedefliyor. Gençlik hareketinin toplumun en devrimci sınıfiyla birlikte davrandığında ve halkla kaynaşlığında kalıcı kazanımlar elde edebileceğini, ülRaye ve halka bu yolla daha yararlı olabileceğini savunuyor. 

İLERİ anti-emperyalist, anti-faşist sa-Yaşımını güçlendireceği için gençliğin uluslararası gençlik hareketi ile birliğini ve dayanışmasını savunuyor. 

İLERİ daha ilk sayısından itibaren gençliğe böylesi bir platform sundu. Antiemperyalist, antisfaşisi, antisşovenisi tüm gençliğin sesi olacağını duyurdu. 
Sayfalarını “ben emperyalizme, faşizme, şovenizme karşıyım” diyen her gence açtı. Değişik gruplardan arkadaşlann İLERİ'nin bu yaklaşımını desteklediklerini belirten bize ulaşan ve ILERI- de yayınladığımız mektupları Türk-Kürt gençliğinin anti-emperyalist, anti- faşist, anti-şovenist birliğinin yaygın bir istem olduğunu kanıtlıyor. Şimdi Sol Birlik'in kurulmasıyla bu yönde daha güçlü adımlar atılabileceğine inanıyo- 


ruz. 
İLERİ ancak gençliğin somut sorunlanna sahip çıkılması ile somut istemleri- nin ve günlük savaşımlarının desteklenmesi ile onun toplumsal ve politik yaşamda artan bir rol oynar duruma gelmesine yardımcı olunabileceği görüşündedir. 


TÜRKİYE POSTASI: Bugün Türkiye'de gençlikte, özellikle öğrenci likte bir hareketlenme görülüyor. versite ve öğrenci yurtlarındaki tepkiler 12 Eylül 


igin vo ol: h duğu merkezlerde yemek boykotündan dilekçeye kadar değişen açık eylemler ortaya çıktı. 
Bu birikimlerin bir ürünü olarak, yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikle gelişen eylemler, YÖK'ün vize ve sınav yönetmeliğinin doğrudan bir sonucu olan Eylül sınavlarındaki sonuçlara karşı yenibirsınav isteminde odaklaştı. “Ek stnav hakkı” belgisiyle öğrenciler her olanağı değerlendirerek, çeşitli savaşım biçim ve yöntemlerini kullanarak harekete geçtiler, Dekanlıklara, YÖK'e, meclisebinlerce dilekçe postaladılar. Meclise öğrencilerden oluşan heyetler gitti. Öğrencilerin bu yığınsal çıkışlarını diktatörlük yanlısı burjuva basını dahi suskunlukla geçiştiremedi. Istanbul'da tüm üniversite ve fakültelerde başlayan çıkışları Ankara, Adana; Izmir, Trabzon ve Bursa'daki üniversite ve fakülteler izledi. Öğrencilerin ek sınav istemi karşısında meclis ve hükümet tutum almak zorunda kaldılar. Ve sonuçta faşist diktatörlüğün, onun meclisinin ve hükümetinin, YÖK'ün gençlik ve öğrenci düşmanı yüzü bir kez daha ortaya çıktı, Ekim ve Kasım ayları boyunca süren bu yığınsal eylemlerin gelişimine baktığımızda biz şunlar görüyoruz: 


Gençliğin somut istemleri temelinde başlayan bir eylem kısa sürede ülke çapında yaygınlaşmaktadır. Böylesi somut istem- 


ler temelinde yükselen eylemlerde değisik gençlik gruplarının iş ve eylem birliği sağlanabilmektedir. Eylemler içinde rejimin ve YÖK'ün içyüzünü görenlerin sayısı hızla artmaktadır. Eyleme geçen öğrenciler sorunlarını hem en geniş öğrenci kitlesine, hem de kamuoyuna anlatabildikleri ölçüde daha ileri ve kalıcı konumlar elde edebilecekler, düşmanın oyunlarını bozabileceklerdir. 

İLERİ yüksek öğrenim gençliğinin haklı ve somut istemleri doğrultusunda- 


SOY KIRIMINA SON 


birliğinin güçlenmesi, gençliğin haklı istemleri uğrundaki sayaşımının yükselme- si ve geçmişin anti-emperyalist, antifa” fist, anti-şovenist deney ve gelenekleri temelinde ABD emperyalizmine ve Evren-Özal diktatörlüğüne karşı yeni bir düzeye erişmesi için savaşacağız. 6. Filo'ya karşı savaşan, 1961 Anayasası'nın demokratik özünü savunan, 1 Mayislara, genel grevlere omuz veren, faşisilere karşı kıran kırana savaşan gençlik bugün de savaşıyor, savaşacak! 

TÜRKİYE POSTASI: Yuri dışındaki Türkiye'lilere ve Batı Ayrupa kamuoyuna neler söylemek İsterdiniz? 


İLERİ: Ülkemiz gençliğinin bir bölümü de yurt dışında bulunuyor. Yurt dışında bulunan işçi ve öğrenci gençliğe 12 Eylül'den sonra bir zorunluluk olarak politik göçmen gençlik de eklendi. Savaşım her alanda sürüyor. Yuri dışındaki gençliğin cuntanın yalıtlanması doğrultusundaki eylemleri ülke içindeki sayaşıma büyük güç katıyor. İLERİ olarak biz yurt di-Şındaki gençliğin her türlü örgütlenmesini ve savaşımını özel bir ilgiyle izliyoruz. 
Batı Avrupa'da çalışan gençliğin askerlik bedeline karşı yürüttüğü hareketi destekliyoruz Genç işçi kardeşlerimizin Bati Avrupa ülkelerindeki sınıf savaşımların» da, banş hareketinde aküf yeralması- nın, bizlerle dayanışma açısından da büyük önem taşıdığı görüşündeyiz. Çünkü düşman ortaktır! Yurt dışındaki kardeşlerimizin bu savaşımlarda edindikleri deneyler, entemasyonalist bir bilinç, mutlaka Türkiye'deki savaşımı da güçlendirici bir rol oynayacaktır. 

Faşist diktatörlük koşulları altında savaşım veren İLERİ, dünya demokratik gençlik hareketine ve uluslararası dayanışmaya büyük değer biçiyor. Şimdi ülkemiz gençliğinin uluslararası dayanışmaya her zamankinden daha çok gereksinimi. 
vardır. Batı Avrupa'daki her dayanışma eylemi faşist diktatörlüğün suratına inen bir tokat oluyor. 


"Türkiye Postası, 25 Ocak 1985 


Avrupa'da Türk ve 
Kürt ressamlar 


Ayşe İDİL 


Kendi yurdundan, ocağından kopmuş, apayrı bir kültür ortamında tutunmaya çalışan 2,5 milyonu aşkın insan arasından sanatçının, ozanın, ressamın, müzikçinin, edebiyatçının çıkmaması düşünülemezdi. Nitekim, ilk arayışlardan, kendilerine sağır kalan bir ortamı aşabilmeye yönelik ilk zorlu çabalardan, başanılı, başansız ilk deneylerden, ilk ürünlerden sonra, Türkiye'den Avrupa'ya göçün üzerinden 20-25 yılın geçtiği şu sıralarda, göçmenlerin Avrupa, özellikle de Federal Almanya sanat ortamını zorlamaya başladıkları görülüyor. 

Kuşkusuz durumu abartmamak gerek. Türk veya Kürt sanatçılarının Avrupa'yı fethetmeleri, Avrupa sanat ortamını dalgalandırmaları, kendi rüzgarlannı estirmeleri değil söz konusu olan. Ama, Türkiyelilerin yoğun yaşadığı Batı Avrupa Ülkelerinde, sanatın her kolunda Türk ve Kürt sanatçılar var artık. 
Onları küçümsemek, onlara eğilmemek, özelliklerini, sorunlanni, güçlüklerini ve kendi sanat alanlarında getirdikleri, ezilen ulusların havasını, Türkiye ve Kürdistan'ın kendine özgü parlak renklerini, renkli anlatımlarını, duyarlığını ve yapıtlarında evrensel sorunların yerel yansımalarını görmezlikten gelmek hiç olmaz. 

Kapitalist Avrupa Ülkelerinde, Türk ve Kürt göçmen işçilerin üçüncü kuşağından sözedilmeye başlandığı, bundan 


15-20 yıl önce gelenlerin büyük çoğunluğunun “misafir işçi” olmaktan çıkıp, bulundukları yerlere yerleşip “göçmen” olduk- 


lan bir dönemde, göçmenlerin sanat ortamına girişleri beklenmeyen bir olgu değil. Bunlar arasında ressamlar önem-K yer tutuyor. Hatta -istatistiklere dayanarak değil ama gerçekçi bir gözlemle- Türk ve Kürt ressamların, grafik sanatlarla uğraşanların, diğer sanat dallarındaki göçmenlerden daha kalabalık olduğu söylenebilir. Yada bunlar, örneğin bir Kürt türkücüden veya bir Türk ozan veya bir edebiyatçıdan daha fazla seslerini duyurabilmektedirler. Bunun başlıca nedeni, uğraştıkları sanat dalının özelliği, en başta da, resim ve benzeri plastik sanat dallarının “dil” engelini aşabilmesi, sanatçıyla izleyicisini, sanatçıyla seyirciyi aracısız, engelsiz karşı karşıya bırakmasıdır. Kısaca resmin uluslararası diyie konuşmaktadır onlar. 

rellikle Fransa ve Almanya'da, Kürt ve Türk ressamlar, ârtık “Doğudan gelmiş folklorik malzeme” olmaktan kurtulup “sanatçı” olarak, “ressam” olarak görülmeye başlanmışlardır. Kuşkusuz, göçmen Türk ve Kürt ressamlar, plastik sanatçılar arasında sadece “hevesli” olanların ve belli bir ortalamanın Üzerine çıkamayanların sayısı bir hayli fazladır. 
Ama bunlar yanında, en müşkülpeseni, en güç beğenen eleştirmenlerin övgülerini çekenlerin sayısı da artık ki elin parmaklarını aşmaktadır. Üstelik, pek çoğu henüz genç olan bu sanatçıların önünde, kendilerini ve sanatlarını geliştirecekleri'uzun yıllar bulunmaktadır daha. 

Günümüzün “göçmen” veya “sürgün” Kürt ve Türk sanatçılanının, ressamlarının onları daha önce Avrupa'da yetişmiş ve Avrupa'da çalışmış ressamlarımızın pek çoğundan ayıran özellikleri, köklerinin kendi vatan ve kültürlerinde, bunun dodal sonucu olarak da kendi halklarının sorunlarında olmasıdır. “Yeni”lerin çoğu, Avrupa'ya geçmişte olduğu gibi “sanatın vatanında sanat eğitimi yapmaya” gelmemişler, gelişleri daha çok ekonomik veya siyasal zorunlu koşulların sonucu olmuştur. Bu “göçmen” veya “sürgün” durumu, onların dünya 


Bir Kürt ressamı olan Kurda Kurday sanat anlayışını anlatıyo 


aa Kİ ssar olan Kija Rl lek Si A Sanatçı emperyalizme karşı savaşmalıdır ! 


TÜRKİYE POSTASI: Resim yapmaya nasıl başladın? Kimler- den etkilendin? Evrimin, resim sürecin nasıl bir yol izledi? 


KURDAY: Başlangıçta Balaban'ın beni çok etkilediğini söyleyebilirim. İlk zamanlar resim sanalı üzerine pek bilgim yoktu, hatta o zamanlar kimi gerici sanatçılardan dahi etkilenmiştim. Bu arada Batı ve dünya sanatını, resmini de yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Eyüpoğlu, Plevneli de beni etkilediler. Ne ki belirli bir zaman sonra kendi yolumu bulmak için uğraşmaya başladım. Şimdi resmimle halklara yardımcı olmayı deniyorum. Onun için örneğin Pershing'leri yaptım, onun halklara ne kadar zararlı olduğunu göstermek istiyorum. Bu arada DIOXIN denen zehirli maddenin çevreyi, doğayı nasıl zehirlediğini, yok ettiğini deresimlemek istedim. 


Türkiye'deyken kesin bir yönüm yoktu, şuradan buradan etkilenerek yönümü bulmaya çalıştım. Şu son bir iki yıldır kendi yolum üzerindeyim diyebilirim. 


TÜRKİYE POSTASI: Yurt dışında, Kürt sanalı, Kürt kültürüyle ilgili oldukça yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Örneğin Paris'te Kürdoloji Enstitüsü kuruldu. Kürt ozanları konserler veriyor, ressamlar ürünlerini sergiliyorlar, yazarlar, ozanlar, araştırmacılar, vb... 
Yoğun bir çaba, yoğun uğraşlar... 
Sen bu çalışmalara fırçanla nasıl bir katkıda bulunmayı düşünüyorsun? 


KURDAY: Evet, bunları izliyorum. Örneğin Paris Kürdoloji Ensütüsü'ne resim göndermek istiyordum, ne ki haberini geç aldığım için olmadı. Ben Federal Almanya'da yaşadığım için, sanatımın aracılığıyla Almanlar etkileyebilir, bilgilendirebilirim. Gerek Türkle- 


SANAT/KÜLTÜR 


1980 yılından bu yana Kurda Kurday adını alan genç ressam, 1952'de 


Tunceli'de doğdu. Istanbul'da Ortaköy 


Öğretmen Okulu'nda okudu. Resim 


yapmaya 15 yaşlarında başladı. 1977'de Federal Almanya'ya geldi. Münih Akademisi'nde resim ve grafik çalışmalarına başladı. 1977'den itibaren çok sayıda sergi açtı ve sergilere katıldı. Bir Kürt ressamı olan Kurday'ın en önemli özelliği sanatta ulusallıkla enternasyonalizmin kaynaşmasını vurgulaması ve sanatçının görevini çağının ve emperyalizmin ezdiği halkların sorunlarına eğilmek olarak görmesi... 


— 


Kurday'ın desenlerinden birkaçı 


TÜRKİYE POSTASI: Federal 


Almanya'da yaşayan bir Küri sa- yemem. Bir sanatçı Kürdistan'da ne söylüyorun 


onun etkisi altında kaldığını söyle- 


reç içinde kendi kimliklerine kavuşmaları, kendi kimliklerini bulmaları konusunda ne düşünüyor- 


sun? 

KURDAY: Benim düşünceme göre tüm Kürt sanatçılannın, aydınlarının, kendi kimliklerini ortaya çıkarmaları gerekiyor. Ne ki, daha önce de vurguladığım gibi, bu kiralik aynı zamanda ezilen halkların kimliğini yansıtmalıdır. Çünkü sorunu sadece Kürt sorunu olarak göremeyiz. Sorun, dünya çapında sınıfsal bir sorundur. Bu sorunu çözemezsek, emperyalizm tüm halkları, dün olduğu gibi bugün de yutmaya devam eder. Nasıl dün Kizilderilileri yuttuysa, Türkiye halkını da yutar, Asya halklarını da. 

Sanatçı enternasyonalist olmaldır. Kürt sanatçılan da diğer ezilen halkların sanatçılar da aynı sorunlara sahipler. Onun için soru- 


“Bu dünyada yaşıyorsak ve atom bombalarının, Pershing'lerin tehdidi altındaysak, sanatçi olarak kendimizi tek bir ulusun sorunlarına angaje etmekle yetinemeyiz. 
Sorun tehlikenin ne kadar büyük olduğunu halka yansıtmak onları bilinçlendirmekür.” 


nu genelliği içinde görmeliyiz. Ge- 


TÜRKİYE POSTASI: Amerika'ya gittin, orda kaldığın süre içinde Kızılderililerin resmini yapun. Neden Kızılderililer? Kızılderililerle Anadolu halkı arasında nasıl bir bağ gördün? Belki de Kızılderililerin resmini yapan İlk Kürt ressamısın. 


KURDAY: Ben sadece Kızılderililerin resmini yapmadım, zencilerin de resmini yapım. Harlem'de zencileri gördüm, onların resmini yaptım. 200-300 metre yüksekliktedev gökdelenleri gördüm veonların bir km. ilerisinde evsiz, yoksul, aç, fakir insanları, zencileri gördüm. Amerika'dakirejimininsanları, zencileri ne hale getirdiğini gözlerimle gördüm. Zencilerle buradaki Türkiyeliler arasında çok yakın bir bağ gördüm. Kızıl derililere gelince: Onlar, Amerika'nın bulunuşundan bu yana baskı . altındalar, yok edildiler; kendi topraklarında insanlık dışı hayvan muamelesiyle karşı karşıya kaldılar. Hele bugün artık, son kalan Kızılderililer Amerikalılar için bir eğlence, bir turistik öğe oldular. Aynı şekilde kendi ulusuma karşı yapılanları da biliyorum. 
Bu tarihin bir kara sayfasıdır. Kizilderililerin sorunlar temelde Kürtlerin sorunlarından değişik değil. 


TÜRKİYE POSTASI: Gazetemiz aracılığıyla, senin gibi genç sanalçılara, ressamlara bir mesaj iletmek ister misin? 


KURDAY: Onlara tek söylemek istediğim şey, emperyalizme karşı savaşmak gereğidir. Ve sadece sanatla da değil. Çünkü, sanal bizler için yaşamımızın sadece bir parça» sıdır. Biz sanatçıların savaşmak için, insanları etkilemek için, poli- 


enel, ortak sorun-. tika yanmak için çok olanaklarımız. | 


olmuştu Bu” ; n” veya “sürgün” durumu, oni dünya görüşle, 


ve doğal olarak sanata bakışlarını etkilemiştir. 
Türkiye Postası'nın bu sayısında, sayfamızda da görüleceği üzere, dünyaya “çağına ve halkına karşı sorumluluk” bilinciyle bakan, sanatta evrenselliği arasalar bile, evrenselliğe kendi halklarının sorunlarından hareket ederek varan sanatçılardır bunlar. Yerleşmiş ve kökleşmiş emperyalist önyargilarla, “Batılı” olmayan ve “İkinci sınıf” saydıkları halklara, 


onların sanatına ve $anatçısına hep kuşkuyla ve inanmaz gözlerle bakan “Batı"nın halâ görmezlikten gelmekte direttiği bu yeni göçmen veya sürgün sanatçılar kuşağının, bu özellikleriyle sanata getirebiecekleri yeni rüzgar, yeni duyarlık ve özellikle evrenselliğe halklardan, yerel motiflerden hareket edilerek vanlması gibi öğeler, yeni arayışlar içinde olan günümüz sanatçılarına, gerek biçimde gerekse özde katkıh olabilecek, onu zenginleştirebilecek niteliktedir. 


aracılığıyla Almanları etkileyebilir, bilgilendirebilirim. Gerek Türklerin, gerekse Kürtlerin .çok yönlü sorunlarını resimle dile getirme olanağım var. Bunun için uğraşı içindeyim. Ama ben sorunu, bir Kürt sorunu olarak görmüyorum. 
Dünyanın tüm ezilen halklarının aynı sorunlar içinde olduklan düşüncesindeyim. Örneğin, Filistinlilerin, tüm kizilderililerin de... 
Onun için genel olarak tüm ülkeler, tüm halklar üzerine resim yapmaya çalışıyorum. Kendimi, sanatimi sadece Kürt halkı, Kürt sanat Üzerine angaje etmek istemiyorum, 


TÜRKİYE POSTASI: Federal Almanya'da yaşayan bir Küri samatçısı olarak O (Alman)-Kürt-Türk sanatımn arasındaki etkileşim nasıl oluyor? Sanatçılarbunun sentezine nasıl varıyorlar? 


KURDAY: Zor bir sorun. Kesin olarak bir şey söylenemez. Bizler genellikle yobaz, yoz bir eğitimle yetiştirildiğimiz için ve bunür içinde de batı kültürünün çok büyük bir ağırlığı olduğu için, bir senleze varmak zor oluyor. Ancak bu, bilinçle aşılacak bir durum. Aynca, Kürtsanatının burada Alman sanatıyla çok ilişki içinde olduğunu ve 


onun etkisi alında kaldığını söyle-Yemem. Bir sanatçı Kürdistan'da doğmuşsa orada yetişip büyümüşse, yaşamışsa ve olanaklara sahip olmuşsa, sanatını geliştirip ilerletmişse, başka sanatların, kültürlerin etkisi altında kalması biraz zordur, Örneğin, ben bir Kürt resim sanatının olduğunu kolay kolay söyliyemem, Kuşkusuz Kürt sanatçılar vardır. Onları aramak, bulmak lazımdır. Gerek ben gerekse diğer ressam arkadaşlar olsun, bizler genellikle etki altında resimler yapıyoruz, yaptık. 

TÜRKİYE POSTASI: Kürt sanatçılarının, ressamlarının bu sü- 


nu genelliği içinde görmeliyiz. Gene söylüyorum, genel, ortak sorunları dar sınırlar içinde göremeyiz. 
Eğer bizler bu dünyada yaşıyorsak ve bu dünyada atom bombalan, Pershingler bizleri tehdit ediyorsa, çevre-doğa sürekli kirleniyorsa böyle bir zamanda, bir sanatçı kendini tek bir ulusun sorunlarına angaje edemez, etmemelidir. 
Sorun tehlikenin ne kadar büyük olduğunu halka yansıtmak onları bilinçlendirmektir. Kürt halkının sorunuyla diğer ezilen halkların sorunları içiçedir, bunları birbirinden ayırmak bence doğru olmaz, 


mini Kn için, insanları etkilemek için, politika yapmak için çok olanaklarımız var, Bizleri bu duruma halk getirdi ve eğer halk eziliyorsa, bizler halkın ezildiğini, onun sorunlarını dile getirmek zorundayız. Bir ressam elinde fırçası olan bir insan değildir sadece. Sanatçı inancıyla, bilinciyle halk için çalışmak zorundadır 


Bir başka vön de şu: Bizler burada sadece kendi içimize kapanmamalıyız. Almanlarlı da yakın ilişkiler içinde olmalıyız. Alman halkını da sevmeliyiz. Söyleyeceklerim bunlar işte... 


Ressam Rıza Topal'la Breme 


HEVAL 


Rıza Topal, yaşamımın 16 yılını gurbet- te geçiren bir Kürt sanatçı ressam. Aynı zamanda bir eğilim emekçisi, Münih'- te resim çalışmalarıyla birlikte öğretmenliğini de sürdürüyor. Beş yıl önce Münih'- te tanışmıştık. Dostluğa ve arkadaşlığa büyük önem veren ateşli bir yurtsever. Hemen her görüşmemizde “Eylem birliği çok önemli Heval'cığım, bir an önce gerçekleş” meli” diyerek bu son derece ciddi konudaki duyurlığını ifade eder. Bremen Kür Halk Evi'nin girişimi ve desteğiyle 16 Arahk 84'te Bremen Übersee Müzesi'nde açılan sergisi nedeniyle Bremen'e gelen sanatç sağolsun bizi aramayı unutmadi. Sanat üzerine daha uzun söyleşme fırsatımız oldu. Bu söyleşiyi Türkiye Postası'na iletmek isteğimi de memnuniyetle karşıladı. 

Rıza Topal, 1934'te Tunceli'nin Hülüman Köyünde doğmuş. Daha çocukluğunda çamurdan, insana, değirmene ve silaha benzer şeyler yaptığını hatırlıyor. Bu ilgi, ilkokul sıralarında fırça ve kalem çizgileriyle daha belirgin ifadelere dönüşür. Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü yıllarında ilk ürünler belirir. Malatya'da açılan resim sergisinde, resimleri birincilik kazanır. Ardından Ankaru'da başka sergiler... 1960'ta Ankara, Istanbul ve İzmir'de düzenlenen devlet resim sergilerinde, eserleri Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve arkadaşlarınca beğenilir. 
“Köy Yaşamı” adlı tablosu İstanbul Güzel Sanatlar Müzesi'nce satın alınır. 1968'de, kendi ifadesiyle “binbir zorlukla” Almanya'ya öğretmen olarak gelen sanatçı, burada, Münih Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirir. Almanya'nın çeşitli yerlerinde, Paris” te, Viyana'da sergiler açar. Bochum ve Bremen müzelerince katalogları yayınlanır. 
Şu anda Bremen'deki önemli sergisi 3 Şubat 85'e kadar devam edecek. 


© Genel olarak Kürdistan ve Türkiye Kürdistan resim sunati Üzerine neler söylenebilir? 

Kürdistanın durumu ortada. En tabii hakkı olan ana dilini konuşmaktan menedilen bir halk, kültürel sanatsal varlığını somut olurak nasıl ortaya koysun? Ancak Türk, Arap ve Fars sunat akımları içersin- de, kişi kişi Kürt sanutçıların da bulunması muhtemeldir. Bunları araştırıp ortaya çikarmak başlı başına bir çalışma alanıdır. Örneğin bir Yaşar Kemal, Ahmed Arif vb., Kürt olmalarına rağmen onları Türk edebiyatından tanıyoruz. 

© Sanata sınıfsal yaklaşma diye bir 

sorun var. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? 


stüne bir söyleşi 


Sanat kuru bir “slogan türküsü” olmamalıdır 


Şüphesiz, hemen her sanatçıyı ilgilendiren bir konudur bu. Ancak bir sanatçiyı, “Niye sınıfsal konuları anlatan resimler yapmıyorsun” diye zorlayamayız. Çünkü yapılan iş sunalçının dünya görüşüyle iç bulgularının bileşkenidir. Bu bileşken nasıl bir şekil oluşturursu, kalem ve firçası da onu yunsılacaktır. Örneğin büyük ressam Henri Matisse; öz kızının Hitler devrinde işkence görmesine rağmen, sanatçı politik resimler yapmamıştır. Fakat bir Francesca Goya Napolyon'nun yaptığı zulmü geniş bir şekilde işlemiştir. Ben bir Kürt ressam olarak, ülkemin dört devlet arasında gördüğü baskıyı ezilmişliği anlatmaya çalışırken, renge, çizgiye yani resim sanatına özel bir önem veriyorum. 


Rıza Topal sergide yer alan yapıtlarından biriyle 


© Bu söylediklerinizden, zaman zaman bizim alanımızda da yapılan bir yanlışı anımsadım. Kuru müzik, kurallarından uzak “slogan türküleri” söylemek gibi bir yanlıştan sözediyorum. Siz- de bir silah veya dövüşen insan resimleri yapmanın sanatsal açıdan yeterli olmadığı görüşündesiniz demek! 


Evet Tamamen doğru. 


© Yabancı düşmanlığı, yer yer fiziksel kuvvet de kullanılarak toplumsal bir sorun haline geliyor. Bundan sanatçilar nasıl etkileniyor? 


» Ekonomik kriz arttıkça yabancı düşmanliğı da artıyor. Bu işin başını faşistunsurlar çekiyor. Yani neo-naziler ve Türkiyeli faşistler. Ben şahsen iki yıl önce nazilerden tehdit mektubu aldım. Mektupta “Almanya'da Alman sanatı yaşar” deyip sergi açşmamam isteniyordu. Bunlar bir avuç dar görüşlü veya Hitler hayrani saldırganlardır. Alman halkının büyük pogunluğu yabancı düşmanı değildir. Bunda yabancılarla Almanların iyi diyalogları- nın payı büyüktür. 


© Söyleşimizi. sanatınızın aşamaları ve işlediğiniz konularla noktalayak. 


-Sanatımı üç safhada toplayabilirim. Ilk dönemler, Avrupa sanatının, yani Empresyonizm (izlenimcilik) etkisinde kalarak çalıştım. Daha sonra Arkaik (güzel sanatlar- da klasik çağ öncesinden kalan) denen eski. Babil, Mısır ve Hitit sanatına yeni yorumlur getirerek çalışmalarımı sürdürdüm. 
Son 1975-80 arasında, Irak'ı Kürt halkımn bağımsızlık hareketi yenilgiyle sonuğkınınca birçok insan evsiz-barksız kaldı ve bunlar beni çok etkiledi. Son resim konülünmi bunlar oluşturdu. Genel olarak her konuda resim yapıyorum. 


Ressam 

Aydın 
Karahasan'ın 
Oberhausen sergisi sürüyor 


Ressam Aydın Karahasan'ın suluboya ve yağlıboya tablolarından oluşan sergi Oberhausen, LothringerstraBe 64'de 18 Ocak'tan beri sürüyor. 20 Şubat'a kadar açık kalacak olan sergide Karahasan'ın son çalışmaları bir arada yer alıyor. 

1936 yılında Zonguldak'ta doğan, resim öğrenimini İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi'nde yapan, 1960-61 arasında Paris'te çalışmalarını sürdüren Aydın Karahasan, Türkiye'de 1963-1965 yılları arasında öğretmenlik yaparken işçileri desteklediği, onlardan yana olduğu ve sendikal eylemlere katıldığı gerekçesiyle küçük kasabaya kütüphane memuru olarak sürgün edilmiş, daha 


sonra Federal Almanya'ya gelmişti. Karahasan halen Federal Almanya Türk Sanatçıları Derneği'nin (SAN-DER) Başkanlığını yapmaktadır. 


Sayfa 12 


SİZİN İÇİN GÖRDÜK, DUYDUK, OKUDUK... 


“Kendimi boş bir torba gibi hissediyorum... Yabancı kümesleki tavuk gibiyim” 25 
milyonluk rüşvet olayının kahramanı eski Devlet Bakamı İsmail Özdağlar 


“Ortadirek falan değil, sağlam direk kalmadı. Enflasyon en çok erkekleri etkiliyor” Şarkıcı Meral Yüksel 


“Bıktım senden Ismail” Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın rüşvet aldığı iddialarından sonra, Başbakan Özal 


“Ülke ekonomisini liberalleştirmek gibi bir misyondan yola çıkan bu kadro kendini toplamalı artık” Cuntanin ve hükümetin en sadık kalemşörü Milliyet Gazetesi Başyazan Mehmet Barlas 


“Bizim evde hesabı hanım biliyor. Faturaları o topluyor. Ay sonunda epey para alıyoruz.” Vergi iadeleri konusundaki bir soruya Özal'ın cevabı 


“Ne demokrasisi ekselans? 
Bizim ülkeye böyle şeyler lükstür. Bize sopalı adam lazım, aksi halde birbirimize gireriz. Sizler sıkıştırıyorsunuz diye biz sık sık demokrasi sözü ediyoruz. Ama bunlara inanmayın. Yukarda askerler, aşağıda biz, bu işi böyle götüreceğiz” Rüşvetçi DevletBakanı veya birai réði 


“Dünya Kadın 10 Yılı” sona ererken Türkiye kadınlarından sevgilerle... 


On yıl önce, 1975'de Birleşmiş Milletler örgütü gelecek on yılı “Dünya Kadın On Yılı” ilan eni. Kadınlanmız, 

“bizim kadınlarımız” 40 yıl önce, 140 yıl önce olduğu gibi yakacakları odunları sırtlarında taşıyorlardı. Yıllar 

geçti, “Dünya Kadın On Yılı” bitiyor. Ve yıllardan 1985. Yukarıdaki fotoğraf Sivas'ın Suşehri kazasının Karmışlı köyünde çekildi. Kadınlanmız evlerinin yakacağını gene sırtlarında taşıyor. 


Halk, ne yapacağını şaşırdı 


Ibrahim Veli Aydınadında bir işçi, pahalılığı ve hükümeti protestoiçin Ankara'da sokağın ortasında yarı çıplak soyunarak tek başına yürüyüş yaptı. Olay kısa zamanda bastırıldı, işçi gözlerden 


Böyle TRT'ye 
8 böyle yayın şefi! 


Her geçen gün yeni skandallara ve akıl almaz gelişmelere sahne olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda son günlerde yapılan bir atama, TRT'nin “şaka"larina alışmış olanları bile şaşırttı. 
TRT Ankara Radyosu kantininde çalışmakta olan ve işe kantinde tabldot fişi kesiciliğiyle başlayan Duran Dündaroğlu, TRT Genel Müdürü çok milliyetçi Tunca Toskay tarafindan televizyon yayın şefliğine atandı. Bu garip atama işlemi konusunda kendilerine soru yöneltilen TRT yöneticileri, atama gerekçesi olarak, kantin memurunun 4 yıl önce açılan TV yayın şefliği sınavına katılmış olduğunu ama sınavı kazanamadığını, yani kendisinin konuya yatkın olduğunu gösterdiler. Bugüne kadar sınavla eleman alinan televizyon yayın şefliğine sınav açılmadan bir kantin tabldot fişi memurunun atanması, gazeteler- de ilginç bir haber oldu. 


ENE ERCE mi, murai göreeceder poèma salamanı 5 
n 


aralar gö adr ra ya e a mara ba 
Öne hesr ds sai ranman. a vaka ee serden 


T oaee 


Bu isade Lakdi eşek olmak varmış !.. 


Izmir'de Merkez Ilçe Belediyesi kadrosunda “kadrolu eşekler” var. İzmir'in araç giremeyen dik yokuşlu ve merdivenli semtlerinde temizlik işlerini de motorlu araç yerine eşek kullanan Belediye, özel eğitim görmüş bu eşekler için günde eşek başına bin liralık harcama yapıyor. Günlük yemek listeleri saman, arpa, ot ve kepekten olüşan temizlikte görevli eşekler $ yılda emekli oluyorlar ve emeklilik ücreti alıyorlar. 
Ele geçeni 17 bin lirayı Arona brüt EA bin e lira zl ler ye işçi, sosyal güvenlikten 

ilyonlar düşünülü şel ten kendini a 


Kim kime, ne diyor ? 


Yukardaki ikiliyi herhalde tanıyorsunuz. Biri rejimin en tepesindeki elikanlı elebaşı: Kenan Evren. Öteki Türkiye tekelci sermayesinin en tepesindeki holdinglerden Sabancı Holding'in patronu Sakıp Sabancı. Acaba bu ikili bir köşeye çekilmiş böyle ne konuşuyorlar. Kim kime ne diyor? Her birinin söylediğini ikişer cümleyi geçmemek üzere soruyu yanıtlayınız. En uygun yamti bulan okuyucumuz Türkiye Postası'nın 6 aylık abonesini kazanacaktır. Yamılarınızı en geç Jl Ocak günü elimizde olacak şekilde gönderiniz. 


birsire önce görüştüğü bir yabancı diplomata söylediği sözler 


“ANAP ve Doğru Yol, partime elini soktu” MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp 


“Zam yapmayacağım diyecek babayiğit var mı?" Turgut Özal 


“Siz cahil kalmışsınız. Tek yönlü düşünüyorsunuz. Türkiye'de demokrasi, hak ve hukuk vardır” Paris'te görüştüğü Uluslararası Af Örgütü temsilcilerine, ANAP Istanbul milletvekili Bülent Akarcalı'- nin sözleri 


“Hükümet dökülüyor” 
SODEP Genel Başkanı Erdal 
Inönü 


“Bülent Ecevit bir okulu ziyaret eden yetkililere gösterilmek üzere seçilmiş terbiyeli bir örnek öğrencidir” İran'ın yayınladığı CIA gizli raporlarında Ecevit'e ilişkin bölümden 


“Yarası olan gocunur” Telefonların dinlendiği iddiası karşısında, Türkiye İçişleri Bakanı'nın cevabı 


“Vatanımda kendimi yabancıhissediyorum” Geri dönllşçü genç kız Süheyla Güntürk 


manda bastırıldı, işçi gözlerden gizlendi ama, ne de olsa tatsız bir işti bu. Turgut Özal'ın, son günlerde, eski Devlet Bakanı Ismail Özdağlar'ın rüşvet aldığını ortaya çikarmak için özel dinleyici ve teyp kullanmakla ün kazanan danışmanı Adnan Kahveci, Özdağlar olayını bile unutup işçinin çıplaklik protestosuyla ilgilenmeye başladı. Veli Aydın'ı bulduran Kahveci onunla makamında konuştu ve “dert dinledi”. Bir süre önce Özdağlar'ın peşinden koştuğu anlaşılan Kahveci'yle ilgili haberi basın, “Kahveci, çıplağın peşine düştü” diye verdi. 


F. Almanya'da 
FDP milletvekili silahlı soygun sanığı 


Federal Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP)'ye mensup milletvekili Hans Otto Scholl bir kuyumcuya silah zoruyla girdi, 2,3 milyon Mark değerinde mücevheri çaldı, bu arada iki kişiyi de yaralayarak kaçtı. Scholl, daha soñra zengin kuyumcularıyla ünlü ve soygunu gerçekleştirdiği Baden-Baden kentindeki diğer kuyumcuları da pahalı mücevherleri inceleyip hiçbirşey satın almadan gezince dikkatleri üzerineçekti. Kuyumculardan birinin FDP milletvekilini tanımasıyla Scholl tutuklandı. 

Federal Alman milletvekili, bizim rüşvetçi, kaçakçı, eroinci milletvekilleri ve bakanları geride birakmış bulunuyor, Ve çürümüş kapitalist düzenin, onun devlet ve siyasetçilerinin işi nerelere kadar vardırabileceklerinin açık bir örneğini sunuyor. 


Ele geçeni 17 bin lirayı aşmayan brüt 24 bin 500 lira asgari ücretli yüzbinlerce işçi, sosyal güvenlikten yoksun milyonlar düşünülürse, insan “Türkiye'de bordrolu eşek olmak varmış” demekten kendini alamıyor. 


TRT'de 205 kelime afaroz edildi 


Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü aldığı bir kararla 205 kelimenin radyo ve televizyon yayınlarında kullanılmasını yasakladı. 
Türkiye'deki halkın her gün kullandığı, genç kuşakların eski dildeki karşılıklarını bile bilmedikleri bu kelimeler arasında, anı, tüm, söylev, çağ, devrim, dışalım, dışsatım, deneysel, dinsel, dize, bağıntı, bagit, zorunlu, doğa, doğal, düşlemek, etkin, etkinlik, görsel, düşün, düşünsel, kuram, olasılık, özgürlük, özgür, ulus, ulusçu, uluslararası, eleştiri, yanıt, eşgüdüm, yasa, yasal, yapısal, toplumbilim gibi her gün 


Önce ekmek, arkadan ge 


ei Kenan smeer mahada snodato pze Medar ž 


A Per 


yaygın olarak kullanılan sözcükler de yer alıyor, 

TRT Genel Müdürlüğü'nün bu karan Türkiye'de büyük tepki yarattı. Dil uzmanları ve bilim adamlari, yasaklanan kelimelerin “uyduruk” nitelikte olmadıklarını, halkın günlük hayatta kullandıkları kelimeler olduklarını savunurlarken, bunlardan, tüm, ulus, uluslararası, toplum gibi kimilerinin 1982 Anayasası'nda bile kullanıldığını, Anayasa maddelerini sayarak ortaya koydular. Şimdi halk, artık Anayasa'ya “Teşkilat-ı Esasiye”, uluslararasına da “beynelmilel” mi diyeceğiz diye soruyor. 


( Berthold Brecht 


PEKER. 


izgi 


Gurbetçinin çöpü bile para 


Kapıkule Gümrük Kapısı'nda biriken çöpler satışa çıkanldı. 
Mehmet Dağdelen adli bir işadamı Kapıkule'nin 1 yıllık çöpünü | milyon 805 bin liraya satın aldı. 
Bu çöpler Istanbul'a sevkedilerek hammadde haline getirilecek. 
Çöpleri satın alan Mehmet Dağdelen bu işten yılda 20 milyon lira gelir beklediğini söylerken “Gurbetçinin çöpü Avrupa çöpü olduğu için kaliteli. Tenekeden yapılmış çok miktarda meşrubat ve bira kutusu ile naylon ve mukavva kutu 


kuruşluk opera) 


ge eee 


se istemiyorum” 
mE Da gen sarar Bra may Sürme * çer en Biye Peraga, Sek 


= a e moe ye "ae ne Tayaşamar baa. 
ver sürüme 


Bir ülke ki orada çocuklarını satmaktadır anababalar 


Günden güne ağırlaşan yaşam koşulları, artan yoksulluk, Türkiye'de değer yargılarını ve ahlâk anlayışlarını da kökünden sarsıyor. Genel ahlâk ilkeleri, insana yakışır duygu ve davranışlar, toplumsal değerler açısından tam bir çöküş dönemine sokulmuş olan ülkemizde, daha dört beş yıl önce tüm toplumu ayağa kaldıracak, isyan ettirecek, kamusal vicdanı derinden yaralayacak olaylar, bugün gazetelerin magazin sayfalarının günlük konusu halinde. Kanlarını satan kocalar, öz çocuklarını fuhuşa zorlayan, hatta kendileri pazarlayan analar, hırsızlık için işlenen bunhar cinayetler, yoksulluk ve işsizlik yüzünden intiharlar, en yüksek düzeyden devlet yetkililerinin rüşvet olayları alabildiğine Müze, çocuk satışları ve çocuk terki olaylarında da görülmemiş bir artış var. İşte gazetelerden gelişigüzel iki haber: Birincisinde 


bir ananın 2 


ay sonra doğacak çocuğunu vermek için iyi bir kapı aradığı belirtiliyor. Kocası komşu kızını iğfal edip hapse giren beş 


çocuklu Asiye Karagöz çaresiz kalmış, iki ay sonra dünyaya gelecek çocuğunu alacak birini arıyor. “Evlat verilmez, satılmaz, ama yapabileceğim başka birşey yok” diyor Asiye. “Öteki çocuklanmı da yetiştirme yürdüna vermek istiyorum, yoksa hepsi açlıktan, hastalıktan kırılacak” diye ekliyor. Diğer haberde, beş çocuk sıralanmış fotoğrafçının karşısına. Yaşları 1,5 ile 12 arasında. Babaları yılbaşı gecesi, tam dansözlerin TV ekrarına çıkacakları sırada, dansözü daha iyi seyredebilmek için kahvede çıkan kavgada öldürülmüş. Anneleri Gülten Aydın, “hiçbir gelirimiz yok” diyor ve çocuklarını “utanarak” satışa çıkardığını bildiriyor: Hakan, Mahmut, Canan, Muhammed, Hasan, şimdi kendilerini para karşılığı alıp yetiştirecek aileleri bekliyorlar. “Bu ne biçim analık”, “bune biçim evlat sevgisi” diye, çocuklarını satmak isteyenleri kınamanın anlamı yok. Bir toplumun, tüm değerleriyle birlikte manevi çöküşünün; ahlâk, namus gibi kavramların sefalete, açlığa dayanamayışının; ekmeksiz ahlâkın kolay kolay olamayacağının görüntüsü, kanıtı bu... 


toplanıyor” dedi. Gurbetçinin çöpünü beğenen ve bu çöplere iki milyona yakın parayı yatıran Dağdelen, “vatandaşın alım gücünün azalmasının Edirne'deki çöpleri de azalttığını, artık Edirne'de çöp işi kalmadığını” da söyledi. 


Hükümet işten attı 
Türk-İş de işe aldı 


Bir kamu kuruluşu olan Antbirlik'in Genel Müdürü Sami Aytekin, Teksif sendikasıyla toplu sözleşme masasına işveren tarafi olarak oturduğunda bir süre sonra bu sendikaya danışman olarak alanacağını hiç düşünmüyordu. 
Antbirlik sözleşmesi, Özal'ın kamu kesiminde ücret zamlarını sinırlandırmak için kurdurduğu Koordinasyon Kurulu sınırlari- nın biraz üstündeimzalandı. Antbirlik Genel Müdürü bunda sakınca görmemişti. Çünkü sağlanan ücret zamları, yüzde 30 arti 
3 binin Üzerine çok az çıkıyordu, 
ayrıca da Antbirlik'in bu zamları kaldırabileceğini en iyi bilen, işçilerin sefalet içinde olduklarını, güngeçtikçe dahada yoksullaştıklarını en iyi gören Genel Müdür'- dü, Ama sözleşme imzalanıp işçilere de açıklandıktan sonra, bizzat Başbakan Özal'dan sözleşme- 


nin iptal edilmesi emri geldi. Böy- 


lece Türkiye'de toplu sözleşme düzeninin ne kadar “özgür” olduğu ortaya çıkarken, Antbirlik Ge- 
*nel Müdürüne de işten el çektirildi. Ancak Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ın içi buna dayanamadı, İşçilere birkaç kuruş daha fazla ücret zammı ve hak verdiği için işinden kovulan Genel Müdür'ü, Teksif Sendikası'na danışman olarak atadı. 

Türk-İş Genel Başkanı'nın bu “hak birliği” işçiler söz konusu olunca işlemiyor tabii. İşçi çıkarma yasağını bir iki mızmız yakınma ile geçiştiren Türk-İş'in ağaları, özellikle eskiden DİSK üyesi olan işçilerin yoğun bulunduğu fabrikalardaki işçi çıkarmaları biraz da ellerini  oğuşturarak seyrediyorlar. 
Hesapları Türk-İş'i kendileri için dikensiz bir gül bahçesine çevirmek. 


